ia 


organı Hergün'ün başyazarı, 12 Ocak MHP günlü yazısında Türkiye halkını, Sov- 


etti. Dediği özetle şudur: "Çin'in burnunun 


KATLİAM İÇİN, BELEDİYE ARAÇLARIYLA KÖYLERDEN 


ADAM TAŞIND 


En 


SANIK: Kayseri birliğinin üstün 


gay- PARAS retiyle ele geçirilen samıklar derhal Adliye'ye sevkediliyor ve sorguları yapılıyordu. Fotoğrafta gö- 


EN ee a 
UT KOMANDOLARI K.Maraş'ta katliam bütün 


şiddeti ve vahşeti ile sürerken, Kayseri'den gelen Hava İndirme Tugayı'na bağlı genç subaylar ve yurtsever erler derhal aktif 


rülen katil de saldırı sırasında yakalanmış, ifade -müdahale: ile saldırganları bastırmaya girişti. 24 Aralık Pazar 


vermeyi bekliyor. Gözlerinden okunan pişmanlık mı, öfke mi? Yoksa. döktüğü onca masum kanın- dan sonra hâlâ cennete gitmeyi mi düşlüyor? 


ABD, HALK HAREKETİ İLE BAHTİYAR ARASINDA 


UZLAŞMA ARIYOR 


Naipler Konseyi Başkanı, Homeyni ile görüşmek 


E u LİN / ugg" 
için Paris e giffi 
MOSKOVA YANLISI TALABANI, 


RAN’ DA KÜRTLER iÇiNDE KARIŞIKLIK ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR 


TAHRAN (THA) 


tan Rusya'nın ajanı Celal Talabani'nin Şimdi de İran'da çatışma çıkardığı bildirildi. 


mak istemişti. Azerilerin bu oyuna gelmemesi üzerine bu kez Moskova yanlısı Talabani'nin Irak sınırından girerek bir askeri karakolu kuşattığı bildirildi. 


Rusya'nın müdahalesini altetmeden 


devrim olur mu? 
Doğu Perinçek 


yetler Birliği'nin zorbalığı ile tehdit 


ucundaki” Kamboçya halkı, devrimini ayakta tutamadı. Bundan ders alın ve "Rusya'nın burnunun dibinde" sosyalizmi gerçekleştirmeye kalkmayın. Sovyetler Birliği, K ımbocya'ya yaptığını, Türkiye'ye haydi havi yapar... 

Herhangi bir faşistin devrime ve halka karşı dünyanın en saldırgan emperyalistinin sopasını sallamasında şaşılacak bir şey yoktur, Fakat bizim üzerinde durmak istediğimiz konu başkadır.. 

Birincisi, Kamboçya halkının geleceğine güveniyoruz. Onlar, nasıl ABD emperyalizmin altetmesini bildilerse, gene uzun süreli bir savaşla Sovyet sosyal-emperyalizmini de yeneceklerdir. 

İkincisi, emperyalızm ve sosyal-emperyalizmin sömürü zincirinin hangi halkada kırılacağını yani devrimin hangi ülkede gerçekleşeceğini belirleyen esas etken Çin'e yakınlık değildir. 
Kamboçya halkı, dişine tırnağına kadar silahlı ABD emperyalizmini en * başta. kendi gücüne dayanarak yendi. Bugün de Vietnam işgalcilerine karşı kendi gücüne dayanarak savaşıyor. Eğer Kamboçya halkı savaşmasa, ona herhangi bir emperyalistin zafer ihsan etmesine imkan var mıydı ve bugün de böyle bir imkan var mıdır? Esas olan, bir halkın mücadele etmeyi göze alması ve emperyalizmi yenmeye cesaret etmesidir. Dünya halklarının desteğini ka- 


y w 1 sa, 7, sü.9'da) 
; 


Bir süredir Orta Doğu'da karışıklıklar çıkar- 


İran'da Şah rejimine karşı yükselen halk hareketine sızamayan Rusya bu hareketi bölebilmek için önce İran'da yaşayan Azerileri kullan- 


(Devamı Sa.7'de, Sü.5'de) 


© Bloksuzluk siyasetini uygulayacağını açıklayan Homeyni: 
"Süper devletler iç işlerimize karışmazsa, İran'da sukunet ve istikrar sağlanır” 
© l4 milletvekili istifa etti 
DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 
İran'da Şah'ın ülkeden kaçmasından sonra. 


Şah'ın yetkilerini üstlenen Naipler Konseyinin 


Başkanı Celal Tahrani sürgünde bulunan muhalefet lideri Ayetullah 


Homeyni ile görüşmek üzere Paris'e gitti. 

AP Ajansı, Nainler 
Konseyi Başkanı Celal Tahrani'nin Homeyni'yi İran'da Şapur Bahtiyar Başkanlığında kurulan sivil hükümeti desteklemesi için ikna etmeye uğraşacağını bildiriyor. 

Paris'te bulunan Homeyni'nin ise, Naipler Konseyi Başkanı ile görüşmeyi reddedeceği sanılıyor. 

Ayetullah Homeyni, Lübnan'da yayınlanan bir gazeteye verdiği demeçte. İran'da kurmayı düşündüğü yeni hükümetin politikası ve biçimi 


hakkında açıklamalarda bulundu. 

İran'da kurulacak yeni hükümetin bloksuzluk politikası izleyeceğini kaydeden Homeyni, 


"CENTO'dan çıkacak mısınız?" şeklindeki bir soruya ilke olarak hiç bir askeri ittifaka katılmayacağız" cevabını verdi. 
Ayetullah Homeyni İran' 
ın komşularıyla iyi ilişkiler kuracağını ve hiç bir ülkenin içişlerine karışmayacağını da sözlerine ekledi. İran'da hazır- 

(Devamı Sa, 7 Sü. 4,de) 


TiKP Merkez 
Komitesi üyeleri 
141 ve 142. 
maddelerden yargılanacaklar 


ANKARA (ÖZEL) 
TİKP Merkez Komitesi üyeleri 141 ve 142. 
maddelere muhalefet ettikleri iddiasıyla bugün saat 10.00'da Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanyorlar. 
Cumhuriyet Savcı Yardımcılarından Kemal (Devamı Sa. 7, Sü 3'de) 


akşamı bir çok operasyonu gerçekleştiren paraşüt komandoları faşist katliamı bastırmanın sevinciyle ayaküstü dinlenmeye koyuldu. Fotoğrafta böyle bir mola anı görülüyor. 


Maraş olaylarını aydınlatan yazı dizimiz 8. sayfamızda 


ANKARA SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞININ 


“Kıbrıs” açık oturumunu yasaklayan kararına itiraz ettik 
© Tertip Komitesi, Komutanlık kararının yasal dayanağı bulunmadığını belirtti 


© Yasaklama kararında gerekçe belirtilmedi ANKARA (ÖZEL) 
Gazetemizin düzenlediği seri açık oturum!arın ikincisi olan "Kıbrıs" konulu toplantıya Ankara Sıkıyönetim Kor utanlığınca izin verilmemesi üzerine tertip komitesi, Başbakanlık nezdinde karara itiraz etti, Tertip Komitesi itiraz dilekçesinde, Kıbrıs (Devamı sa.7, sü.3'de) 


DEMOKRATİK KAMBOÇYA’ NIN SESİ RADYOSUNUN AÇIKLAMASI: 


KAMBOÇYA'DA 

DEMOKRATİK YURTSEVE 
ULUSAL BİRLİK CEPHESİ KURULDU 


© Cephe, bütün Kamboçyalıları 
Vietnam işgalcilerine karşı mücadeleye çağırdı 


AJANSLAR 

Pnom Pen'in Vietnam saldırganlarının eline geçmesinden sonra yayınına bir süre ara vermek zorunda kalan Demokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosu, Vietnam işgali- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


"BİZİM ŞEVKET” 
AYDINLIK . 
MECLİSİ'NDE 
PAHALILIĞA 


KARŞI 
PAKET TEDBİRLER 
ÖNERİYOR 


2. Sayfada 


Kuruluş yılı 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


eğip | 19 
|| OCAK 1979 
BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! Toka 


Türkiye-ABD savunma görüşmeleri başladı 


y4% 


ABD iLE DÖRT ANLAŞMA İMZALANMASI BEKLENİYOR 


Anlaşmalardan biri çerçeve, üçü de teknik anlaşma niteliğinde 


e ABD üslerinin 


çalışma biçimlerinin 


belirlenmesi ve 
Türkiye'ye 


yapılacak askeri yardım en önemli 


konular 
© Görüşmelerin 


yeni aşamasının 


altı ay kadar 


sürmesi bekleniyor ANKARA(ÖZEL) 

Türkiye-ABD Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması görüşmeleri dün Ankara'da başladı. Görüşmelerde Türk Heyetine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Müşte - rek Güvenlik İşleri Yardımcısı Faruk Şahinbaş, ABD heyetine ise Ankara Büyükelçisi Ronald Spiers başkanlık edecek. Görüşmelere Türkiye'den Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakalığı'ndan yetkililer de katı- 


lacak. 


Görüşmelerde savunma işbirliği anlaşmasının teknik ve mali çerçevesi ele alınacak. Üzerinde önemle durulan bir diğer konu da 4 Ekim tarihinden beri çalışmalarını geçici statü ile sürdüren ABD üslerinin "kalıcı statü"'ye kavuşturulması Türkiye'ye yapı- 


ANAYASA MAHKEMESİ BOMBALANDI 


lacak askeri yardım da bu arada görüşülecek. 


Geniş haber 
5. Sayfada 


ALMANYA 
TÜRKİYE'YE 


200 MiLYON MARK * 


DEĞERİNDE ASKER: 
MALZEME VERİYOR 


BONN (ÖZEL) 
Federal Almanya'nın 
Türk Silahlı Kuvvetlerine 
200 milyon mark değerinde askeri malzeme vermesine ilişkin anlaşma Bonn'da imzalandı. 
Anlaşmayı Federal Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Karl Schonell ile Türkiye'nin Bonn Büyükelçisi Vahit Halefoğlu imzaladı. Federal Almanya, Türk Silahlı Kuvvetlerine belirli aralıklarla askeri malzeme vermeye devam edecek, Almanya'nın Türkiye'ye vereceği askeri malzemeler arasında iki mayın tarama gemisi ile çok sayıda aracında bulunduğu öğrenildi. 


s e . 
içişleri Bakanı 
.. 

GÜNEŞ, baskı tasarılarının ee oe ee tümünü 

. 
komisyondan 
.. e 
“ geri istedi 
ANKARA (ÖZEL) 
İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş hükümet tarafından terörü önle-. 
mek gerekçesiyle hazırlanan Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu tasarılarını yeniden gözden geçirmek 


üzere Adalet Komisyonundan geri istedi. 


Adalet Komisyonu 
Başkanı İsmail Hakkı Köylüoğlu tarafından 


yapılan açıklamaya göre, İçişleri (Bakanının bu isteği komisyon tarafından kabul edilerek tasarılar bükümete iade edildi. 


© Of'ta jandarmanın “dur” ihtarına, komandoların 


© Kayseri'de yurtta atış talimi yapan öğrencilerden biri öl 


Hadi Uluengin ve Zafer Toker Bonn'dan bildiriyor 


Xİ BONN” DA YAPILAN "ACİL YARDIM” TOPLANTISI SONA ERDİ 


| Türkiye'ye bir milyar dolardan 
fazla kredi verilmesi 


Bonn toplantısının sonucu AET’ nin ve T 


OECD'nin vereceği yardımı da etkileyecek g or UŞ dü 


fi ürkive'ni "nin önerilerini i oörüsü Sanayileşmiş dört batılı ` Dörtler, Türkiye'nin IMF'nin önerilerini kabul etmesi görüşünde ülkenin yüksek; düzeydeki 


yetkililerinden oluşan Tür. 
kiye'ye yardım çalışma grubu" dün Federal Al. 
manya'nın başkenti Bonn' 
da çalışmalarına başladı. 
Toplantıda Türkiye'ye bu yıl için 1 milyar dolar' ın üzerinde uzun ve kısa vadeli kredi verilmesi görüşüldü. Görüşmelerde önderliği Federal Almanya üstlendi 
Toplantıda o Türkiye'ye yapılacak yardımın yüzde 30'unu ABD'nin, yüzde 30'unu Federal Almanya' 
nın geri kalan kısmını da Japonya, OECD, IMF ve 
Dünya Bankasının karşılaması kararlaştırıldı. 
GENİŞ HABER 
5. SAYFAMIZDA 


Li 

ik 
Dört liderin Guadelvupe'da aldığı kararların Türkiye'ye ilişkin olanlarının uygulanmasını görüşmek üzere uzmanlar Bonn'da bir araya 


geldi 


ANKARA (ÖZEL) 
Kızılay Selanik Caddesinde bulunan Anayasa Mahkemesine dün saat 18.40 sıralarında patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu Anayasa Mahkemesi binasının camları kırıldı ayrıca bu binaya bitişik bir binanın 

camları da aynı şekilde hasar gördü. 
Patlamadan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı 

dü Şevket Müftügil patlama hakkında bilgi aldı. 


Antakya Savcı Yardımcısının otomobiline patlayıcı madde atıldı 


silahla karşılık verdiği olayda bir kişi öldü 


KAYSERİ'DE 


Akıncılar Derneği 
Kayseri şubesinin yurt binası olarak kullandığı Riyaziye ve  Sifahiye medresesinde bir kişi öldürüldü. Önceki gün saat 15.00 sıralarında İmam Hatip Lisesi beklemeli öğrencilerinden Mehmet Baldoklu arkadaşı Oğuz Memiş ile birlikte binanın tavan arasında tabanca talimi yaparken kalbinden' isabet alarak öldü. 


BİR JANDARMA ERİ YARALANDI Kağıthane”de jandarma ile çatışan 5 Dev-Solcu yakalandı 


HABER MERKEZİ Önceki gün, gece saat 02.00'de 


Kağıthane'de jandarma ile silahlı Kağıthane Jandarma Karakoluna l i çatışmaya giren ve bir jandarma eri- bağlı bir devriye, kuşku üzerine Ak- Olay nedeniyle polis ni yaralayan beş kişi yakalandı. Ya- sil Çamaşır Suyu Fabrikasının bek- ekipleri binada arama kalananların Dev-Sol grubuna men- çi kulübesini aramak istedi. Kimlik yaptılar. Aramada 15 asup oldukları öğrenildi. Bu arada, kontrolü yapmak üzere kulübeye gi- det çelik sustalı cop, olaylardan sonra gecekonduların ren devriyenin komutanı Jandarma dinamit lokumları, kap- arasında kaçarken görülen ve temiz- Çavuşu Mehmet Yazgan, kulübede süller çok sayıda patlalik işçisi olduğunu söyleyen bir kisi o bulunanlar tarafından rehin alındı. yıcı madde yapımında de gözaltına alındı. (Devamı sa.7, sü.9'da) kullanılan malzemeler 


SENATODA GENEL GÖRÜŞME 


SÜRÜYOR 


ÖKÇÜN, TÜRK VE YUNAN ULUSLARININ DOSTLUK VE BARIŞ iÇiNDE YAŞAMA 


iLKESİNİ ESAS ALDIKLARINI SÖYLEDİ o 


Çağlayangil: 
"ABD'nin Çin'i tanıması, 

detantı temelinden 


sarstı” 
o 


ANKARA (AA) 
Cumhuriyet Senatosunda Türkiye'nin dış ilişkileri ile ilgili genel görüşmeye dün de devam edildi. Eleştirileri cevaplandıran Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, "Türkiye'nin Yunanistan ile kurduğu diyaloğun, sorunların tartışılacağı bir ortam yarattığını" belirterek, "bu olumlu diyaloğun kurulmasını amaçlarken, Türk ve Yunan uluslarının dostluk ve barış içinde yaşama ilkesini esas aldıklarını" söyledi. 
Türkiye'nin, Kıbrıs sorununa bağımsız, baglantısız, iki bölgeli federasyon esasına göre, kalı- 


(Devamı Sa.7, Sü.6 'dal 


bulundu. Olayla ilgili olarak, ölen öğrencinin yanında bulunan arkadaşı 
Oğuz Memiş, Akıncılar Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Başkurt ve derneğin 5 yönetim kurulu üyesi gözaltına alındılar. 

(Devamı Sa.7, Sü.1'de) 


m 
Hür-Genç 
Genel Başkanı 


NEVZAT ATAOL: 
“AMERİKA VE 
RUSYA, TÜRKİYE 
ÜZERİNDE 


EGEMEN 


OLMAK İSTİYOR” 
7. Sayfada 


inşaat Mühendisleri Odası istanbul Şubesi 
Genel Kuruluna giderken 


Teodoros Maçi 
İnşaat Mühendisi 


2 OCAK 1979 Cumartesi günü, 
İMO” İstanbul Şubesinin Genel Kurulu toplanıyor. 
Temennimiz bu Genel Kurulun, içine düşürüldüğü kargaşalıktan kurtulup barış ve huzura kavuşması amacına uygun olarak, mühendisler arasındaki dostluk bağlarının geliştirilip  güçlendirilmesine katkıda bulunmasıdır. 
Seçilecek yönetim kurulunun tek tek üyelerinin hangi görüşe sahip olduğu önemli değildir. 
Hiç kimseye damga vurmamalıyız. Önemli ve belirleyici olan, bir bütün olarak bu yönetim kurulunun izleyeceği çalışma tarzıdır. Bu çalışma tarzinin ne olması gerektiği konusundaki görüşlerimizi açıklamaya çalışacagız. 
İMO DEMOKRATİK 
KİTLE ÖRGÜTÜDÜR 


İMO, İstanbul Şubesinin 10 bin üyesi bulunmaktadır. Bunlardan Ge- 


nel Kurula katılanlar 
700'ü geçmez. Küçük 


Kurul toplantılarına katılanlar 110-120, oda faaliyetlerinde "aktif" olarak yer alanlar ise, 20-25 civarındadır. Bu neden böyledir? Bunu, aşağıda- ki örneğin yeterli bir şekilde açıklayacağı kanısındayız. 

Bir mühendise, Genel 
Kurula veya Odaya gelmesini söylüyorsunuz. 
Aldığınız cevap, "Benim "böyle" işlerle ilgim kalmadı", "Odaya gelip de ne yapayım? Birtakım siyasi gruplar arasındaki mücadele beni ilgilendirmez", ya da, "Hangi siyasi grup adına beni davet ediyorsunuz?" olmaktadır. 

Odamızı, öncelikle bu görüntüden (o kurtarmalıyız. Odanın, "Dışarıdan suni bir şekilde enjekte edilmiş kişilerin faaliyet alanı" görüntüsünü silmeliyiz. Bunun yolu nedir? 

Birincisi, inşaat mühendislerinin siyasi gruplardan değil, tek tek kişilerden oluştuğu bakışına sahip olmak gerekir. 
İkincisi, buna bağlı olarak, tek tek mühendislerin gönül rahatlığı ile fikirlerini  söyleyebilmele- 


..ri ve öneriler getirebil- 


meleri için uygun bir ortâm yaratmak gerekir. 

Bazıları yukarıdaki önerilere bakarak, "Siz siyasetsizlik (o öneriyorsunuz" diyebilirler. Birini konuşturmamak, veya farkında olmadan konuşamamasına sebep olmak nasıl bir siyasetse, en geniş çoğunluğun fikir; üretmesini sağlamaya çalışmak da bir siyasettir. 
Demokratik kitle örgütü yöneticileri demokratikmerkeziyetçilik" ilkesinden çok söz eder. Hayat çoğu kez bunun uygulanmadığını göstermiştir. 

Demokratik kitle örgütleri parti değildirler. 
Bu bakış açısına sahip olmayanlar tasfiyeci tutumlara (o girişmektedir. 
Odamız bir "TÖB—DER" olmamalıdır. 

Son olarak, Odamızın örgütsel (o bağımsızlığını koruması gerektiğini vur- 


“gülâmalıyız. 


KÜÇÜK KURUL VE 
KOMİSYONLAR 


Odamızın, diğer bazı odalarda olduğu gibi, “küçük kurul" veya "çalışma programı yürütme 


yurdumuzun , 


kurulu" denilen bir kurulu vardır. Geçmişte bu kurul, Odaya demrXratik işlerlik kazandırmak amacıyla kurulmuş ve denebilir ki, bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Bugün ise, tüzüğündeki bütün iddialı sözlere rağmen, yeni yönetim kurulu listesini kongreden önce belirlemekten başka fazla bir işlevi yoktur. 

Ülkemizin değişen koşullarında, küçük kurul işlerliğini yitirmektedir. 
Bunun ilk belirtileri, Genel Kurulda farklı görüşlerin savunulup savunulamaması noktasında geçen yıl gözükmüştür. Bu yıl ise, artık, Genel Kurulda ikiden fazla listenin çıkması söz konusudur. 

Değişen koşulları gözönüne alarak, küçük kurula yeni bir işlev yüklemek gerekecektir. Bu, ülkemizi ve inşaat mühendislerini ilgilendiren çeşitli konuların tartışıldığı bir "forum" olabilir. İsterseniz, "geniş üye toplantıları" da diyebilirsiniz. Buraya katılan üyeler, yukarıda belirttiği miz gibi, fikirlerini özgür bir şekilde söyleyebilmelidirler. 

Küçük kurulun yeni yapısı gevşek olmalı, ka-, tılım ise özendirilmelidir. 
Tabiatı gereği gevşek olması gereken bir yapıya disiplinli yapı kuralları uygulamaya kalkarsanız, hiçbir şey elde edemezsiniz. Geçtiğimiz dönem yapılan budur. Gerek küçük kurul toplantılarının verimsiz geçmesi, gerekse buna bağlı olarak komisyonların çalışmaması bundandır. Tabii bu arada, bunun bilinçli olarak böyle yapıldığı kuşkusu da doğar. 

Önümüzdeki dönem, komisyon çalışmaları esas alınmalıdır. Komisyonlarda incelenecek konular, şu şekilde sınıflandırılmalıdır: 

A— Güncel konular, 

B— Herkesi ilgilendiren konular. 

Önemli konular 

Konular teker teker ele alınmalı, önemli olanlar o sonuçlandırıldıktan sonra ileri adım atılmalıdır. 


LOKAL 


Lokal meselesi, daha önce de çeşitli defalar önerildiği halde, gündeme alınmamıştır. İnşaat mühendislerinin gidebileceği bir lokal açılmalıdır. Doğru bir şekilde ele alındığı takdirde, bu üyelerin, hem Odayla, hem de birbirleriyle ilişkilerini geliştirecektir. 


SONUÇ 


Özetlersek, Odaya bakış açımız: 

A— Odamız üyeleri, siyasi gruplardan değil, tek tek kişilerden oluşur. 

B— Bu üyelerin fikirlerini rahatlıkla söyleyebildiği bir ortam yaratılmalıdır. 

C— Demokrasi ile merkeziyetçilik arasında ki ilişkide demokrasiye sonsuz bir insiyatif tanınmalıdır. 

D— Odamızın, örgütsel bağımsızlığı korunmalıdır. 

Odadaki çalışmalarda ana hatlar: 

A— Küçük kurul, bir 
"forum" haline getirilmelidir. 

B— Komisyon çalış maları esas alınmalıdır 

C— Lokal meselesi çözümlenmelidir. 


Bizim Sevket in tedbir 


| Bir önceki köşemizde "Pahalılığa karşı tedbir" 
konulu tartışmayı başlatmış ve basına yansıyan ba- 


zı tedbir önerilerini vermiştik. Gene aynı köşede tartışmamıza katılmak ve getirdiği öneri paketleri- 


ni açmak üzere "Bizim Şevket"in gazetemizi zi- 


önce sizlere kendimi tanıtmak isterim. Ben Devlet Planlama Teşkilatında kalorifer kazan daireğinde çalışan bir işçiyim. Gazetenizi uzun hir süredir takip etmekteyim, Bahusus erkeklerin karılarını dövmemeleri üzerine yapmış olduğunuz tartışmaları çok beğendim, Karımı dövmemeye karar verdim. 
Ancak karım beni dövmeme konusunda kesin bir karar vermiş değil. Her akşam eve dayak korkusuyla giriyorum. Geçimsizlik had safhada bulunuyor. 
Bütün bunlara sebep de hayat pahalılığı ve geçim derdi olduğu k. nısındayım. Bahusus bu meseleyi halledivermek, yani bir an evvel pahalılığa karşı tedbirler bulmak benim için hayati önem taşımaktadır. 
Ancak o zaman huzura kavuşabileceğim. 

Şimdi size ilk tedbirlerimi açıklamak istiyorum. 
Ancak şunu hemen belirteyim ki, bu tedbixleri dayak korkusu altında bir an evvel, aceleyle ve otomatikman hazırlamış bulunuyorum. Bu bakımdan fikirlerimi hatalı görebilirsiniz. O zaman beni tenkit etmenizi ve gerçekten şu pahalılık belasından nasıl kurtulunacağını açıklamanızı rica ederim, Eğer fikirlerimi kıymetli görür ve bana hak verirseniz bunları karıma da açıklayacağım. Hem de korkmadan. 
Gene de beni döverse şahidim sizsiniz. O zaman lütfedin de meyhanelerde pinekleme, iki tek atma, tren garında yatma hakkımı normal karşılayın. 
Cennet-i âlânın ipek çadırlarında kevser şarabını bekleyecek değilim ya. 

Şimdi tedbirlerimi dikkatle inceleyin. 

TAVUK DEĞİL KARA TAVUK 

, Biliyorsunuz tavuk yoğurt gibi değildir. Her yiğit başka türlü yoğurt yiyebilir ama her yiğit tatuk yiyemez. Daha doğrusu tavuk fiyatları karşısında öyle kolay kolay yiğitlik sökmez. Belki o fiyatla tavuk sizi yiyebilir ama siz tavuğu yiyemezsiniz. Yem olmak. istemiyor ve yiğitliğe toz kondurmak istemiyorsanız, tavuk yiyorum numarasıyla zeytin yiyebilirsiniz, 

İşte bizim millet sırf tavuk karşısında duymuş olduğu bu eziklikten dolayı zeytine kara tavuk adı- 


2: Sabırla ve ısrarla sömürmeli ve ağzınızın içinde iyice gezdirmelisiniz. Ama yorulmadan. . 


3: Bakın şuna zıplamıyor. . . 


4: İşte zıplamış bir çekirdek. . . 


Aydınlık meclisi 


paketleri 


yârete geldiğini açıklamıştık. Şimdi bizim Şevket | 


pahalılığa karşı tedbir paketlerinden birini açmış bulunuyor. Sözü uzatmadan sizi Şevket ile başbaşa bırakıyoruz. 


ARL ge 
1: İşte bir zeytin tanesi. . . 


nı vermiş ve bir ölçüde pahalılığa karşı tedbir almiştir. Ancak bu yeterli midir? Bugünkü zeytin fiyatları karşısında da bir eziklik duymuyor m yuz? Pekala bir tavuk gibi zeytin de bidi yiyebilir, ona da yemlik olabiliriz. O halde ne yapmak gerekir? Kanımca meselenin püf noktası da budur. Bu konuda çeşitli tedbirler geliştirilebilir. 
Ancak en önemlisi zeytin sizi yemeden siz zeytini nasıl yersiniz? Ya da hesaplı kitaplı zeytin yemek nasıl olur? 


ZEYTİN (Kara tavuk) NASIL YENİR? 


Birçoğumuz bu meseleye önem vermemekte ve zeytini gelişigüzel bir şekilde yemekteyiz. Ama aca- 


© ba hangimiz yalnızca zeytin yerken yapmış olduğu- 


muz fuzuli sarfiyatı düşündü. Bunu ben düşündüm. 
Dayak korkusu bana bunu da düşündürttü. Zeytin yemenin ilmini onun için yaptım. 


Bahusus bu tedbirlerde yer alan bir zeytinin ahatomisi (coğrafyası), çok önemlidir. (Bakınız fotoğraf 1). Fotoğraflı olarak gösterdiğim zeytinin de kendine has bir yapısı, bir anatomisi vardır. Ne yazık ki bu konu hiç bir ders kitabında ele alınmamıştır. 
Bildiğimiz tavuğun anatomisi hakkında bilgiler vardır ama zeytin hakkında yoktur. İşte bunu ben bulmuş bulunuyorum, Fotoğrafta görmüş olduğunuz zeytin dört aşamalı bir yapıya sahiptir. 1) , Zary kısmı, 2) Et kısmı, 3) Çekirdek kısmı 4) Öz kısmı. 


Şimdi birer birer inceleyelim. 

1) Zar kısmı 

Zar kısmı o kadar önemli değildir. Mideye girip çıkması bir mesele yaratmadığı gibi, piyasada henüz zan soyulmuş zeytin satışı da yoktur. Herkes zarı ile birlikte yer. Bu zar ayrıca başka bir işte kullanılamaz. Tek kullanıldığı yer, muameleden geçtikten sonra içerisinde yer aldığı gübredir. Bu da daha ziyade ziraatçıları ilgilendirdiği için, üzerinde durmuyorum. 


2) Et kısmı. 

Et kısmı hafif yağlı, siyahi bir renge haizdir. 
Bizim için en önemli kısmı da budur, Kendinden tuzlu, katık olarak bulunmaz bir lezzete sahiptir. 
ömer Seyfettin adlı yazarımız zeytinin bu kısmını severek yediği için, "Zeytin Ekmek" adlı önlü hikayesini yazmıştır. 

3) Çekirdek kısmı. 

Bu kısmı tahtadan imal edilmiş olup, ceviz kaplama mobilya rengindedir. Serttir, dişe gelmez. 

4) öz kısmı. 

Bu kısmını özel olarak incelemiş değilim. Ancak tespih yapmak için delerken fazla güçlük çekmedim. 
Çekirdeği kadar sert değildir. 

Şimdi zeytinin anatomisini öğrendikten sonra nasıl yeneceği konusuna geçebiliriz. 

Zeytini yerken ağzınıza koyacaksınız ve dişinize dikkat ederek ve mümkün olduğu kadar ağzınızın içinde dolaştırarak yiyeceksiniz. şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Çok şey var, Çünkü bu fikirleri pahalılığa karşı tedbir kaleminden,zeytin yerken yapılan sarfiyatı önlemek için öne sürmekteyim. 
Zeytin yiyorum deyip geçmeyin, bunun da ilmini yapın. 

Zeytinin etli kısmını ağzınızda sıyırdıktan sonra ne yapıyorsunuz' Çekirdeğim dışarı çıkarıyorsunuz. 
Sonra ne yapıyorsunuz, çekirdeğini atıyorsunuz. 
İşte cehalet diye buna derim ben. İşte israf budur. 
Kendinize gelin lütfen, bu şekilde pahalılığa karşı tedbir alamazsınız. Bu ne müsriflik? O çekirdek hemen atılır mı? Hiç incelediniz mi o attığınız çekirdeğin üzerinde ne kadar zeytin eti var? İncelemediyseniz sarfiyatı da anlayamazsınız. Sizi şimdiye kadar attığınız zeytin çekirdeklerini incelemeye davet ediyorum. Bu da mümkün değilse, bundan sonra yediğiniz zeytinlerin çekirdeklerini inceleyiniz. `O çekirdeğin üzerinde hâlâ et bulunduğunu görecek ve bugüne kadar kaç ton zeytini heba etmiş olduğunuzu derin derin düşüneceksiniz. Düşünme « ya da görmek de kâr etmez. Mesele zeytin yemenin il. 
mini kapmaktır. 

Üzerinde et gördüğünüz zeytine şefkatle yaklaşmalı ve onu tekrar ağzınıza atmalısınız. (Bakınız fotoğraf 2) 

İyice sömürdükten sonra zeytin çekirdeğini tekrar ağzınızdan çıkarın ve dikkatle bakın. Eğer gene üzerinde et görüyorsanız, tekrar ağzınıza atın ve aynı harekete devam edin. Bu hareketi yorulmadan, defalarca tekrar edebilirsiniz. 

Bu hareketler bittikten ve artık çekirdek üzerindeki et görünmez olduktan sonra,çekirdeği masanın ya da serl bir zeminin üzerine atın. Eğer çekirdek zıplamıyersa, o bilin ki üzerinde sizin göremediğiniz 


miktarda et var demektir. (Bakınız fotoğraf 3) 

O zaman yapacağınız şey gene çekirdeği ağzınıza atmak ve sömürmeye devam etmek olmalıdır. Bu hareketleri zeytin zıplayana kadar devam ettirin. 
Yorulurum, zaman kaybederim diye düşünmeyin, yapacağınız tasarruf her şeyin fevkindedir .Çekirdek zıplayana kadar devam. (Bakınız fotoğraf 4) 

Çekirdek zıpladıktan sonra mesele yoktur. Aynı işlemi başka bir zeytin tanesinde yapabilirsiniz. Afiyet olsun, Artık rahatça lokmanızı yutabilirsiniz. 
(Bakınız fotoğraf 5) 

Eğer bütün bu işlemlere rağmen gene de zeytin çekirdeği üzerinde et bulunabileceğini düşünüyorsanız, yaptığınız tasarrufu sosyal bir mesele olarak görüyorsanız, onun da kolayı var. Tereddütlü oldugunuz Zıplayan çekirdekleri Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) postalayınız. Orada daha etraflı bir şekilde incelerler ve çekirdek üzerinde kalan etlerin kaça bölüneceği ve kaç günde yenebileceği konusunda yeni planlar geliştirebilirler. (Bakınız fotoğraf 6) 

Bundan sonrasına ben karışmıyorum, artık mesele yetkililere devredilmiştir. 

Pahalılığa karşı tedbirler kaleminden çok önemli gördüğüm zeytin yeme sanatı konusuna burada son vermek istiyorum. Hepinize afiyet şeker olsun. 
Gelecek sefere bizim patron Zalim Şevket'in önerilerini getireceğim. Fikirlerimin değeri hakkındaki tenkitlerinizi ve pahalılığa karşı tedbirlerinizi Aydınlık Meclisi vasıtasıyla bana ulaştırmanızı rica eder, hürmetlerimi sunarım. 

Bizim Şevket 
Not: DPT'ye fazla çekirdek göndermeyin. Mazotları yok,yakacak diye kullanırlar. 
kok k 
"Bizim Şevket" tipiyle Meclisimize katılan Erkan Yücel'e teşekkür ederiz. 


— 


böyle gönderilir. . . 


Tıpış -tıpış! 


Nihayet Şah pılısını-pırtısını toplamış, uçağa atlamış ye İran'dan havalanmıştır! 

Sevinçten sokaklara dökülen halk ise Pehlevi hanedanının son temsilcisini şu şarkıyla uğurlamıştır: 

“Yar saçların lüle, lüle. , . 

Şah Rıza sana güle, güle!” 

Elbetteki Rıza Pehlevi için buruk ve umutsuz bir son, İran halkı içinse umutlu bir başlangıçtır bu. 

Bunun temelinde tarihin akışı yatar. 

Bir defa daha görülmüştür ki,tarihin akışını durdurmak veya saptırmak olanaksızdır. 

Karşı koysanız da, koymasanız da aklınıza gelen her türlü çağ-dışılık çağın dışına atılır. 

Kaçınılmazdır bu kural. 

En canlı ve en son örneğini İran'da gördük bunun. 

Sonunda kapı-komşumuzdaki çağ-dışı bir rejim daha tarihe karışmıştır. 

İşinize gelse de, gelmese de bu böyle. 

Yazık ki ülkemizde bugün bile çağ-dışı rejimleri hortlatma meraklısı olanlar, dünyada olup-bitenleri hâlâ kavrayamamışlar anlaşılan? 

İnsan; ahı gitmiş, vahı kalmışların aklına uyarsa böyle olur. 

Yürüttükleri mantığa bakın şunların: 

“Celal bey'in dedikleri nasılda çıkıyor bir. 
bir? İşte Afganistan, işte İran! Şimdi sıra bizde. Bu kışa dikkat!" 

“Dikkat” demekle durmuyor bu işler. 

İnsanların ezildiği. emperyalistlere peşkeş çekildiği. al kanlarının içildiği her ülkede faşist şahlar, işte böyle "mat" olacaktır. 

Kimse özenmesin çağımızda şahlığa! 

Şahlığa. çağ-dışılığa özenen kurtlar sonunda maskara olur! 

Tıpkı Pehlevi gibi. 

Sırtlarını dayadıkları Amerika da, Carter de kurtaramaz onları. 

Ne demişti İran halkı: 

“Petrolümüzü emperyalistlere peşkeş çekip, paraları kim yedi: Pehlevi! 

“Kahrolsun Pehlevi sülalesi!, .” 


Ne yazmıştık 28 Aralık 1978'de biz: 

“Şah, şahlık, tıpkı padişahlık gibi tıpış-tıpış gidecektir." 

Gitti işte. 


İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ÜYELERİNE ÇAĞRI 


İMO İstanbul Şubesinin Genel Kurulu 20 Ocak 
1979 Cumartesi günü Saat 10.00'da, Kazablanka 
Gazinosunda yapılacaktır. Oda faaliyetlerini canlandırmada ilk adım olması ümidiyle: 

a, Milli ekonominin geliştirilmesi, 

b. Yerli teknolojinin üretilmesi, 

c. inşaat mühendislerinin ekonomik haklarının savunulması, ve 

d. Yurdumuzun, içine düşürüldüğü kargaşalıktan kurtulup barış ve huzura kavuşması için, biz mühendislere düşen görev olarak, aramızdaki dostluk bağlarının geliştirilip güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, şimdiye kadar Oda faaliyetlerine katılmış olsun veya olmasın, bütün inşaat mühendislerini Genel Kurula katılmaya ve bundan böyle, İMO'nun alanına giren konularda çalışma yapmaya çağırıyoruz. 


IMO YURTSEVER MÜHENDİS MUHALEFET GRUBU 


SOLDAN SAĞA: 1) Maden-İş'in revizyonist sendika ağalarının iki yüzlülüğüne tepki olarak, işçilerin kurduğu devrimci 

sendika, 2) Tersi başörfülerin kenarına işlenen 

ince tentene - Eski dilde 

profesör. 3) Irmakların 

denize dallanarak dökülmesiyle oluşan coğrafi sekil - Bangladeş'in başkenti. 
4) Bir metanın üretim süreci sonunda, kapitalistlerin işçilerin sırtından kazandıkları aslan payı. 5) Kısa zaman birimi - Tersi anne ve babadan alınan, aynı özellikle ilgili iki genden etkisi saklı kalanı, resesif. 6) Haber toplayıp, abonelerine satan kuruluş - Tersi bir şeyi kaynak. göstermek (eski dil): 7) Genişlik - Orta Afrika' da bir devlet. 8) Pek az kisi tarafından bilinip başkalarına söylenmemesi gereken şey, giz - Tersi göz bil , - lurunun kısmen ya da tamamen donuklaşmasıyla sonuçlanan göz hastalığı. 

YUKARIDAN AŞAĞI: i) Doğuda, özellikle Erzurum da babayiğit aulamrıda kullanılan bir sözcük - Müzikte 'dur' işareti, 2) Binek hayvanlarının sırtına koyulan oturmalık - Hatıra, 3) Elektrikte gerilim. 4) Savrulmak üzere hazırlanmış ekin yığını. 5) Tersi karşılıklı onaltışar taşla oynanan bir tabla oyunu - Tersi güneşin doğuşundan az önceki zaman, şafak. 6) Tavlada iki Tam değil. 7) Tersi bir harfin okunuşu - Tersi iplik eğirmekte kullanılan tahta araç, kirmen - Kimyada Radyomun simgesi 8) Sebep, niçin - Rütbesiz asker. ©) Tersi kaçak (eski dil). 10) Tersi kuruşun kısa yazılışı - Kuş cinsinden hayvanları kovalarken denir. 
11) Tersi bir etkinin yarattığı karşılık. 12) Asilzade bastonu - Kenarları dişli tekerlek, dişli. 


19 Ocak 1979 
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politikası v e 
SALT H 


İmzaladım, imz alıyorum derken, ABD B kanı Carter, son ! günlerde SALT ll anlaş konusunda yeni | 3ir açıklama daha yaptı ` zalanması halind e, anlaşmayı Senatoya ur pakt olarak suns icağını açıklayan Carter, bu, durumda, SALT'ı n Senatodan geçebilmesi içi: * salt çoğunluğun yeterli olmayacağını, üçte iki çoğunluğun oriayının aranacağını belirtti. 
ABD Başkanı aynı konuşmasında, ABD'li ” senatörlere de İoir çağrı yaparak, bu paktın Senatodan geç nemesi haline “dünya barışı- nın ağır bir darb e yiyeceğini” söv'edi. 

* k 

Son birkaç y'ılda, ABD dış po ina li başlı iki akını yön veriyor: Şahinler ve Güvercinler. Şahitler, Rusya'ya karşı kararlı bir direnme çizgisi izliyorlar. Sovyet yayılmacılı- 


Çin, Vietnam'a sert bir protesto notası verdi 


© Notada Vietnam 'ın Çin sınırında askeri tahriklere kalkıştığı belirtiliyor 


i 


© Cin. tahrikler sürerse. bundan bütün sonuçlarıyla Vietnam hükümetinin sorumlu olacağını bildirdi 


PEKİN 

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam'a sert bir protesto notası verdi. Notada, Vietnam'ın son üç hafta içinde sınırda askeri provokasyonlar düzenlediği ve bu provokasyonlar sırasında dört Çin'li sınır muhafızının öldü- 


çekildi. 

Notada, 23 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında silahlı Vietnam askerlerinin 13 ayrı nok tadan Çin topraklarına sızarak dört Çin'li sınır muhafızını öldürdükleri, dördünü ise yaraladıkları ve Çinli masum köylüler üzerine ateş açtıkları bildiriliyor, 


Çin notasında, sınırdaki lahriklerine devam ederse bundan bütün sonuçlarıyla Vielnam hükümetinin sorumlu olacağını bildirdi. 

Vietnam'ın Pekin'deki Büyükelçiliğine verilen notada, tahriklerin, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı topyekün bir saldırı başlatması ile aynı zamana raslamasına da dikkat 


V. Giscard d'Estaing 


Nikolai Çavuşesku 


HAVA MUHALEFETİ YÜZÜNDEN FRANSA DEVLET BAŞKANI D'ESTAING, BÜKREŞ'E GİDEMEDİ 


© Romanya Komünist Partisinin günlük yayın organı "Scinteia”, Giscard d’ Estaing ile Nikolai Çavuşesku arasında yapılacak görüşmelerin başarılı geçmesini diledi 


PARİS /BÜKRES 


Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing dün hava muhalefeti dolayısı ile Bükreş Havaalanına inemedi. Bu yüżden de Fransa Devlet, Başkanı ile Romanya 
Devlet Başkanı arasında başlaması tasarlanan görüşmeler, ertelendi. 


Romanya'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası Bükreş Havaalanının kar yüzünden tamamen kapanmasına yolaçtı. Üstelik şiddetli fırtına başkentteki ulaşımı büyük ölçüde felce uğrattı. 


Öte yandan Romanya 
Komünist Partisinin günlük yayın organı olan "Scinteia" (Yıldız), yayınladığı bir baş maka- le ile Romanya-Fransa ilişkilerini değerlendirdi. 
Giscard d'Estaing'in bü- 


Kuzey Buz Denizi 


> o 


ar 
~ 
~ g£ 
Li 
`~ 
- 
< 


yük boy bir resmini birinci sayfada yayınlayan gazetede şunlar belirtildi: "Avrupa'nın birliği ve güvenliği Romanya açısından da çok önemlidir." 


Romanyawsile Fransa nın sadece ekonomik ve ticari alanlarda değil siyasi düzeyde de barış ve istikrar için işbirliği yapnıasının gerekli olduğunu kaydeden gazete, Giscard d'Estaing ile Nikolai Çavuşesku arasındaki görüşmelerin başarılı geçmesini diledi 


FRANSA 
RADYOSUNUN 
YORUMU 
Giscard o d'Estaing'in Romanya'yı ziyaret etmek için Paris'ten ayrılması üzerine "Radio 


France İnternational" bir yorum vavınladı. 


Genellikle hükümetin görüşlerini yansıtan rad- 


Spitzber 


Danimarka'nın sömürgesi 


Grönland'da halkın özerklik istedi 


yüzde 70'i 


KOPENGHAG (THA) 


Danimarka'nın sömürgesi Grönland'da özerklik 


için düzenlenen halk oylamasında halkın yüzde 70,1'i evet oyu kullandı. Sonuçların açıklanmasından sonra Pakont Godthaab'da halk sokaklara fırlayarak "Zafer bizim olacaktır" şarkısını söyleyerek dans etti. Grönland Radyosu da ilk kez Danimeka milli marşı yerine Grönland milli marşı nı çaldı, 


Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasından sonra bir konuşm ayapan Yönetim Konseyi Başkanı Lars Chemnitz şöyle dedi: ''17 Ocak, Grönlandllar için mutlu ve tarihi bir gündür. Ancak bununla birlikte birçok sorumluluğu da artık yüklenmemiz gerekecektir." 


Öte yandan Danimarka Başbakanı Angker Joergensen de bir açıklama yaparak, Grönland'a özerklik verilmesiyle ilgili yasa tasarısının önümüzdeki hafta parlamentodan geçirileceğini söyledi. 


yo, Romanya'nın milli bağımsızlığını özenle koruyan bir ülke olduğunu belirttikten sonra şöyle dedi : "Nikolai Çavuşesku 'saldırıya uğrama korkusu olmadan her millet kendi istediği yolda kalkınmasını gerçekleştirmelidir' derken, aslında açıkça bir kez daha Moskova'ya karşı aldığı tutumu belirtiyordu. Son zamanlarda Pekin'e karşı sempati duyduğunu gizlemeyen Bükreş yönetimi, Vietnam'ın da Kamboçya'yı işgal etmesini şiddetle mahkum etti. Üstelik Romanya Vietnam saldırısının yoğun bir şekilde Sovyetler Birliği tarafından desteklendiğini çok iyi biliyordu." 


Fransa radyosu, Nikolai oOÇavuşesku'nun 25 
Ağustos 1968'de yaptığı önemli konuşmanın bazı bölümlerini de aktardı ve yorumuna şöyle devam etli: o "Çavuşesku son 


» derece sert ve kararlı bir 


konuşma yaptı. Çekoslovakya'nın işgal edilme sinden sonra da halk milislerinin kurulduğunu açıklaması, muhtemel bir Rus saldırısında Moskova'nın geniş çaplı ve hiddetli bir direnişle karşılaşacağını ima etti, Romanya milli bağımsızlığını savunmak için çok titiz davranıyor." 


Radyo yorumcusu, Romanya'nın sadece kendi bağımsızlığını korumakla yetinmediğini, örneğin "Küba'nın Sovyet uydusu tutumuna da karşı çıktığını" sözlerine ekledi 


ROMANYA-FRANSA 
İLİŞKİLERİ 


Valery Giscard d'Estaing başkanlığındaki Fransız heyeti, iki ülke ara- 


sındaki sorunların yanında uluslararası politika sahnesindeki son 


gelişmeleri de ele alacak. 
Nikolai (o Çavuşesku'nun özellikle Avrupa Ortak Savunma Sistemi ile yakından ilgilendiği bildiriliyor. 


Öte yandan Fransız otomobil firması Citroen Romanya'da (otomobil fabrikası kurmayı öneriyor. Citroen firmasının çok yakın bir gelecekte Bükreş yetkilileri ile bir anlaşma imzalayacağı bildirildi. Bunun yanında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için görüşmelerin yapılacağı öğrenildi. 


Ticari ilişkiler görüşmelerinin gündeminde Fransa'nın Romanya'ya 


barışçı amaçlar için kullanılacak nükleer enerji santralleri satn ası sorununun da ele alınması bekleniyor. 


Çin ile Japonya denizdibi petrol yataklarını ortaklaşa işletecek 


TOKYO (ANKA) 

Çin Halk Cumhuriyeti ile Japonya'nın deniz dibi petrol yataklarını ortaklaşa araştırma ve 

işletme konusunda işbirliği yapacakları bildirildi. 


Çin kıyıları açıklarında zengin petrol yataklarının bulunduğu tespit edilmişti. Bu yatakların ortaklaşa araştırılması ve işletilmesi amacıyla iki tarafın uzmanlarından oluşan heyetler ara- 


sında o Tokyo'da başladığı bildirildi. 


Görüşmelerin bir 


bekleniyor, 


Strasbourg'da 


Jean Francois-Poncet 


ğunu belirtti 


gelecek Pazartesi gününe kaldı. 


li E avi 


görüşmelerin 


ay kadar sürmesi ve sonunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalanması 


Avrupa Ekono mik Topluluğu Bakanlar Konseyi çalışmalarına başladı. 
başkanlığını alir ay süre ile Fransa Dışişleri Bakanı yapacak. Francois-Poncel yaptığı açış konuşmasında, topluluğu bekleyen önemli sorunların başında, ilk kez doğrudan seçimle iş başına gelecek olan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Para Sisteminin uygulamaya konması olduğunu söyledi, Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca topluluğun, üye ülke ekonomilerinin canlandırılması, ortak bir derindeniz balıkçılık politikasının saplanması, Yunanistan'la ortaklık anlaşmasının imzalanması ve İspanya ile ortaklık görüşmelerinin başlatılması gibi önemli sorunlarının da bulundu- 


Öte yandan Avrupa Ekonomik Topluluğu Tarım Bakanlarının Brüksel'de yapacakları toplantı, bir hafta ertelendi, Avrupa Ortak Para Sisteminin uygulamaya konabilmesi, ve tüm üye ülkelerin sistem içinde yer alabilmesini sağlamak için tarım alanındaki pürüzleri gidermeyi amaçlayan toplantı 


©önümüzdeki 


başa gelecek olan yeni liderlik, 


daha iyi anlayacak 


AET Bakanlar Konseyi çalışmalarına başladı 


STRASBOURG (ANKA) 


Konseyin 


Callaghan: 


"Çin'le ilişkilerimizin gelişmesinden Sovyetlerin korkacak bir şeyi yok” 


birkaç yıl içinde Rusya'da 


Batının barışçı niyetini 


LONDRA 

İngiltere Başbakanı 
James. Callaghan, parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Çin' 
le ticaret ilişkilerini geliştirmesinden Sovyetler Birliği'nin korkacak hiç bir şeyi olmadığını söyledi. Başbakan Callaghan Çin'in gelişme sürecinde 


Kİ a ED e 


+ 


Sovyetler Birliği askeri gücünün en büyük bölümünü Avrupa'ya karşı girişeceği bir yıldırım saldırı için mevzi- 


lendirmiş durumda. Ve bu mevziler her geçen gün daha etkili silahlarla takviye ediliyor. 


FEDERAL ALMANYA SAVUNMA BAKANI HANS APEL: 


"NATO, Avrupa'ya yönelebilecek her türlü baskıyı etkisizleştirecek güçtedir” 


© "Rusya'nın silahlanması karşısında, kaygılanmamak mümkün değil" 


BONN (ANKA) 
Federal Almanya Savunma Bakanı Hans Apel, NATO Müttefik Kuvvetlerinin, Merkezi Avrupa'ya “doğudan yönelebilecek her türlü baskıyı " karşılayacak ve etkisiz hale getirecek güçte olduğunu söyledi. 
Bonn'da yayınlanan "General Anzeiger" gazetesine bir demeç 


veren Hans Apel, "'Nato''nun güçlü olmasına rağmen, Rusya'nın as keri gücünün sürekli artışı karşısında kaygılanmamanın da mümkün olmadığını" söyledi, Federal Almanya Savunma Bakanı Hans 


Apel demecinde, Fransa tarafın- 


dan önerilen "Avrupa'nın Silahsızlanma .politikasına Yeni Perspektifler getirmek" konulu konferansı 


da desteklediğini belirtti, Hans Apel SALT-2 anlaşmasının kapsamıra alınmayan bazı silah sistemleri konusuna da değinerek, özellikle Sovyet uzun menzilli ve sesten hızlı "'Backfire"' bombardıman uçakları ile ABD "Cruise" füzeleri konusunda NATO'nun tutumu- nun açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu. 


ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ARABULUCUSU 


Atherton, Msır-İsrail görüşmelerini yeniden başlatmak için temaslar yapıyor 


KUDÜS 


ABD'nin Orta Doğu'daki arabulucusu Atherton, Mısır-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için Kudüs'te temaslarına başladı. 

İsrail Başbakanı Menahem Begin ve Dışişleri Bakanı Moşe Dayan ile görüşen Atherton, daha sonra yaptığı açıklamada "barış görüşmelerinin yeniden başlaması için eskiye nazaran bir eksiklik görmüyorum" dedi. Ancak gözlemciler barış görüşmelerinin yeniden başlaması için koşulların elverişli olmadığını belirti- 


yorlar. 

Kudüs'teki temaslarını tamamladıktan sonra hafta sonunda Mısır'a gidecek olan Atherton'un Kahire'de Devlet Başkanı Enver Sedat ile görüşmesi bekleniyor. 


Atherton, dun gazetecilere yaptığı açıklamada, amacımın Orta Doğu'da barışı ve istikrarı yeniden sağlamak olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için umutlu olduğunu belirtti. Atherton, Mısır ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması için iki ülke arasında 


doğan pürüzlerin giderilebileceğini sözlerine ekledi. 

Konu ile ilgili bir yorum yapan, Sovyetler Birliği "Komünist partisi yayın organı “Pravda”, Atherton'un barış girişimlerini kınadı. Sovyet gazetesi Mısır-İsrail barış görüşmelerinin Orta Doğu bölgesinde ABD'nin egemenliğini güçlendirdiğini iddia etti. Camp David anlaşmalarına da karşı çıkan Pravda gazetesi, “ABD'nin İran olayları ışığında İsrail'i Yakın Doğu'da kendisine bir dayanak noktası yapmak istiyor" dedi. 


bulunmasının göz önüne alınması gerektiğini, ancak İngiltere hükümetinin Sovyetler Birliği'nin geleceğine ilgi göstermemesinin, çok dar görüşlü bir tutum olacağını iddia etti 

Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni bir Sovyet liderliğinin başa gele- 


ceğini söyleyen Callaghan, iktidara gelecek olan bu yeni liderliğin 


Batının iyi ve barışçı niyetlerini anlayacağını öne sürdü. 

İngiltere Başbakanı ayrıca, ülkesinin Çin'e satacağı Harrier tipi jet uçaklarının savunma silahı olarak düşünüldüğünü söyledi. Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev, laghan'a bir mektup göndererek tehdit etmiş ve bu uçakların Çin'e verilmesine karşı olduğunu ifade etmişti. Brejnev, ayrıca, Fransa, Batı Almanya ve İtalya devlet ve hükümet başkanlaşına da buna benzer tehdit mektupları göndermişti. 

RODEZYA SORUNU 

İngiltere (o Başbakanı James Callaghan öte yandan, Rodezya sorununa bir çözüm bulunabilmesi için tüm tarafların katılacağı bir konferans düzenleme çabalarından vazgeçtiğini açıkladı. 

Bugüne kadar sürdürdüğü çabaların, böyle bir toplantının hiç bir somut sonuç vermeyeceğini gösterdiğini belirten 


* Callaghan bundan sonra 


göstereceği çabaların da aylarca ( engelleneceğini söyledi. İngiltere Başbakanı bu kararını Güney 


Afrika'datemaslardabulun- , 


makla görevlendirdiği özel temsilcisi Hughes'in olumsuz raporunu açıklamasından sonra aldığını bildirdi. Bilindiği gibi, İngiltere Rodezya'da ırkçı İan Smith ile teslimiyetçi siyahlar arasında tezgahlanan sahte iç çözüm hükümetine karşı çıkmıştı. 


Gine ve Liberya ortak savunma paktı kuracak 


CONAKRY 

Conakry radyosu, geçtiğimiz yılın sonunda Liberya'yı ziyaret eden Gine devlet başkanı Seku Ture'nin Liberya ile ortak bir savunma paktı imzalayacağını açıkladı. 
Bölgede barışı, istikrarı ve işbirliğini güçlendirmek için iki ülkenin böyle bir pakt imzalayarak 
"iç işlere karışmama ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek" konularında- ki girişimlerini somutlaştıracağı bildiriliyor. 

Ortak Savunma ve Saldırmazlık Paktının imzalanacağını açıklayan ortak bildiride, ülkeler arasında çıkması muhtemel her türlü sorunun barışçı yöntemlerle (o çözülmesi öngörülüyor. 

Gine devlet başkanı 
Seku Ture ve Liberya devlet başkanı Tolbert'in imzaladığı bildiride, Afrika kıtasındaki her türlü baskı, tehdit ve denetime karşı bütün ülkelerin 


birlikte hareket etmesi isteniyor. 
Batı Afrika'da bulu- 


nan Gine ve Liberya ayrıca CEDEAO (Batı Afrika Ekonomik Kalkınma Konseyil üyesi olarak aralarındaki işbirliğini geliştiriyorlar. 


Başbakan Cal- * 


ğının ve savaş |kundakçılığının ancak, dişe diş bir mücadele ile dizginlenebileceğini savunuyorlar. 

Güvercinler'in tutumu ise buna taban tabana zıt. Onlar, Rusya'nın, bizzat ABD'nin de varlığına kzisteden faaliyetlerini görmezlikten geliyor ve: tavizler vererek Brejnev'le uzlaşabilecekleri ni düşünüyorlar. Hesapları Rusya cephesini böyllece "sağlama alıp"' hegemonyacılığı eskisi gibi sürdürmek. Bu yüzden de, Rusya ile karşı karşıya geldikleri her alanda beyaz bayrak çekiyorlar. 

İki farklı tutum, söz konusu SALT (Stratejik Silahların Sınırlandırılması) konusunda da kendisini şgösteriyor: SALT'ı dayatan Rusya. Ve Yeni Çarlar, bu anlaşmayla ABD'nin nükleer alandaki üstünlüğünü sınırlamayı, klasik silahlar alanındaki avantajlarından yararlanmayı hesaplıyorlar. İşte bu yüzden, Şahinler ABD'nin SALT 1Il'yi imzalamasına karşı çıkiyor. 

Güvercinler ise, her konuda olduğu gibi, bu konuda da teslimiyeti savunuyor ve "Rusları kızdırmaıdan şunu imzalayalım da öteki işlerimize bakialım"' diyorlar. 

Bu iki akımın yanı sıra, ABD'de, bir de orta yolcu, dengeci politikadan yana olanlar var. Başkan Carter son birkaç yıldır bu akımın temsilciliğini yapıyor. Carter, işbaşına geldiği günden bu yana kah direnişçilerin yanında yer tuttu, kâh teslimiyetçilerin düdüğünü çaldı. ABD: Başkanı, başarıyı, böyle her önüne gelene mavi boncuk dağıtmakta, aynı anda herkesi birden memnun etmeye çalışmak- ta aradı. 

Ama dünya öyle büyük bir hızla değişiyor, öyle büyük. çalkantılarla alt üstü oluyor ki, denge politikasının başarı sayılabileceği günler çok gerilerde, ta on yıl öncesinde kaldı: Dengenin süremeyeceğini (Rusya'nın bizzat kendisi, 1970'lerden beri açık açık ilan ediyor. Moskova, o yıllardan bu yana dengesizliği, kendisinden yana bir dengesizliği dayatıyor. Ve süper devletler arasındaki denge Rusya lehine değiştikçe, öteki süper devletteki, ABD'deki her çeşit denge politikası da adım adım iflas ediyor. 


Nitekim, ABD dış politikasındaki gelişmeler, bu değişmeyi açıkça yansıtıyor. İşte Carter'ın SALT II konusundaki : tutumu. 
Bu tutum, her ne kadar, hem Şahinler'i hem de Güvercinler'i hoş tutma izlenimi bırakıyor- sa da, aslında söz konusu gelişmenin yeni bir örneği. 

_ Carter'ın, "barışa darbe vurursanız üzülürüm" diyerek Senatoya serzenişte bulunması, ABD Başkanının "görünüşü kurtarma" çabasından başka bir şey değil. Çünkü, o da biliyor ki, üçte iki çoğunluğun onayına bel bağlamış bir SALT "pakt''ının Senatodan geçmesi oldukça zor. Hele, Şahinler'in ABD dış politikasında iyiden iyiye ağır basmaya başladıkları bir dönemde bu yol daha da kapalı... 


İsrail'de enflasyon hızı yüzde 50'yi aştı 


TEL AVİV (ANKA) 


İsrail'de 1978 yılında enflasyon hızının yüzde 50'yi aşarak, 1952'den bu yana gözlenen en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi. İsrail Merkezi İstatis. 
tik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl geçinme “indekslerde de bir önceki yıla oranla yüzde 48,1 oranında bir artış kaydedildi. 
Fiyatları en çok artan mallar arasında bazı gıda maddeleri ve inşaat malzemeleri de bulunuyor. 


Bu arada İsrail Ekonomi Kurumu sık sık gazeteler. ilan vererek halkı daha az tüketim yapmaya çağırıyor. Bu ilanlarda "iki kere düşünün ve sonra hiç bir şey satın almayın" gibi cümlelere rastlanıyor. 


Öte yandan İsrail'in en büyük işçi sendikaları konfederasyonu Histadrut da yüksek enflasyon hızı karşısında durumun eleştirisinin yapılmasını istedi. 
Konfederasyon, Fiyatların yükselmesine, hükümetin kamu kuruluşlarında üretilen mallara yaptığı zamların sebep olduğunu ileri sürdü. Histadrut Başkanı Macshel, Maliye Bakanını konuyu görüşmek üzere acil bir toplantı yapmaya çağırdı. 


e————— 


Arap-Afrika Bankası, Ürdün'e 
18 milyon dolar kredi açtı 


AMMAN (ANKA) 

Arap-Afrika Bankasının Ürdün'e 18 milyon dolar 

kredi açtığı bildirildi. Anlaşma, Arap-Afrika Bankası ile Ürdün Hükümeti arasında dün Amman'da imzalandı. 


İki bölümden oluşan kredinin ilk bölümünün “Arap Charter Uçuş Servisi'ne bir uçak alınmasında, 10 milyon dolarlık ikinci bölümünün ise büyük 


bir otel inşasında kullanılacağı bildirildi. 


Rus Korgenerali Kuznetzov öldü 


MOSKOVA (AA-AFP) 


Sovyetler Birliği Savunma Bakanı Mareşal Dimitri Ustinof'un "'Kras naya Zvezda" gazetesinde yayınlanan açıklamasında, korgeneral Fedor Kuznetsov'un yakalandığı hastalıktan kurtulamı- 


yarak 16 Ocak'ta öldüğü bildirildi. 

74 yaşında ölen Ku. - 
netsov, 1926 yılında, ko münist partisine girmişti. 
Kuznetsov, ordunun siyasi yönetim başkanlığı ve Lenin Askeri ve Siyasi Akademisi müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. 


Cavrimci Bank-Sen, Bank-Sen”in bölücü 


faaliyetini teşhir etti! 


“Bank-Sen yöneti minin İstanbul Bankasında giriştiği tertibi bo şa çıkarttık!” 


© Devrimci Bank-Sen”i'n bildirisinde Bank-Sen”'in 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devrimci Bank-Sen Sendikasının III, Olağan Genel Kurulunda işkolu düzeyinde faaliyet göstermek için aldığı karar DİSK'in üyeliğini askıya aldığı Bank-Sen yöneticilerini telaşlandırdı, Sahte TKP'li Bank-Sen yöneticileri, Devrimci Bank-Sen'in bu karar doğrultusunda çalışmalarını baltalamak amacıyla sendikanın örgütlü bu- 


$ lunduğu İstanbul Bankası 


işyerlerinde işveren yanlısı bölücü bir propagan- 


işkoluna acılmalarınd an 


da b aşlattılar. 

B ank-Sen yöneticilerinin İstanbul Bankasına bağlı. çeşitli işyerlerine telefion ederek Devrimci Bank -Sen üyelerini psikolojik baskı altına alma- ya Çialıştığı belirtiliyor. 
Bank Sen yöneticilerinin Ankara'ya telefon ederek İstanbul'daki işyerlerinin, İstanbul'dan ettikleri telefonla da Ankara' daki işyerlerinin ve bazı şubelerin Bank-Sen'e geçtiği yalanını yayma- ya uğiraştıkları belirlendi. 


isdemir” de yetki Çelik-İş'e verildi 


©Daha önce yapılan irade beyanında Çelik-iş5.625, Maden-İş 3740 oy 


almışlardı 


İSKENDE'RUN (ÖZEL) 


İskenderun Demir Çelik Fabri kalarında to lusözleşmz yapma yetkisinin bağımsız Çelik-İş Sendikasına verildiği öğrenildi, İşdemir'de bir süre önce yapılan irade böyanında Çelikİş 15625, Maden İş 3740 oy almışlardı. 

Çelik-İş yetkilileri yakında toplusözleşme görüşmelerine oturacaklarını açıklarken, büyük iddialarla İsdemir'de yetki mücadelesine giren, ancak bu mücadeleyi kaybeden Maden-İş'in Da- 


nıştay'da itirazda bulunmak istediği 


nildi, 


öğre- 


.paniğe kapıldığı belirtildi 


Bank-Sen yöneticilerinin İstanbul Bankasında sözleşme dönemine girildiği bir sırada bölücü ve işveren yanlısı propagandaya girişmesi İstanbul Bankası emekçileri arasında da tepkilere yol açmaktadır. Bu arada Bank-Sen yöneticilerinin aynı propagandayı Anadolu'daki (o İstanbul Bankası işyerlerine de telefon ederek sürdürdükleri saptandı. Bu bölücü faaliyetleri Bank-Sen yöneticilerinin emriyle Ankara'da İrfan Murat'ın, İstanbul'da ise Mustafa Tüysüz adlı kişilerin tezgahladıkları da saptandı. 

DEVRİMCİ 
BANK-SEN'İN 
AÇIKLAMASI 

Öte yandan Devrimci Bank-Sen Sendikası bir bildiri yayınlayarak Bank-Sen'in bu bölücü ve işveren yanlısı kışkırtmalarını mahkum etti, Bank-Sen yöneticilerinin de teşhir edildiği bildiride şöyle deniyor; 

"Devrimci oBank-Sen ve Banksif'in genel kurulları Bank-Sen'e önemli darbeler vurmuş, DİSK ise Bank-Sen'in üyeliğini askıya almıştır. Bu gelişmeler sendika ağalığının çökeceğini gös termektedir. Bank-Sen'ih korkusu da budur, Ama korkunun ecele faydası yoktur," 


Maden-İş kendilerine dönen Demir Döküm işçilerine biner lira dağıtacağını ilan etti. (Gazeteler) 


BALIN ŞEKERLEME iŞÇiLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Demirkapı'daki BALİN ŞEKERLEME Fabrikası işçileri dün yedikleri yemekten zehirlendiler. 100 iş-Çinin çalıştığı fabrikadan 50'ye yakın işçi hastaneye kaldırıldı. 

Eyüp SSK Hastanesinde yatan işçiler dün öğlen- de Ezo Gelin çorbası, makarna ve pırasa yediklerini öğleden sonra saat 15.00 sıralarında ise zehirlenme belirtilerinin başgösterdiğini anlattılar. 

İşçiler, işyerinde birçok işçinin de sendikasız ve sigortasız olarak çalıştırıldığını açıkladılar. İşçilerden bir kısmı ayakta tedavi ile taburcu edilirken büyük kısmının tedavisine hastanede devam edildi. 


İki dilin alfabesizleri 


Yurtdışındaki işçi çocuklarının eğitim sorunu 


Alman burjuvazisinin 


zihniyeti: 


İşci çocuğu, 


geleceğin iscisid, 


Alman eğitim sistemi içinde Türkiyeli işçi çocuklarının duru- 


munu ortaya sermek 


için çeşitli okulları dolaştık. Bu okulların yöeğitimci- 


neticileriyle, 
| eri ve bizzat öğrenci- 


lerin kendileriyle ko- 


| nuştuk. 
“ALLAHA KALMIŞ" 
BİR EĞİTİM! 


Fakat okulları ziyaret edebilmek için her 


j şeyden önce bürokrasi f duvarlarını aşmak gere- 


“kiyordu. Kültür Bakan- 


lığına yaptığımız müracaat ilgiyle karşılandı. 
Fakat sağır, dilsiz ve körlerin okullarını da ziyaret etmemiz istendi, Bizim için önemli olan 


Türkiyeli işçi çocukla- 


por bulunduğu okuldardı. 

Bakanlığın direktifiyle Milli Eğitim Daısmanlığına (Schulrat) 


gittik, Ziyaret edeceğimiz okulların listesi, müdürlerin telefon numaraları yazılı bir liste aldık, önceden okul müdürlerine telefon edip, ne zaman ziyaret- 


lerine o gelebileceğimizi sorduk... 
Ziyaret ettiğimiz 


okullar sırasıyla Egesstroff Okulu, Salzman 
Okulu, Bruder Grym 
Okulu ve Sanat Okulu 
Bu okulların ortak özellikleri olmasına rağmen, bizim çocukların durumu eğitimciye ve yöneticiye göre değişiyor. Kısacası, uygulanan "Allaha kalmış" 
bir eğitim! 
OKUYUPTA 
N'OLACAK? 
İŞÇİ OLSUNLAR 


Sanat Okulunu ayrı ca ele almak istiyorum. Çünkü 9. sınıftan veya "yaş haddini" dol- 


Hazırlayan: Halit A yaroğlu 


iè < iğ k; 
Salzman İlkokulu ö 


durmuş 45 Türkiyeli çocuktan hepsiyle görüşme olanağı bulamadım. 

Öteki okullarda gördüklerimi anlatırken bazıları, dananın altında buzağı arayabilir. On lara bir sözüm yok. Gercekten iyi niyetli insarè lar çözüm istiyorlarsa buna ne gerek var? 

Her okulda bir-iki ders izleme imkanı buldum. Çocuklarla ayrı ayrı konustum, Türkçe-Almanca sorularımı bazıları iki dilde de cevaplamakta güçlük çekiyorlardı. Bundan edindiğim sonuç: Bu çocuk- 


lar iki dilde de "dilsiz" diler. 

Perdeyi oaraladıkça, F.Alman buriuvazisi- 


"Yaz çocuğum yaz. Hiç değilse layıp, hesabını sorarsın elbet!" 


hesap öğren. Bır gün kaybettiğin yılları top- 


ğrencileri ve muhabirimiz Halit A hemen yanındaki öğrenci 5 yıl 1. sınıfta okudu 


—— 


yaroğlu. Ayarcğlu'nun 


nin pek de ince olma- 


bancılann oranı şöyle: 
yan hesapları sırıtıveri- 


Yüzde 48,9. Bu, hemen 


yor. Zihniyet hep aynı! 
Okuyup da n'olacak? 
$çi olsunlar. Babaları ihtiyarlıyor, onların ini kim dulduracak? 
SÖZDE 
“KAYNAŞTIRMAYI" 
ESAS ALAN EĞİTİM 


Hannover'de işçilerimiz şehirin belirli kesimlerinde yoğunlaşmışlardır. Örneğin Linden. Linden, şehirin tarihi bir geçmişi olan kesimdir. Zamanında Hitler faşizmine karşı direnç göstermiş. O gün 


de işçilerin voğun ol dukları bu kesim, şim di Güney ve Kuzey ol- 


mak üzere en çok yabancıların, özellikle de 


Türkiyeli işçilerin yo 


gun bir yerleşim mer kezidir. Güney Linden’ 
de Egesstorff' Okulu, Ku zey Linden'de (Limmer) Salzman Okulu bulunur 

.İlkönce Egesstorff Okulunu ziyaret ettim. 


Okulun Müdürü Bay 


Woht, Hannover'de en genç okul müdürü olarak tanınıyordu. Ken- 


disine yönelttiğim so ruları cevaplarken en dişesini gizlemiyordu 


Bütün gayretlerine rağmen, yabancı işçi çocuklannın eğitimi sorununda sonuç almanın, köklü çözüm yolları getirilmeden olamayacağını gayet iyi biliyordu. 

—Sayın Jürgen Woht, 


okulunuzda kaç yaban- 


cı öğrenci var? Bunların kaçı Türkiyeli? 
—Okulumuzda va- 


hemen toplam öğrencilerimizin yarısı demek. 
Burların 190'ı Türkiyeli. 


—Türkiyeli öğrencilerin başarı durumu nasıl? Sanat öğrenme, 


yüksek okula devam etme olanakları var mı? 

—Geçtiğimiz yıl, vizim okuldan 5 Türk öğrenci liseye gitme olanağı buldu. Bunlardan ikisi liseye (Gymnasium) üçüde lise dengi okula (Realschule) gittiler Birisi kız... Başarı durumu iyi diyemem ama, diploma alma imkanları var, Yalnız biz, eiimizden gelen bütün im kanları kullanıyoruz 
En büyük sorunumuz öğretmen yetersizliği 

—Sayın W.ht, Türk öğrencilerin ana dillerinde eğitim görmesine ne dersiniz? 

—Biz burada yabancıların Almanlaşmasını değil de, birbirleriyle kaynaşmasını istiyoruz Yabancı çocukların eğitim meselesinin büyük olduğuna inamyorum 
Şimdi çocuklar, uzun bir ders saatinden sonra Türk okuluna gidiyorlar. Hem burada Alman sınıflarında, hem öğleden sonra gittikleri bu okullarda çocuklann zihinleri yoruluyor. Bu mesele de bir problem 


YARIN: 

5 YAŞINDAKİ 
ZEYNEP'LE 
17 YAŞINDAKİ 
AYŞE AYNI 
SINIFTA 


Hekimhan 
Bilfer grevi 
16 ay sonra 


sona erdi 
© işçiler grevde geçen sürenin ücretini alacak 


İZMİR (ÖZEL) 

DİSK üçüncü Bölge Temsilcisi Saim Akbulut 
17 Ocak günü basına gönderdiği yazılı açıklamada Yeraltı Maden-İş Sendikasının DİSK bünyesi içinde mücadele ettiğini söyleyerek, Hekimhan Madencilikte 16 ay süren grevden sonra toplusözleşme (o imzalandığını açıkladı. 

Saim Akbulut Yeraltı Madenİiş adına yaptığı açıklamada, Yeraltı Maden-İş'in, Aşkale Linyit İşletmelerinde, (o Beypazarı Çayırhan Türkiye 
Kömür İşletmelerinde ve Hekimhan Bilfer Madencilikte çalışmalarını ilerlettiğini belirtti, 

Açıklamaya göre, Hekimhan Bilfer Madencilikte 16 ay süren grev sona erdi ve grevde ge. 
çen süredeki ücretlerin hepsi de alındı. 


önünde 


Devrimci Sağiık-/ş üyeleri Bölge Çalışma Mudürlüğü 


Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvuran Göztepe SSK'dan bir grup işçi, Devrimci Sağlık-İş'e üye olduklarını açıkladılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikasına üye bir grup Göztepe 
SSK Hastanesi işçisi, önceki gün arabalarla 
Bölge Çalışma Müdürlüğüne gelerek, Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikasına üye olmadıklarını belirten dilekçeleri yetkililere verdiler, 

900 civarında işçinin 
çalıştığı Göztepe SSK Hastanesinden bir grup işçinin Perşembe günü saat 16.00'da Fındıklı" daki Bölge Çalışma Mü- 


* dürlüğüne verdikleri, Sağ 


lık-İş üyesi olmadıklarını belirten dilekçelerde şunlar yazıyordu; 

"Ben Türk-İş'e bağlı Sağlık-İş Sendikasından 


İLİ İLÇESİ 
İstanbul Bakırköy 


ersitemizce kamulaştırılmasına lüzum 


istifa ettim. Ben yalnız Devrimci Sağlık-İş Sendikasının üyesiyim, Eger Sağlık-İş Sendikg a benim adıma Müdürlü günüze üye giriş fişi ibraz etmiş ise, bu üye fişi ya sahtedir ya da tanzim tarihi sonradan atılmıştır. Çoğunluk incelemesi sırasında, tereddüte düşülmesi halinde, işyerimizde durum tespiti o yapılmasını talep ederim" 

İşçiler dilekçeleri verdikten sonra, Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Düzgün Halis, Bölge Çalışma (o Müdürlüğünün önünde kısa bir konuşma yaptı. İşçiler daha sonra sakin bir şekilde dağıldılar, 


|} 
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BİR MEMUR VEYA i$Çİ, 
BİR SANAYİCİDEN 358 LİRA DAHA FAZLA VERGİ ÖDÜYOR 


iTO Başkanı Kuşçulu, 
"memur ve işçilerin sanayicilerden fazla vergi vermesi doğaldır” dedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu, gelir vergisi içinde maaş ve ücretlilerden alınan payın, serbest meslek ve ticaretle uğraşanlardan alınan vergiden daha fazla olması konusunu eleştirdi. Kuşçulu gelir vergisi toplam hasılatında, ücretliler kesiminin ticaret ve sanayi kesiminden daha fazla paya sehip olması, serbest teşebbüse açık ekonomik sistemlerde doğal bir olgu olduğunu öne sürdü. 

Maliye Bakanı Müezzinoğlu'nun 14 Ocak' ta yaptığı bir konuşmada gelir vergisi toplam hasılatının yüzde 66,1'ini işçi ve memurların, geriye kalan yüzde 33,9'ununsa diğer yükümlülerin ödediği konusundaki açıklamalarını cevaplayan Kuşçulu, sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarının da etkisiyle çalışanların çalıştıranlara kıyasla daha büyük paya sahip olduğunu iddia etti. 


Pamuk ihraç fiyatları düşürüldü 


İZMİR(AA) 
Pamuk asgari ihraç fiyatları yeniden üç sent düşürüldü. 

İhracatçılar Birliklerinden yapılan açıklamaya göre dünya piyasalarındaki gelişme- ye paralel olarak Türk pamuklarının asgari ihraç fiyatları bir hafta içinde ikinci defa düşürüldü. 

Yeni uygulamaya göre ekstra pamuğun ihraç fiyatı 157, birinci standart pamuğun ihraç fiyatı 155, ikinci standart pamuğun ihraç fiyatı ise 149 sent olarak belirlendi. 

Pamuk ihraç fiyatları, geçtiğimiz hafta sonunda kiloda ikişer sent indirilmişti. Yetkililer fiyat düzenlemelerinin dış piyasa şartlarına göre yapıldığını öne sürdüler. 

Bu arada pamuk ihraç tescillerinin 39.116 
tora ulaştığı da bildirildi 


3.İzmir Giyim Fuarı yarın açılıyor 


İZMİR(ÖZEL) 

3. İzmir Giyim Fuarı yarın açılıyor. 4 Şvbat'a kadar açık kalacak olan fuar süresince, çeşitli giyim eşyaları halka ucuz fiyattan satılacak. 

Fuar süresi içinde, 1. Türkiye Giyim Sempozyumunun düzenlendiği bildirildi. 25-26 Ocak tarihleri arasında toplanacak olan sempozyumda, tekstil ve giyim sanayişinim! sorunları tartışılacak. 

Bu yıl giyim Fuarına katılacak olan tırmalar- da, üretici olmaları ve Sanayi Odasına kayıtlı olmaları koşulu aranıyor. Bu yüzden katılmak 
için müracaat eden 312 firmadan ancak 104 
tanesi fuara katılmaya uygun bulundu. 

İzmir Belediyesi Fuar ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen giyim fuarının, kalite ve fiyat kontrolunda piyasada bir denge sağlamak, Türk tekstil ürünlerine yeni pazarlar yaratmak ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla düzenlendiği açıklandı. 


ANKARA (AA) 
Türkiye'de bir memur veya bir işçinin sanayici veya bir tüccardan yılda 
358 lira daha fazla vergi 
ödediği açıklandı. 

Maliye Bakanlığı yetkilileri, tüccar, sanayici, ihracaatçı, ithalaatçı, serbest meslek mensubu ve çiftçilerin az bildirimde bulunmak, ya da hiç bildirmemek yoluyla hazineyi yılda 50 milyar lira zarara soktuklarını söylediler. Öte yandan vergi kaçırma olanağı olmayan bir memur ya da işçinin bir sanayici ya da 
bir tüccardan yılda 358 
lira fazla vergi ödediği öğrenildi. 


Maliye Bakanlığı yetkilileri, yıllık bildirimde bulunan 972.664 vergi yükümlüsünün 1976 yılında 40 milyar 632 milyon 214 bin lira gelir bildirdiklerini ve bu bildirim üzerinden 15 mil yar 365 milyon 138 bin lira vergi ödediklerini söylediler. 


Alınan bilgilere göre 


Türkiye'de ortalama 5 
milyon vergi yükümlüsü bulunuyor. Bunun üç 


milyon 200 bini işçi ve memur, 720 bini götürü vergi yükümlüsü küçük esnaf ve sanatkar, 
972.664'ü de bildirimli (tüccar, sanayici, ihravatçı, ithalatçı, serbest meslek mensubu ve çiftçi) yükümlüler. 


Tüccar, sanayici, ithalatçı, ihracatçı, müteahhit gibi evli, iki çocuklu bir yükümlünün ödediği ortalama aylık gelir vergisi toplamı 875 lira, yıllığı ise 10.455: lira, 


Öte yandan bir memur, yan ödeme ve tazminat dışında, örneğin 8. 
derecedeyse, maaşından ayda 1346, yılda 16.155, birinci derecedeki bir memur ise ayda 2640, yılda 31.680 lira vergi ödüyor. 


Bildirimli oyükümlülerin. ödedikleri vergilerle, memurların ödediği vergiler karşılaştırıldığında, 972.664 bildirimli yükümlünün ödediği ortalama yıllık gelir vergisinin 15.797 lira, 4.derecede bir devlet memurunun ödediği 16.155 
liralık gelir vergisinin 358 
lira altında kaldığı ortaya çıkıyor. 


Bağ-Kur üye sayısı 1 milyonu aştı 


ANKARA (ÖZEL) 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Kamu İktisadi Teşekkülleri Karma Komisyonunda Bağ- 
Kur hesaplarının incelenmesi sırasında yaptığı konuşmada 1978 yılında Bağ-Kur'a üye olan esnaf ve sanatkarların sayısının 
1 milyon 62 bine ulaştığını söyledi. 


Esnaf ve sanatkarların 


emekli 


yen 


de bu 


İşgüzar, 


MAHALLESİ SOKAĞI PAFTA NO PARSEL NO Avcılar — 


maaşını yeniden düzenleyen yasa değişikliğinin hazırlanarak Meclise sunulduğunu söyley Bağ-Kur üyelerinin sağlık sorunlarının çözümü için Ankara, İstanbul ve İzmir’ kuruluşa bağlı 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTöRLÜĞÜNDEN n görülen ve yetkili kurulca kamula: akdiri kıymet komisyonunca yine aşağıda belirtilen kıymet takdir olu İşbu kamulaştırma Üniversitemiz lehine olunm: sı hususu Noterlik vasıtasıyla adresi kaydıyle iâde olunan evrak gereğince işbu K 


yapıldığı cihetle açılacak davalarda husumetin İstanbul Üniversit ne tebliğ olunmuş ise de idarece tes amulaştırmanın yapılmış bulunduğu 


YÜZÖLÇÜMÜ SAHİBİ 


992 251 M2 
1004 215 M2 
1017 215 M2 
1018 216 M2 
1019 216 M2 
1026 216 M2 
1028 216 M2 
1030 216 M2 
1038 216 M2 
1038 216 M2 
1012 216 M2 
1042 Arsa: 216 M2 

Bina: TTM2 

1091 250M2 
10323 228 M2 
10324 228M2 
10325 228 M2 
10331 216 M2 
10332 216 M2 
12304 263 M2 

715 251 M2 
779 275 M2 
780 264 M2 


ştırma kararı alınmış bulunan aşa 


hastaneler açılacağını bu hastanelerin bulunmadığı illerde ise Sağlık Bakanlığı ve SSK hastanelerinden yararlanılacağını Sözlerine ekledi. 

$güzar'ın Bağ-Kur'un bu günkü durumu hakkindaki açıklamaları ise şöyle, 

"Kurumun 15 bölge ve 23 şube müdürlüğü vardır. Bağ-Kur'un kuruluşundan bu yana toplam gelir miktarı 5 milyara 
ulaşmıştır. 23 bin 362 
kişiye yaşlılık, 932 kişiye malüllük, 15 bin 536 
kişiye de ölüm aylığı bağlamıştır. Kurumun 
1978 yılı prim hasılatı 
1 milyar 100 milyon 
lira olmuştur. 


Ahmet Berker 


Saime Güner Basu 107.500.-TL. 
Muammer Dinç (o 107.500.-TL. 
Nuri Akadür 108.000.-TL. 
Ayla Baykan 108.000.- TL. 
Ramazan Turfan 282.250. TL. 
Necat Şengül 108.000.- TL. 
Ali Tokatlı 108.000.- TL. 
Mehlika Hatipoğlu 108.000. TL. 
Zeynep Caya 108.000.- TL. 
İdris Çalışır 107.590.- TL. 
Yusuf Şan 281.250.- TL. 
Osman Güldal 87.500.- TL. 
Hüseyin Avni 

Boncuklu 91.200.- TL. 
Hüseyin Avni 

Boncuklu 91.200.- TL. 
Hüseyin Avni 

Boncuklu 91.200.- TL. 
Fatma Ayaz 86.400 TL. 
Fatma Ayaz 86.400.- TL. 
Hasan Özlü 105.200.- TL. 
Mustafa 

Doğuşeker 100.400.- TL. 
Muzaffer Mutlu 110.000.- TL. 
Muzaffer Mutlu © 105 “90.-TL. 


gıda pafta ve parsel numanmuştur. 

Şi 

pit olunan adresinde bulunmadığı yerekçesiyle bila tebliğ hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 


TAKDİR OLUNAN DEĞ. 
125.500.-TL. 


TBMM KİT Karma Komisyonunun; önceki geceki toplantısında SSK nın önceki yıllara ilişkin hesaplarının inçelenmesi tartışmalara yol açti. Tartışmalar üzerine konunun bir alt komisyonda görüşülmesi kararlaştırıldı. 


İLAN 

Genel Merkezin 
13751-14250 nolu üye fişleri ile 30761-33161 ve 33481-33681 nolu makbuzları geçersizdir. 

İlgilileri uyarırız. 
TİKP Hatay İl Başkanı CEMALETTİN ŞIK 
13.1.1979 


tüzel kişiliğine tevcih 


Basın’ 30646- 8 


Şİ TÜRKİYE-ABD SAVUNMA G örüşmeLERi İN Fy 


ABD iLE DÖRT ANLAŞMA İMZALANMASI BEKLENİYOR 


©hnlaşmalardan biri çerçeve, üçü de teknik anlaşma niteliğinde 


© ABD üslerinin çalışma biçimlerinin belirlenmesi ve yapılacak askeri yardım en önemli konular 


© Görüşmelerin yeni aşamasının altı ay kadar sürmesi bekleniyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Türkiye ABD Ortak 
Savunma İşbirliği Anlaşması görüşmeleri dün Ankara'da başladı. Ankara' 
da dışişleri bakanlığında başlayan görüşmelerde 
Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 


Müşterek Güvenlik 


“Frankfurter 
Rundschau”da yazan 
Jurgen Roth: 


K.Maraş olayı 
MHP tarafından 


İşleri yardımcısı Büyükelçi Faruk Şahinbaş başkanlık ediyor. Görüşmelere katılan Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı vetkililerinin yanısıra Genelkurmay - Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından yetkililer de bulunuyor. 


UINE 
ÜRGEN ROTH 


sahneye konan cinayetlerin 


n" 


zirve noktasıdır 


HABER MERKEZİ 
Tanınmış Alman gazeteci Jürgen Roth, Frankfurt'ta yayınlanan "Frankfurter Rundschau" gazetesinde Kahramanmaraş'ta Yılbaşı Katliamı başlıklı bir yazı yazdı. Yazıda şu görüşler yer alıyor. 


"Kahramanmaraş 'ta- ki katliamdan sonra batı 


kamuoyu cinayetlerin Türkiye'de güncel bir olay olduğunu anladı. 


Kahramanmaraş'ta yerel bir iç savaş havası taşıyan çatışmada resmi, .ol- 


kiye İşçi Köylü Partisinin üyesi olan iki öğretmen evlerine dönerken üç bozkurt tarafından öldürüldüler * 
"Modem Türkiye" 
nin kurucusu Kemal Atatürk ve izleyicisi İsmet İnönü kendi dönemlerinde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya gibi şehirlerdeki her iki mezhepten halkı barıştırmak ve yüzyılların yarasını iyileştirmeyi denediler. Fakat 1968 den bu yana siyasi zıtlıklar keskinleşmeye ve sonuçu olarak ta şiddet olayları yoğunlaş- 


ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ronald Spiers' 
in başkanlık ettiği ABD heyetine ise ABD elçiliği mensuplarının yanı sıra ABD'den gelen uzmanlar da katılıyor. 


Altı aydır süren ABD-Türkiye Ortak Savunma İşbirliği o Anlaşmasının yeni aşamasının da altı ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bu görüşmelerde savunma işbirliği anlaşmasının teknik ve mali çerçevesi ele alınacak. 


Ankara'da ABD heye- 


Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü de bir açıklama yaptı Açıklama şöyle: 

"Yeni: hükümet 1978 
yılında işbaşına geldiği zaman Türkiye'nin 
ABD ile savunma işbirliği konusunda savunma ve ekonominin ayrılınazlığı ilkesinden hareket ederek daha geniş 


bir yaklaşımla baktığı 
ABD yetkililerine yüksek düzeyde izah edil- 


miş ve bu konuda genel bi mutabakat doğmuştu. 


Bilahare ABD kongresinde Türkiye'ye verilen silah ve askeri hizmetlerin kısıtlanması ile ilgil 


vi NE ven kararın 26 Eylül 1978 
ti ile sürdüren görüşme- EN 

lerde tonde. önemle , günü ortadan kaldımı: durulan konulardan (ması üzerine daha önce 


biri 4 Ekimden beri çalışmalarını geçici statü ile sürdüren: ABD üslerinin "kalıcı statü"'ye kavuşturulması olacak. Görüşmelerde bunun yanı sıra Türkiye'ye yapılacak askeri yardım da ele alınacak. 


DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞININ 
ACIKLAMASI 


Savunma İşbirliği Anlaşması görüşmelerinin başlaması ile ilgili olarak 


Kıbrıs Rum Meclisi Başkanı, ürkiye'nin BM kararlarına 


faaliyetlerine ara verilmiş olan tesisler tek taraflı ilan edilen geç.ci bir statü altında 4 Ekim 1978 
tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile işletmeye açılmıştı. Anılan Bakanlar Kurulu kararı ABD ile savunma ile ekonominin ayrılmazlığı gözeten yeni bir anlaşmanın yapılmasını da öngörmüştür 


Bu çerçeve içinde 
Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelere 18 
Ocak 79 günü başlanmıştı. 


uymasını istedi 


YENİ DELHİ (AA) 


mayan kaynaklara göre 
500 kişi öldürüldü, Kahramanmaraş olayı sağcı MHP (Milli Haraket 


fazla yararlandı 


maya başladı. Bundan en aşırı ve dini çeliş 

kileri kendileri için kul- 


Hindistan'da bulunan 
Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Mihailides, Türkiye'yi Kıbrıs'ın 


sağcılar 


Partisi) ve lideri Alpas- 3 , tamamını işgal etme lan Türkeş tarafından ee e planları yapmakla suçpikeler ST lefet lideri Süleyman De- ladı, M oldu mirel için, en fazla da Mihailides bir basın P ... o Hitler hayranı Alparslan toplantısı sırasnda Tür- 
"Çatışmalar geçtiği- Türkeş için geçerli. Yıl- kiye'nin Birleşmiş Milmiz Perşembeakşamı baş- başından önce Kahra- letlerin Ada'daki yabanladı. Kahramanmaraş' manmaraş'ta meydana cı askerlerin çekilmesiy- 


ta güçlü bir parti olan Marksist-Leninist Tür- 


gelen olaylar, aşırı sağcıların işidir." 


le ilgili kararlarına uymasını da istedi. 


/ Esa : Milliyet 


SAMI KOHEN: 


© Rusya, savunucusu göründüğü Üçüncü Dünyaya 


karşı çıkıyor 


@ Sovyetler, giderek dısa açılan ve güclenen Çin'in erratında bir güvenlik “çemberi” kurmak istiyor 


Milliyet Gazetesi dış politika yazarı Sami Kohen "Yeni Dominolar" başlıklı yazısında Kamboçya'nın işgalini ve Güney-Doğu Asya'daki yeni gelişmeleri inceliyor. Kohen'in yazısının bazı bölümleri şöyle: 


“Kamboçya'da Pol Pot'a baş kaldıranıasın Vietnam'dan maddi ve ma nevi destek gördükleri gerçektir. Ha noi, Çin-Hindi'ni kontrolü altına almak için, Pnom Pen'deki yönetime karşı olanları kışkırtmaktan, örgüt lemekten ve hatta yönetmekten çekinmemiştir. Kamboçya savaşından sonra, ülkede bulunan Vietnamlı askerlerin geri çekilmediği gibi, Hanoi’ nin sınır çizgisi pek belirgin olmayan bölgelerden yeni kuvvetler gönderdiği de artık bilinmektedir 


'Vâktıyle Çin-Hınaı ıçin Amerikalıların kullandığı 'domino' lerimi , şimdi yeniden güncellik kazanmıştır Ancak bu oyun başkaları tarafından oynanıyor. Eskiden domino terimi Çin-Hindi'deki ülkelerin, teker teker komünistlerin eline geçmesi anlamın- da kullanılıyordu. Nitekim 1970'lerin bâşlarında.tüm bölge batı nüfuzundan çıkmış, komünistlerin lehin 


de yeni bir denge oluşmuşlu. Şim di ise denge oyunu, Moskova'nın desteklediği Viclnam'ın lehinde de vam ediyor. Bundan sonra Laos'un hatta Tayland'ın da 'düşmesi' olası dır 

“Kamboçya olayından çıkarlılacak sayısız sonuçlardan ve derslerden biride, BM'deki son oylama ile ilgili dir. Rusya, daima savunucusu olarak göründüğü Üçüncü Dünya ülkelerinin isleğine karşı çıkarak, onların sunduğu bir karar surelini velo elmişlir. 
Bloksuzların Kamboçya'daki olayların arkasında Vietnam'ı görmeleri, Vietnam kuvvetlerinin bu ülkeyi terkelmelerini istemeleri, önemli bir gelişmedir. Kuzey Kore, Yugoslavya ve Romaya'gibi ülkelerin de Hanoi'ye karşı cephe almaları ve Sovyet tutumundan ayrılmaları da oldukça unlamlıdır 

"Fakat bu genel tepkilerin Hanoi nin ve Moskova'nın tutumunu ve stratejisini değişlireceği çok şüphelidir. Özellikle Sovyetler'in, giderek dışa açılan ve güçlenen Çin'in etrafında bir güvenlik 'çemberi' kurmak istedikleri biliniyor. Kamboçya'da olup bitenler - Moskova'nın yeni domino oyununda elde ettiği bir kazançtır." 


CİVAOĞLU'NUN TESELLİSİ: 


Tercüman yazarı Güneri Civaoğlu dış politikadaki son gelişmeler üzerine yazdığı "SAYGIN'mış” başlıklı yazısında şunları söylüyor: 


"4 batılı büyüğün iktisat ve siyaset uzmanları bugün loplanıyorlur. Guadelyupe zirvesinde alınan 'acil yar dım' kararının uygulanmasında ilk a dımı leşkil eden Bonn toplantısı için, sanırız, 'TÜRKİYE'YE BONN'DA REÇETE YAZILIYOR' yorumu gerçekçi bir değerlendirmedir. 


"Reçete haslılur için yazılır. Ve 


Türkiye gerçeklen hasta durumdadır. 
Ekonomisiyle, siyasi yapısıyla. 
"Reçete, batının büyükleri tarafından yazılmakladır. Tek bir Türkiye Cumhuriyeti görevlisinin, yelkilisi- nin, ne gözlemci, ne sözcü olarak bulunmadığı bir toplantıda Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin kurlarilma yolları tartışılacaktır. 
“Reçelenin Bonn'da yazılmasında gene de bir teselli, bir umut ışığı buluyoruz. Batılı büyükler, belki de, İran şokuyla kendilerine gelmiş,. Ortadoğu yangınından Türkiye'yi kurturmu şuurunu varmış olabilirler. 


TÜRK MECLİSİ 
BAŞKANININ 
MEKTUBU yandan 
Türk Meclisi 
Oğuz Korhan, 
Konseyi Parlamento 
Meclisi Siyasi | İşler Komitesi Başkanı John Rodgers'e bir mektup göndererek, oMihailides' 
in Türk kesimini temsil edemeyeceğini bildirdi. 

Korhan söz konusu mektubunu © Mihailides' 
in Rodgers'e başvurarak Avrupa İnsan Hakları Komisyonunda alınan kararla ilgili raporun yayınlanmasını istemesi nedeniyle gönderdi. Türk Meclisi Başkanı gönderdiği mektup- ta bu başvuruya ilişkin bir işlem yapılmamasını da istedi. 

UBP. YÖNETİCİLERİ 

BELİRLENDİ 

Ulusal Birlik Partisinin yeni yöneticileri belirlendi. 7 Ocak'tayapılan ikinci olağan kuruldan sonra seçilen Parti Meclisi, düzenlediği toplantıları ile Genel Sekrelerliğe yeniden İrsen Küçük getirildi. 

Parti Meclisi Sekreter Yardımcılıklarına ise İçişleri ve İskan Bakanı Recep Gürler'le, Lefkoşe milletvekili Enver 
Emin getirildiler. Grup Başkan Vekilliğine de Magosa milletvekili Hasan Murat seçildi. 


kS bo ökçün 
4 
Avusturya'ya e. ze gidiyor 
ANKARA(ÖZEL) 

Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün Avusturya Dı şişleri Bakanı Willibald Pahr'ınçağrılsı olarak23- 
25 Ocak 1979 tarihinde 
Avusturya'ya resmi bir ziyaret yapacak; 

Bilindiği gibi daha önce 16-18 Ocak 1979 tarihleri için öngörülen söz konusu ziyaret TBMM' 
de Dışişleri (Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi nedeniyle ertelenmişti. 


Karayolları Genel 
Müdürü görevinden alındı 


ANKARA (ÖZEL) 
Karayolları Genel Müdürü Şerafettin Uzuner görevinden alındı. Karayolları Genel Müdürü Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi ile uyuşmazlığa düştüğü için görevinden alındığı bildirildi. Uzuner'in görevden alınma katarının önümüzdeki günlerde kendisine tebliğ edileceği öğrenildi. 


Öte Kıbrıs 
Başkanı 


Avrupa 


TOPLANTISI 


© Bonn toplantısının sonucu AET” nin ve OECD'nin 


vereceği yardımı da etkileyecek 


@ Dörtler, Türkiye'nin IMF'nin önerilerini kabul 


HADİ ULUENGİN VE 
ZAFER TOKER 


BONN'DAN 

BİLDİRİYOR 

Bonn'da yapılan "'acil 

yardım" toplantısı dün sona erdi. 


Toplantıdan sızan haberlere göre Alman temsilcisi ile ABD temsilcisi arasında Türkiye'ye vapılacak yardımın miktarı 


Türkiye'ye topluluk bakanlar konularından birini 


vermişti. 


6 Şubat'ta yapacağı toplantının ana 
oluşturacak, 
AET Bakanlar Konseyi Avrupa Komisyonuna daha önce bu konuda etraflı bir rapor hazırlama görevini 


Bu arada Pazartesi günü yapılan Dokuzlar Dışişleri bakanları Toptantısında bu dönem AET Komisyonu Başkanlığını yürütecek olan Fransa Dışişleri Bakanının Türkiye'ye Fransa'nın da yardım etmek arzusunda 


konusunda sert tartışmalar geçti. Ancak toplantının basın sözcüsü bu konuda sorulan soruları cevapsız bıraktı. 
Toplantıda alınan kararlara göre Türkiye'ye yapılacak olan yardımın yüzde otuzunu ABD, yüzde otuzunu Almanya, geri kalan kısmını da Japonya, Kanada, OECD 
IMF ve Dünya Bankası sağlayacak. Yardım konusuyla ilgili bir rapo- 


run OECD Başkanı Lennep'e sunulacağı bildirildi. 


AET, BONN TOPLANTISINI YAKINDAN İZLİYOR 


Bonn toplantısının sonucu Brüksel'deki Avrupa Ekonomik Topluluğu yetkililerince dikkat izleniyor Bonn toplantısının sonuçları eğer olumlu olursa Dokuzların lı yapacakları yardımın yöntemi ve biçimi konusu 


olduğunu 


ve ilgiyle necek olan olması ekonomik mut konseyinin rika'yı 


ğından 
Dışişleri 


belirtmesi, yapilacak yardımın 
Batı Almanya ve Birle şik Amerika'nın da yardımda karar-Bonn kararlar değerlendiriliyor 

Bonn Tolantısında Birleşik Ame-Dışişleri 
Richard Cooper Başkanlığındaki bir heyet, İngiltere'yi Maliye Bakanlığı Müsteşarı Mass ile Dışişleri Bakanlı- üç müsteşar 

Bakanlığı 
Froment ile Planisant temsil ettiler. 
Toplantıya Federal ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Pietr Hermes ile ekonomi Maliye ve ekonomik işbirliği bakanlıklarının müsteşarları katıldı. 


Toplantı bittikten sonra gazetecilere bir açıklama yapan basın sözcüsü, tartışmalar boyunca Türkiye'ye yapılacak olan yardımın miktar ve veriliş şeklinin ele alındığını ve bu konuda bir karara varıldığını açıkladı. Basın sözcüsü, önümüzdeki (o haftalarda Türkiye'ye yardım konusunu görüşmek üzere dört ülkenin Dışişleri Bakanları düzeyinde yeni bir toplantı yapılacağını sözlerine ekledi. Gözlemcilere göre Türkiye'ye ya- 


Türkiye'ye ağırlığını üsle- 


toplantısından soçıkabileceği şeklinde 


Bakan Yardımcısı 


Fransa 'yı ise 
Danışmanları 


Almanya adına 


HÜKÜMET VE İŞ ÇEVRELERİ 


,. Ecevit işadamlarıyla ilk toplantıyı bugün yapıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit'in sanayici ve işadamlarıyla yapacağı dizi top- 


lantılarının ilki, bugün Ankara'da yapılacak. 


Toplantılarda Türkiye ekonomisinin içinde bu- 


lunduğu durumla, sana = yici ve işadamlarının sorunları ele alınacak. 

Toplantıya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir Sanayi Odaları Başkanları ile İstanbul İzmir Ticaret Odası Başkanları katılacak. 


Ecevit'in görüşmeleri iş çevreleri arasında değişik tepkilere yol açtı. Bazı sanayici ve iş adamları bu gelişmeyi "olumlu" değerlendirirken, bazı çevreler "'bu diyalogdan hiç bir sonuç alınamayacağını"' ileri sürdüler 


İSO Yönetim Kurulu Başkanı Gezgin, hükümetle diyalogu savunurken 


Ertuğrul Soysal: "Hükümetle sanayicilerin diyalog kurmasından hiçbir yarar sağlanmaz” 


İSTANBUL(AA) 
Başbakan Ecevit'in sanayici ve iş adamlarıyla düzenleyeceği toplantılar konusu İstanbul Sanayi Odası Meclisinde görüşüldü. 

İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah Gezgin yaptığı konuşmada Ecevit'in özel sektör temsilcileriyle toplantılar yapacağını açıklanmasından sonra İSO Meclisinde konuya ilişkin çeşitli görüşler belirdiğini açıkladı. 
Gezgin. yönetim kurulu olarak 1978 yılında başlatılan ve sonuçları olumlu olan diyalogun sürdürülmesinden yana olduklarını söyledi. 

İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurullah Gezgin Ecevit'in düzenleyeceği toplantılardan özel sektör olarak yarar sağlanabileceğini, ayrıca Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkması konusunda da yapıcı yaklaşımlar sağlanacağından umutlu olduğunu belirtti. 

ERTUĞRUL SOYSAL 

İSO Meclis Toplantısında söz alan Ertuğrul Soysal da bugünkü hükümetle sanayiciler olarak herhangi bir yaklaşım ve diyalog kurulmasından yarar elde edilemeyeceğini ileri sürdü. 
Soysal, Ecevit hükümetinin Marksist uygulamalar içinde olduğunu, hazılanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ve 
1979 yılı programının da 
Marksist ve özel sektörü inkar edici bir felsefeyi içerdiğini iddia etti. 

Ertuğrul Soysal özel sektörü temsilen katıldığı ve Emil Noel ile Deuche'nin de bulunduğu bir toplantıda iki AET yetkilisinin hükümetin sosyalist uygulamalar içinde bulunduğu için bir kuruş bile yardım etmeyeceklerini söylediklerini iddia etti. 

Dünyadaki finans ku- 


ruluşlarının hiç bir zaman Ecevit hükümetine yardım etmeyecekleri görüşünü savunan Soysal, Guadolupe toplantısında, Alman Başbakanının ve IMF'nin reçetelerine uymayan Türkiye'ye yardım formülüne Carter'in karşı çıktığını, bu karşı çıkışın sürekli olacağını iddia etti. 

Konuşmasında 1979 
programında özel sektör aleyhine KİT'lerin desteklendiğini, bankacilik ve madencilik sektörüne özellikle salcı- 


rıldığını ileri süren Soysal programda IMF'nin şiddetle karşı çıktığı KİT'leri ihya edecek bölümlerin de yer aldığını söyledi. Soysal, konuşmasını "özel sektör bitmiştir” sözleriyle tamamladı. 

İBRAHİM BODUR 

İSO Meclis Başkanı 
İbrahim Bodur da yaptığı yazılı açıklamada “hükümetle iş alemi arasında kurulan diyalogun sürdürülmesi , ülkemizin sorunlarına çözüm getirecek geçerli bir yoldur" dedi. 


Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı 


SELÇUK YAŞAR:” ÖZEL KESİMLE DEVLEI ARASINDA DİYALOG KURULMALIDIR” 


İZMİR (ANKA) 


Geçen yılın bir değerlendirmesini yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan: Selçuk Yaşar, Batıda Sosyalist Enternasyonal üyesi ülkelerin, yabancı sermaye liberal ekonomi ve kapitalist düzen taraflısı olduğunu söyleyerek, Türkiye'den sağdan sola bütün partilerin son beş yıldır yabancı sermaye ve liberal ekonomi düşmanlığı yaptığını savundu 

Selçuk Yaşar, Yaşar Holding Grubunun yayın organındaki yazısında batılı olmaya çalışılıyorsa, batıda uygulanan ekonomik kurallara uyulması gerektiği görüşünü öne sürdü. 


Batıda tüm partilerin enfi 


ona karşı, ücret 


ve fiyat artış hızını düşürdüğünü ileri süren Yaşar ,bizde tam tersine aşırı zam ve aşırı ücret artışı yarışına hızla devam edildiğini savundu. 

Selçuk Yaşar, Türkiye'de devleti ön plana çıkarmak için açık ya da kapalı devletleştirmelerin yapıldığını, hür teşebbüse lütuf olarak bazı hakların verildiğini, özel kesimin ekonomi politikada sığıntı muamelesi gördüğünü öne sürdü, 

Diyalog kurulmaması nedeniyle, devlet bürokrasisi ile hür teşebbüs arasındaki diyalogun tamamen koptuğunu söyleyen Yaşar, Türkiye' de devletin alt yapıyı geliştirmediğini de belirt- 


ti. 


Türkiye'de batıdan kopmadan sağlıklı bir ekonomik gelişmenin sağlanması için, alınacak ekonomik kararlarda hür teşebbüsün önde gelen kuruluşları ile devlet arasında yapıcı bir diyalogun kurulması, kalkınmanın devlet kontrolünde fakat hür teşebbüs öncülüğünde yapılması, Türkiye'nin yabancı sermayeye açılması, batı ekonomisine hakim olan kuralların Türkiye'de de işletilmesi gerektiğini iddia etti. 


üldü 


pılması tasarlanan yardımın niteliği henüz kesin olarak saptanmadı. 


# 


Bu arada Japonya ve 
Suudi Arabistan Dışişleri Bekanlarının toplentının o sürdüğü saatlerde Bonn'a geldiği bildirildi. Bu iki ülke Dışişleri Bakanlarının Alman yetkilileriyle Türkiye'ye yardım konusunu görüşecekleri bildirildi 


Sanayileşmiş dört batılı ülkenin yüksek düzeydeki yetkililerinden oluşan "Türkiye'ye yardım çalışma grubu" dün Federal Almanya'nın başkenti Bonn'da çalışmalarına başladı. 


Birleşik Amerika, Federal Almanya, İngiltere ve Fransa hükümerlerinin bakan yardımcıları ya da musteşarları- nın katıldığı toplantı: 
da Türkiye'ye yapılması istenen yardımın za manı, kaynakları ve biçimi üzerinde tartışıldı. 


Toplantı saat 10.30" 
da Batı Alman Dışişleri Bakanlığı büyük toplantı salonunda başlandı, Görüşmenin öğleden sonra bitmesi bekleniyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve mali sorunlarını çözmek amacıyla ekonomik yardım miktarının saptanıp saptanamayacağı henüz belli de- 


gil. 


Aynı çevrelere göre acil yardım tutarının önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci bir toplantı ile kesinleşmesi ya da dört batılı ülkenin kendi aralarında yapacakları ikili görüşmelerle saptanması da sözkonusu olabilecek. 


Öte yandan toplantının başlamasından önce iyi haber alan bazı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre uzmanların dünkü toplantıda tartıştıkları konuların ağırlığını üç ana nokta oluşturdu: Buna göre Federal Almanya'nın diğer ülkelere önerdiği ve "nefes alma" olarak nitelenen acil yardımın Uluslararası Para Fonu'nun IMF'nin Türkiye'ye önerdiği şartların gerçekleşmesini beklemeden derhal ödenmesi, Verilecek yardım ve kredilerin hangi kaynaklardan ve ne miktarda olacağı; bu yardım ve kredilerin kaç dilim aalinde verileceği. 


Toplantı başlamadan önce kendisiyle konuştuğumuz bir Fransız yetkilisi toplantı sırasında ele alınacak konular ve yardım tutarının saptanmasına ilişkin sorumuzu "bunları bizi buraya çagıran Batı Alman sorumluları cevaplayabilir" şeklinde cevapladı. 


5-6 Ocak tarihlerinde yapılan ve dört batılı ülke liderinin katıldığı Guadeloupe zirvesinde Türkiye" ye yardım konusunda önderliği Federal Almanya'nın üslenmesi nedeniyle dün başlayan Bonn toplantısında Federal Almanya'nın hazırladığı öneriler esas alındı. 


Bonn toplantısında Türkiye'ye yapılması düşünülen ekonomik yardımin bir bölümünün uzun vadeli, bir kısmının da "kısa vadeli fakat ivedi" olması üzerinde duruldu. 
Yardımın miktarının bu yıl için bir milyar doların üzerinde olacağı bildiriliyor. 


Toplantıda Türkiye'ye yardım konusunda katkıda bulunacak öteki ülkelerin belirlenmesine de çalışılıyor. 


Bonn hükmetine yakın kaynaklara göre, Türkiye'ye ekonomik yardım yapabilecek ülkeler arasında Avrupa Ekonomik . Topluluğu' 
na üye dokuz ülke ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 


(OECD) ye bağlı ülkeler yer alıyor. Bunların dışında kalan ancak ekonomik bakımdan güçlü 


olan bazı Orta Doğu ülkelerinin de Türkiye' 
ye ekonomik yardım 


yapma olasılıkları araştırılıyor. 


Türkiye Ye bir milyar ZSS 


dolardan fazla kredi verilmesi gö 


Hüseyin Kocabaş'ın kayınbiraderi 


“Basın özgürlüğünün” bir parçası olarak, birçok yazar gibi biz de Adliye'yi sık sık ziyaret 


ediyoruz. 


Bu ziyaretlerimizden birinde bir avukat arkadaş bizi sahte solcu gruplardan birini savunan genç bir kız arkadaşla tanıştırdı. Okullarında çıkan bir olay dolayısıyla sıkıyönetim tarafın: dan gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bı- 


rakılmış. 


Tanıştık. Daha sonra avukat arkadaş cebinden Aydınlık gazetesini çıkardı. 


Aydınlık'ın Maraş olayları ile ilgili yayınını okuyor musun?” diye sordu. 


Genç kız öfkeyle gazeteyi geri çevirdi. 
“Ben o gazeteyi okumam” dedi. 


Bu kez ikimiz birden merakla “Niye?” diye 


sorduk. 


“Hep yalan yazıyor da ondan" diye cevap- 


ladı. 


“Şimdiye kadar neyi yalan yazmış?" diye sorduk. Cevap vermedi. Biraz düşündü. Sonra 


Şunları söyledi: 


“Aydınlik'ın yazarlarından biri Hüseyin Kocabaş'ın kayınbiraderiymiş.” 


"Kim?" diye sorduk. Yine düşünceye daldı. 
Gazeteyi açtı. Birinci sayfasının üzerinde gözleri dolaştı. Sonunda başlığın yanında durdu. 

“Şefik Hüsnü" dedi. 


Hani bizim Aydınlık başlığının altında yazıyor ya “Kurucusu Şefik Hüsnü" diye. İşte o. 
Herhalde Hüseyin ile Hüsnü arasında bir benzer- 


lik kurdu. 


Bu olayı, "Sol" adı altında yürütülen korkunç bir bağnazlığın örneği olduğu için anlatı- 


yoruz. 


Kendine "Solcu" diyen bazı grup şeflerinin, genç insanların beyinlerini nasıl dondurdukları- nın, dünyayı görmelerini önlemek, için insanların gözlerine nasıl kapkara gözlükler taktıkları- nın çarpıcı bir örneği olduğu için naklediyoruz 


bu olayı. 


Aydınlık'ı hiç okumamış, ona rağmen "Yalan yazıyor" diyebiliyor. Çünkü bazı şef bozuntuları insanlara okumadan hüküm vermenin devrimcilik olduğunu öğretiyorlar. 

“Aydınlık'ın yazarlarından biri Hüseyin Kocabaş'ın kayınbiraderiymiş!" 

Diyelim ki öyle. Bir insanın Kocabaş'ın akrabası olması, onun devrimci olmasına engel mi teşkil eder? Kocabaş'ın ailesinden birinin devrimci olmaya hakkı yok mu? 


Devrimciliğe ipotek koymuşlar. Kendilerinden başkası devrimci olamaz, çünkü onlar analarından öyle doğmuşlar! 


Bu nasıl bir feodallik, nasıl bir ortaçağ yobaz kafası? Aileleri bile “Faşistler” ve "Devrimciler” diye ikiye ayırıyor ve.birinden öteki- ne geçişi yasaklıyor. Ancak "Kurtuluşa kadar savaş, Harbiyeye kadar barış" grubundan akraban, kayınbiraderin falan olursa itibar görebi- 


liyorsun. 


Ondan sonra da Aydınlık aleyhinde, genç dimağlara ilkel bir propaganda: "Onların ara sında Kocabaş'ın akrabası var, onlar faşisttir. 


Sakın okumayın!" 


O genç kız: arkadaş, Aydınlık okumadığı için, Hüseyin Kocabaş'ın, Doğan Öz cinayetinin planlayıcısı olduğunu ortaya çıkaranın Aydınlık olduğunu da tabii bilmiyor. Çünkü gözlerine şefler tarafından kara bant çekilmiş. 


Devrimci ama Şefik Hüsnü'nün kim olduğunu da bilmiyor. Sag mıdır, öldü mü, haberi yok. 
Hüseyin Kocabaş'ın kayınbiraderi sanıyor. Çünkü devrimcilik olarak ona kendi grubunun dergisinden başkasını okumaması telkin edilmiş. 
Bu yüzden, bir devrimci olarak kendisinin tarihteki köklerini bilmiyor. Türkiye tarihinin geçmiş devrimcilerinin kimler olduğundan habersiz. Türkiye'de devrimcilik, onun beğendiği grubun dünyaya gözlerini açmasıyla başlamış. 


Yani 2-3 yıl önce 


Arkadaşlar, gözlerinize bağlanmak istenen o kapkara bantları kabul etmeyin. Okumaktan, öğrenmekten kimseye zarar gelmez. Dünyayı öğrenmenize engel olmak isteyenlerin devrimci olup olmadıklarını bir düşünün. Böyle devrim- 


cilik olur mu? 


Doğan Yurdakul 


Schmidt: “Türk ekonomisine yardımda 


ülü pan 


öncülüğü 


ANKARA (THA) 
Federal Almanya Başbakanı Schmidt, "Türk ekonomisine yardımda, öncülüğü IMF yapacaktır. Ek çabalar gerektiğinde Guadeloupe'de toplanan 4 devlet hazırdır.. dedi. 

Federal Almanya'nın 
Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Bonn'da birHamza toplantısı düzenleyen Helmut Schmidt, Türkiye'ye yapılacak yardıma Federal Almanya'nın öncülük edip etmeyeceği konusundaki bir soruya verdiği demeçte şunları söyledi: 

“Dünyanın birçok bölgelerindeki tehlikeli noktalar üzerine konuştuğumuz doğrudur. Bu 


IMF yapacaktır” 


arada, yalnızca Türk hükümetini, Türk parlamentosunu ve halkını ilgilendiren bir konu olarak degil, bizleri de rahatsız eden bir konu olarak 


mu da görüşüldü. Ve biz bu konuda birlikte etkin 


olup Olamayacağımızın araştırılmasını o kararlaştırdık. 


“öncülüğün bir bölü- 


mü muhakkak ki IMF"! 
de olacaktır. Ancak. 
ek çabalar gerektiğin- 


de, o zaman bunun için Guadeloupe'de toplanan 
4 devlet hazırdır. Ve bunun hazırlığı için Almanya'ya rica etmişlerdir. 
Ancak böyle bir durumda iki taraflı değil ortak bir yardım söz. konusudur." 


19 Ocak 1979 


Sanatçılarımızın büyük bir bölümü geniş halk yığınlarının demokrasi için verdiği mücadeleyi gözleyebiliyor, Türkiye" mizin gittikçe artan bir doğum san- 
,cısı çektiğini yansılayıp mutlu doğumun 'müjdesini veren eserler yaratabiliyorlar. 
Bu, geçmişte gerçeklik ile güzelliği birbirine karşıt ve uzlaşmaz olarak gören bir takım sanatçılar için de söz konusu. 
Artık kitleler Mersin'in turunç yüklü bufutlarını ve Kalamış'ın mor dalgalarını anlatan sanat eserlerine rağbet göstermediğinden bir kısım sanatçı için, toplumsal olayları yazmak söz konusu olabiliyor. 
Bu, kitlelerin bazı sanatçılar üzerinde yarattığı bir değişikliktir, zorunlu bir değişiklik... 

Giderek proletaryanın saflarına katılp halk yığınlarıyla kaynaşan sanatçılarımız için de köklü bir değişim söz konusudur, Sanatçı geniş halk yığınlarıyla kaynaştıkça salt kendi deney ve algılamalarıyla kalmaz, toplumsal temelin de bilincine varır. Bir devrimci olarak, insanın bilincinin toplumsal varlığı tarafından belirlendiğini kavrar. Dolafısıyla artık onun gözünde sanatçının göre, gerçeklikten kaçarak bir kaçış edebiyatı yaratmak değil, emekçi yığınların yaratmakta olduğu yepyeni dünyanın gerçekliğini bütün azametiyle gözler önüne sermektir, Bu ona, sanatçının yeni dünyanın yaratılmasında önemli bir yeri olduğunu gösterir. 

Arif Damar devrimci bir şairin, kendi üzerine düşen görevini yerine getirebilmiş bir şairdir, İşte kendi bilincinin toplumsal varlığı tarafından belirlendiğini anlatan bir şiiri: ŞAFAK VAKTİ, Dizeler halinde incelemeye çalışalım. 


Şafak vaktidir 

Terket beni artık hatıra 

Bundan böyle ben artık dizelerinden şairin bir değişim sürecine girdiğini tesbit edebiliyoruz. Şiirin devam 


| Kadınlarımız 


Playboy, Penthaus, vb. bir dolu yabancı yayın. Fotoğraf ve fotoğraf sanatı adına kadının pazarlanması ve belli bir düşünce doğrultusunda kadın olgusunun sunuluşu gözlerimize... 

Pazar, Modern Gazete v.b. bir dolu da yerli yayın. Yaşama çabasını.. faşizme kan vere vere sürdürmek zorunda olan ve toplumsal değişim (kavgasının snırında ölmekle yaşamak arasında gidip gelen bir toplumun çocukları, yeni yetme, bıyığı terlememişlerini belli bir kültür ve beğeni anlayışının insanları yapmak için boy boy çıplak, çırılçıplak ve üstelik genel ölçülerde kabul gören çirkinlikte ` fotoğraflar, fotoğraflar, ayıp (!) yerlerinin üzerinde küçücük yıldızlar. Kadının pazarlanmasında, gençliğin fiziksel uyanmasında ne güzel bir kâr yolu fotoğraf (!...) Öyle değilmi? Yanılıyormuyum yoksa? 

Ve bu fotoğraf anlayışına he 


diyenlerimiz. Halıların üzerinde kıvrım kıvrım kadın eti çeken sanat'çılarımız. 


Söylenecek pek söz yok gibidir bu insanlarımıza. Ne fotoğrafı çekene, ne de çektirene diyecek sözümüz yoktur özünde, Çünkü sınıf bilincinden üzak, yaşama uğraşını dar çemberler içinde bireyselliğin en iğrendirici boyutuna indirgemiş yaşamasızlardır bunlar. Oysa ne zorlu bir kadın olgusu vardır yaşadığımız bütün- de, Açlığından pörsümüş memesi, bebeğinin dudaklarında sanki ana kanı emerek büyümektedir, büyümenin kavgasını vermektedir, bitenden biritirilene doğru ve bu ne büyük bir fotoğraftır. Çıplaktır, memeler gözükmektedir, ama yaşama uğraşının kan çanaklarıdır onlar, ağız sulandıran erotik biçimlenişler değil, Ancak böylesi bir fotoğrafı çekebilmek için önce böylesi bir kavganın insanı olmak, böylesi bir biçimlenişten kökenlenmek gerekmektedir ve beyin ussallığın gösterdiği yolda çalışmaktaysa, ancak böylesi bir kareyi görebilecektir. 


Gün geçtikçe önemi, sanatsal bakışının etkinliği ve kendi başına bir plâstik-mekanik sanat dalı olduğu anlaşılmaya başlanan fotoğrafta kadın olgusunun erotik anlamda çekilmesine karşı mıyım? 
Kuşkusuz ki hayır. Ancak, kadının bir malmışçasına sergilendiği 


Hasan Tahsin Şiir Yarışması düzenlendi 


yazılarak 1 Nisan 79 tari- adlı şiiriyle Nilliyet 


> İZMİR (ÖZEL) 

İzmir'i işgal eden emperyalistlere 15 Mayis 1919" da ilk kurşunu sıkan şehit gazeteci Hasan Tahsin'in anısını yaşatmak amacıyla, Hasan Tahsini Yaşatma Derneği tarafından ülke çapında bir şiir yarışması düzenlendiği açıklandı. 


nün Kuvay-ı gusundan isteniyor, 


gan ve 


meyecek, 


yarışmaya katılacak şiirlerde Hasan Tahsin sımgesi- nin ulusal kurtuluş teması 


Gerçeklik ve 
Arif Damar 


a 


içinde işlenerek şiirin özü-Milliye olkaynaklanması 


Kamuoyunda bilinen herhangi birssiyasi görüşün slosimgelerini taşıyan şiirler yarışmaya dahil edil- 


Yarışmada, orta öğretim ve yetişkin şairler üzere iki alanda ödül dağıtılacak. Yarışmaya katılacak şiirlerin daktilo ile beş adet — landı, 


CENGİZ 
PEKSOY 


Bir damlasıyım 
Okyanusun, ama Okyanusun 


eden diğer dört dizesinde değişimin gerekliliğini ve nedenini buluyoruz: 


sağılıp boydan boya mısralarıma esirler açlar ve mağluplarla 

hürriyet ekmek ve zafer türküsünü gücümün yettiği kadar söyleyeceğim 


Şairin görevi yalnızca kendisini değiştirmek değildir. O okuyucuyu da değiştirmeyi görev edinir, Bu bakımdan bilinçli bir eylem içindedir. Şair bunu kendi özlemlerini dile getirirken başka insanların.da şiirde kendi özlemlerini bulmalarını sağlayarak başarır, Arif Damar bunu, gerçeği önce bütün çıplaklığıyla gözler önüne serip, ardından cevabını da vererek başarıyor: 


esirler açlar ve mağluplar hürriyet ekmek ve zafer türküsü 


alt alta gelen birbirine karşıt düşünceler, hepimizin yaşadığı, gördüğü veya duyduğu şeyler, İnsanlara olağan gibi gözüken şeyler Sanatçı bu olağan olanı yoğunlaştırıp, kendi içlerindeki çelişkileri gözleyip gözler önüne sermekle dilediği etkiyi uyandırabiliyor. Okuyucu- 


önder Gök | 


ve sergilemenin fotoğraf makinası arkasındaki beyinden  bilinçlice yansıdığı fotograflara karşıyım ve böylesi çekimlerin belli bir kültürün (ki bu emperyalizmin kültür anlayışıdır) aktarılması için kullanıldığı savıyla direniyorum. 

Eski Yunanın yüreğini katarak yaptığı heykellerine bugürf karşı çıkmak oları görmezden gelmek ve "Erotiktir bunlar" deyip yokumsamak nedenli olanaksızsa, erotik fotoğrafın karşında olmak da en az o denli güçtür. Ama Erotik fotoğraf dendiğinde bir David Hamilton'dan söz edilmeli ya da o.kıratta birinden, o anlayışla makinasını eline almış, beyniyle bütünlemeye yönelmiş birinden söz edilmeli ki erotizme karşı çıkilmasın, yoksa kadının pazarlanması, gün geçtikçe artan hızla süre gelen ekonomik bunalım içinde metalaşması için hizmet yarışına (!) girişmiş fotografçılar kitlelerin görsel beğenileri alanında yer kazanamayacaklardır. 

Konu salt erotizm ve kadın fotoğrafı için geçerli değil, bizim bu odaktan yola çıkışımızın nedeni en belirgin görüntünün burada doğmasından ileri geliyor.Yoksa fotoğraf makinasını estetik ve içerik kaygılarıyla ele alanların belli birdünyagörüşünü beyin-vizör arasında belirlemeleri zorunlu koşul gibidir, bana kalırsa. Nitekim yıllardır Türkiye'de fotoğrafçılar vardır. Biribirlerini amansızca eleştiren, biri birlerini beğenmeme yarışına girenler. Bunları halk pek bilmez tanımaz. Oysa bir halk çocuğu uğraşlarını hiç de milyonlarca liralık ekepman içinde si dürmeyen bir halk çocuğu,çektiği 


fotografı dünya standartlarına benimsetmiştir.. Saptama'nın bu ilk yazısında AFSAD/Ankara 


Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkanı Kemal Cengizkan'ın Ph“tokina'da kazandığı başarısından ötürü kutlamadan geçemeyece - ğim, Kutlamanın yanısıra ilerici, yurtsever fotoğrafın bir temsilcisinin uluslararası alanda kazandığı böylesi bir başarıyı alkışlayacağım. 

SAPTAMA ,Fotograftan SÖZ etmeyi sürdüreceğim bu köşeye yazıp aktarmak istedikleriniz olursa AYDINLIK GAZETESİ 

Ankara Bürosu 
Meşrutiyet Cad, 32/4 Yenişehir ANKARA adresine" "SAPTAMA" başlığı ile gönderiniz. 

Bu kerelik bu kadar... 


hine kadar PK, 70 Konak-İz- Sanat mir adresine gönderilmesi gerekiyor. 


şiirlerin 
İzmir'de törenle açılacak olan şiir sergisinde | sergileneceği, daha sonra da Hasan nak" Tahsin'in adını yaşatmak amacıyla basılacak bir şiir kitabında toplanacağı açık- 


olmak 


Mehmet Tanerşiirlerini 


"Ankara Günlüğü” 


1974 yılı yarışmasın- 
da "Övgüye Değer" 
Yarışmada derece alan genç şair olarak de- 
15 Mayıs 1979'da Şerlendirilen Mehmet 
Taner, şiirlerini "Su- adlı topladı. 
Sanatçı, yayınlarından 


yu kendi değişimine katıp gerçeğe ve özlemlere birlikte ulaşabiliyor. Aynı işlemi son dizelerde de görmek mümkün: 


Sonra bu dehşet ve sefalet içinde mesut günler vadeden bir silah sesi gibi titreyeceğim 


Bu şiirinde Arif Damar gö çok sese ağırlık veriyor. Çok güçlü ve ritimli bir ses değil bu ama duyguları pekiştiren bir ses, Şiirdeki duyguyu çabuk algılamaya ve etkiyi dolaysız yaratmaya öncelik tanıyor, Şiirin özüne oldukça uyan bir biçim oluşturuyor şair. 

Arif oDamar'ın, anlatımı ses ile kurduğu şiirlerine A de renk ile kurduğu şiirleri de oldukça fazlâdır. 


BEYAZ 
En karanlık gecede 
Beyaz gül 
Daha beğüz 


Üç dizelik bu şiirinde Damar renk olgusunu ve ışığı kullanıyor, Bunu adeta bir ressam tavrıyla yapıyor. Karanlık ve gül, siyah ve beyaz gibi sözcük ve renklere zıt olanları seçiyor, Bu renk seçiminden sonra şairin asıl malzemesi dil, araya giriyor, Burada anlamı pekiştiren tamlamalara öncelik tanıyor; En karanlık gecede, en, daha beyazda, daha... Böylelikle “en” ve "'daha" sözcükleri yardımıyla "karanlığı" ve "aydınlığı" çarpıştırıyor. Okuyucu şiirin sonunda görüyor ki, “en'' karanlıklarda bile "'daha"' beyaz, daha ak bir ışıkla parlamak mümkündür. 


Bu tip şiirlerinde Damar dokuyu çok sık, artamı da yoğun tutuyor, Ancak en yoğun şiirinde bile algılamaya öncelik tanıyan bir bıçim tarzını kullanıyor. 


AV 
Balık'ağırdı 
Martı 
Ayaklarını denize vurup Kanatlarından güneşi Silkeledi 


uiloqosi 


Son şiirlerinde gittikçe yoğunlaşan bir anlatım tarzını yeğliyor Arif Damar, Örneğin AV şiiri açıklama isteyen şiirlerinden bir tanesi, 1943'den 47'ye kadar yazdığı şiirlerinde bir kitle çizgisi izleme- ye çalıştığı söylenebilirken ben bunu, örneğin AV şiiri için söyleyemeyeceğim. 

Martı ve Deniz-Kitleler ve Şair. 

Bu çağrışımı yaratacak imge kullanılmamış, Oysa imgelere sırt dayayan şü dizelerine kadar güzeldir ; 

Bir damlasıyım Okyanus'un 

Ama Okyanu'un 


Bir bardak suyun değil de Okyanus un damlası olduğunu söyleyen şairin kit leye verdiği döğeri ve ona duyduğu güveni en iyi anlatan dizelerinin bunlar olduğuna kuşkum yok. Herşeye karşın Arif Damar'ı esas yönü anlaşılmama kaygusu değil daha çuk anlatabilme hiyetidir. 
Arif Damar'ın sımsıcak, güven dolu 'bir yüreği olduğuna eminim, Bu sevgi ve güvenle şair, İspanya, Vietnam, Çin ve Afrika'da yaşayan halkların mücadelesine de ses verebilmiştir. 1967'de Arif Damar" a bir mektup gönderen Reşat Fuat Baraner "Vietnam" şiirini övgüyle karşılamış ve bundan sonra yazacağı şiirlerin de bu kadar güzel olmasını dilemiştir. 'Gerçekten "Vietnam" için yazdığı şiirinde Arif Damar aynı zamanda çözüm getirebilen bir şair olduğunu da kanıtlamıştır. 


Ağlamayı bilmiyor Vietnam 

Şiir ne ki 

Gözyaşı 

Çocuklar doğmadan öldürülüyor Git Vietnama'da ana ol (*) 


,, Duyduğu üzüntüler, kaybettiği hapislik yılları, sevdası, sabırı ve duyduğu iban cıyla, kimi zaman kapıldığı umutsuzlukla ama ie e sevinçle, kitlelere duyduğu güvenle ışık alıp ışık veren bi irimizdir Arif Damar. Sane 


(*) Ne acıdır ki, biz bugün bir şiiri Vietnam istilasına karşı savaşan Kamboçya halkı için söylüyoruz. 


“Sunak” adlı kitabında topladı 


kitabındaki şiirlerini “1970 sonrası toplumsal çalkantılarından payıma düşen böhim" olarak açıkladı. 


Dergisi'nin 


On yıldan bu yana şiir çalışmaları yapan sanatçı 1970 yılında 
TRT Şiir Başarı Ödülü kazanmıştı 


kitabında 


Derinlik çıkan 


ANKARA ısketbol Federasyonu yümüzdeki (o sezondan baren Türkiye'de yaancı sporcuların oyamasını yasaklayan bir arar aldı, 

Federasyon Kuruluwun son toplantısında ainan karar önümüzdeki iünlerde Beden Terbiyesi zenel Müdürü ile yapıla- 
:ak toplantıdan sonra ıçıklanacak. 

Kurul üyelerinin ço- 
#unluğunun , yabancı yasketbolcuların Türkiye" re gelişinin yasaklanması loğrultusunda oy kullan- 


"ülkemiz, yüksek okullarında 


spor ve sorunları” 
adlı bir panel 


düzenleniyor 


® Panel, TSYD ve kulübü ile istanbul İniversitesi Spor Birliğince ortak düzenleniyor 


Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Kulübü ile İstanbul üniversitesi Spor Birliğinin ortaklaşa düzenleyeceği "ülkemizde Yüksek öğretim Kurumlarında spor ve sorunları" adlı panel 24 Ocak günü İstanbul Basın Sarayında yapılacak. 

Panel'e katılacak yetkililer şöyle: 

Erdoğan Arıpınar (TSYD ve Kulübü Genel Sekreteri). Doç. Dr. Vural Akarcay (İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi), Uzman Dr, Aziz Alturfan (İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi), Kahraman Bapçum (TSYD ve Kulübü Üyesi , Prof. Dr. 
Ali Rıza Berken (İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Başkanı), Prof.Dr. Kaya Çilingiroğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Doç. Dr. Kurthan Fişek (19 Mayıs Spor Akademisi ve Atletizm Federasyonu Başkanı), Nejat Kök (ODTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi), Mahmut Kaplan (Fırat Üniversitesi Spor Birliği 


yabancı batketçi oynamayacak 


» Önümüzdeki sezon uygulanmaya başlayacak irar, Kurulda büyük destek gördü 


dıkları belirtiliyor. 

Şu anda Türkiye liglerinde oynanan basketbolcular önümüzdeki sezon ülkelerine dönecekler, 

Basketbol liginde yer alan yabancı basketbol. 
cular şöyle: 

Hovard (Beşiktaş), 
Coffey (Karşıyaka), Popovic (Fenerbahçe), 
Steve (Galatasaray), Haigler (Eczacıbaşı), Kotaraç (Tofaş-SAS), Jeffry, Billy (Efes Pilsen), Benjamin (Yenişehir Meysu), Robert (Şekerspor), 
Morris (DSİ Spor), Leon (Ziraat) 


Deplasmanlı Basketbol liginde geçtiğimiz hafta önemli ve çekişmeli karşılaşmalar vardı. Ligin özellikle alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmalarda seyirciler heyecanlı ve çekişmeli sahnelere tanık oldular. 


Haftanın en önemli maçı Anadolu Spor Sitesinde Fenerbahçe Galatasaray arasında idi. 
Bu, zorlu kümede kalma mücadelesini 1500 
seyirci izledi, Ayrıca s1- kı güvenlik önlemlerinin alındığı göze çarpıyordu . Maçın ilk yarısını Fenerbahçe bir basketlik farkla kapadı. İkinți yarıya hızla giren Fenerbahçe farkı yedi baskete kadar çıkardıysada Galatasaray yetişti, Fakat bir sayı ile yenilmekten kurtulamadı. 
Karşılaşmanın sonucu 
83-82 Fenerbahçe lehine, 


ISTANBUL (ÖZEL) 


Yine Anadolu Spor sitesinde seyirciler bu sefer sürpriz bir sonuçla karşılaştı. Beşiktaş 
86 Taçspor 86. Güçlü 


Başkanı), Ali Rıza Olcay (Beden Terbiyesi Okuliçi 


Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürü), Doç. Dr. Erdal Poyrazoğlu (İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi), Prof. Dr. öztekin Tosun (İstdnbul üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Vedat Yellici (Boğazici Üniversitesi Muhendislik Fakültesi). 


Kros Milli 
Takımımız dün 
Bulgaristan'a 


"gg gitti ANKARA 


Bulgaristan 'da yapılacak kır koşusuna katılacak Kros Milli Takımımız Mehmet Yurdadön Başkanlığında dün Bulgaristan'a hereket etti, 

Bulgaristan'a şu krosçular gitti: 

Mehmet o Yurdadön. 
Sıddık Dursun. Zeki Atlı, İbrahim Doğan. Hanefi Atmaca, Recep Yıldırım ve Ahmet Altun, 


Greko-romen 
Güreş Şampiyonası sona erdi 


Üç günden beri Kayseri Atatürk Spor Salonunda devam eden Türkiye Bireysel o Greko-Romen Şampiyonası dün yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. 

48 Kilo; 1-Salih Bora 
2-Erol Kemah, 3-Muhammet Öztürk, 

52 Kilo; 1 Serhat Karadağ, 2-Sami Sert, 3-İsmail Yurttaş. 

57 Kilo: 1-Nevzat Koz 
2-Ahmet Kaygısız, 3- Haydari Turak. 

62 Kilo; 1-Mehmet Uy 
sal, 2-i.sat Metin, 3-Kenan Kızılboğa, 

68 Kilo: 1-Erol Mutlu, 
2.Haluk Koç, 3-Güner Yıldız. 

74 Kilo: 1-Aydın Metiner, 2-Celal Taşkıran, 3-Veli Sancaklı. 

82 Kilo; 1-ömer Su- 
2-Osman Gazi Taşkılecati Gercop. 

90 Kilo: 1-Aslan Aslan, 2-Abdullah Denli, 3-İsmet Bağcı, 

100 Kilo: 1 -Zafer Turgut, 2-Tufan Zihni Bütün oğlu, 3-Sedat Turut. 

Ağır Siklet: 1 Kenan öge, 2-Menmet Zafer 3- 

lustafa Tezer. 


1978 yılında 
sporcularımız toplam 
56 altın madalya 
kazandı 


ANKARA (THA 

Sporcularımız 1978 yılında toplam olarak 
56 Altın, 51 Gümüş, 47 Bronz madalya ile 10 
kupa aldılar. 


Yapılan değerlendirmeye göre 1978 yılında en fazla madalyayı atletlerimiz kazandı. Türk atletleri çeşitli uluslararası yarışmalarda 26 Altın, 8 Gümüş, 8 de Bronz madalya aldı, 


Binicilerimiz, jimnastik çilerimiz, Kayakçılarımız, Kürekçilerimiz, Tenisçilerimiz, Basketbol ve Voleybolcularımız sezonu madalyasız kapatırlarken Hentbolcularımız, Okcularımız ve Dağcılarımız yurt dışına çıkmadılar 


1978 yılında Federasyonlara göre madalya 
dağılımı şöyle: 


Atletizm: 26 Altın, 8 Gümüş, 8 Bronz. Yüz me; 10 Altın, 8 Gümüş, 5 Bronz, Güreş: 5 Altın 
11 Gümüş, 11 Bronz, Judo ve Tekvando: 5 Altin, 3 Gümüş, 14 Bronz, Bisiklet: 4 Altın, 
Eskrim: 2 Altın, 2 Gümüş, Yelken: 2 Altın, 2 
Bronz, Halter: 1 Altın, 1 Gümüş, 4 Bronz, Atı alık; 1 Altın, Futbol: 16 Gümüş, Masa Tenisi 
1 Gümüş, 2 Bronz, Boks: IGümüş, 2 Bronz. 


Federasyon, İstanbul 
Judo Ajanını görevden aldı. 
istanbul Bölgesi ise,ajan görev başındadır diyor 


ANKARAİT HA; Erkuş konu ile ilgili o İstanbul Judo ve Tek- larak şu acıklamayı yap vando Ajanı Muzaffer ti: Ilıcak görevinden alındı 


ve yerine eski milli judoculardan Ahmet Apaydın getirildi. 

Bilindiği gibi Federas yon tarafından yapılan Barış Judo 'Turnuvasına eski ajan ilgi göstermemis ve sporcuların tepkisini 


çekmişti 
Öte yandan İstanbul 
Bâlge Müdürü Metin 


Erkuş yaptığı açıklama da Muzaffer Ilıcak'ın gö reyinin basında olduğunu sövledi. 


“Bir bölge ajanının göreve getirilmesi federas yonun dışındadır. Ajanı bölge müdürü saptar ve vali onaylar, Federasyon ise daha sonra onaylar. 
Aiarın görevden alınma- 

da bu şekilde olur. Haberin sorumluluğu, kaynağın«s aittir, Ajanım görev başındadır ve görevini sürdürmektedir. 
Ilicak'in görevden alındığı yolunda çıkan haberler ise hayal mahsulüdür. 


Düşme hattında bulunan her iki takımda dişe diş mücadele etmeye çalıştı. 
Karşılaşmayı Fenerbahçe yarım baskel farkla kazandı 


Bu hafta 


ligde kalma mücadelesi vardı 


Beşiktaş Taçspor'la seyircisinin de büyük desteğiyle ancak berabere kalabildi. Bu beraberliğin Taçspor için bir avantaj olduğu kabul edilirken Seşiktaş'ta Er- 


man'ın yokluğu belli oluyordu 
Tehlikeli (o bölgenin 


bir diğer takımı DSİ spor ise Ziraat Fakültesi'ni farklı o yenmeyi 


başardı, 85-75, Bu sonuçla DSİ Spor ligin üst sıralanna tırmandı. 

Karşıyaka Yenişehir 
Meysu maçının sonucu ise Karşıyakanın 87-67, 


Puan cetveli 


0 GBMA Y P 
Tofaş-Sas 14 120 2 11851068 38 
Eczacıbaşı 14 120 2 1145 990 38 
Efes-Pilsen 14 82 4 1130 1054 32 
Beşiktaş 14 71 6 11061077 20 
Ziraat Fakültesi 14 70 7 1043 1056 28 
Meysu-Yenişehir 14 61 7 1253 1165 27 
D.S.İ Spor 14 60 8 11161163 26 
Karşıyaka ld 61.8 11411131 25 
Şekerspor 14 5k 8 11301146 25 
Taçspor 14 42 8 11561255 24 
Galatasaray 14 10 101171 1265 22 
Fenerbahçe 14 40 101048 1254 22 


lehine bitti, 

Ligin üst sıralarındati takımlar bu haftaki maçlarında zorlandılar, Tofaş-Sas Bursa'da Şekerspor'u 90-84'lük bir sonuçla yenerken fazlasıyla kötüydü. Ancak Kotaraç'ın iyi oyunu maçın sonucunu tayin etmeye yetti. 

Eczacıbaşı'da Tofaş- 
Sas gibi zorlandı. Efes Pilsen engelini Efe'nin iyi oyunuyla aşabildi. 
Her iki takımında başarısız göründüğü karşılaşmada Eczacıbaşı maçı 65-64 kazandı. 


Beden Terbiyesi Genel Midiri Ünlü; Devleti temsil eden hakemleri 


her zaman savunuyoruz” 


ANKARA (AA) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret ünlü, spor alanında devleti temsil eden hakemleri her zaman savunduklarını ve desteklediklerini söyledi, Türkiye Futbol Hakemleri Derneği Genel Başi:anı Sabahattin Yalınpala ile bir görüşme yapan Fikret Ünlü hakeme, dolayısıyla devlete yönelik saldırıları insanlık dışı bulduklarını ifade ederek saldırı olaylarının ardında çeşitli nedenler olduğunu söyledi, İstanbul'da hakemlerin yaptıkları boykot ile ilgili açıklama yapan Ünlü “İslanbul'da iki gün önce kaldırılan hakem boykotu ile ilgili görevlendirilen müfettişler, olavların nedenlerini, hakemlerin sorunlarını, boykolun spor dışı bir amat laşıyıp taşımadığı- 


ni yerinde incelemektedirler, Hakemlerini korumasını bilen devlet, 


veri geldiğinde bazı vanliş davranışların soruş tur- 


masmı da yapmakla yükümlüdür, Bu devletin saygınlığı ve tutarlılığı için gereklidir" dedi, 

Fikret Ünlü, ayrıca Yalınpala ile yaptığı görüşmede futbol hakeri yönetmeliğinin değiştirilmesi amacıyla değiştirme önerilerinin birkaç gün içinde Merkez Danışma Kuruluna götürülmesini kararlaştırdı. 

Yalınpala, Genel Müdür Fikret Ünlü ile yaptığı görüşmede şunları açıkladı 

“Hakemler olgun insanlardır, Ancak uzun zamandır sahipsiz ké ları ve zaman zaman can güvenliklerini yitirmeleri nedeniyle bu yola istemiyerek baş vurmuşlardır. 

Hakemler aleyhine maddeler içerdiği için Futbol Hakem Yönetmeliğinin değiştirilmesi için ünlü ile görüş birliğine vardık, Değişiklik önerilerini bir iki gün içinde Genel Müdürlüğe ileteceğiz.” 


Kısa/Kısa/Kısa 


* Kulüplerarası Halter Şampiyonası, Cumartesi günü Mersin'de başlayacak. İki gün sürecek Şampiyonaya 8 şehirden 14 
kulüp katılacak. 

* Havalı Silahlar Türkiye Atıcılık Şampiyona sı 19-23 Ocak tarihleri arasında Trabzon'da ya pılacak, Şampiyonaya lisansları vizeli tüm atıcılar katılabilecek 

* Ankara Kayak Ajanlığınca düzenlenen Te mel Eğitim Kampı 1-12 
Şubat tarihleri arasında Elmadağ'da açılacak, 
7-12 yaşları arasındaki isteklilerin Temel Eğitim Kampına katılmaları için 
25 Ocak tarihine kadar 


Ankara Beden Terbiyesi 3ölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. 


* Buca'da yapılması planlanan spor tesislerine Yüksek Anıtlar Kurulu tarafından izin verilmesi üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Atlıspor mevkisinde arazi salın alındı 

* Beden 'Terbiyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre; yakında inşasına başlanacak olan Karabük 
tipi spor salonu için 10 
milyon lira harcanacak, 
250 kişi alabilecek şekilde planlanan salonun büyük ölçüde ihtiyaca cevap vereceği ifade edildi. 


Anayasa Mahkemesine... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ANTAKYA'DA 

Önceki gece saat 
24.00 sıralarında C.Savcı Yardımcısı Seyfettin Amkanlar'ın Akevler semtindeki evinin önünde duran özel otomobiline patlayıcı madde atıldı. 
Patlamada, otomobilin ve binadaki evlerin camları kırıldı. 

OFDA 

_ Jandarmanın "dur" 
ihtanna silahla karşılık veren komandolarla, jandarmalar arasında çıkan çatışmada Yılmaz Çakıroğlu adındaki bir kişi öldü. Ali Çakıroğlu adındaki kişi ise hafif şekilde yaralandılar. 


İSTANBUL'DA 

Kumkapı Kadırga 
Yurdunda önceki gün öldürülen Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümü öğrencisi Erdoğan Çamdal'ın YDGF üyesi olduğu açıklandı. 

YDGF Genel Başkanı 
Çetin Kaya imzası ile .vapılan açıklamada, Çamdal'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Devrimci Yol ve Devrimci Sol grubu suçlandı. 

İSLAHİYE'DE 

Şehirde gösteri yapan bir grup öğrenciden 8'i yakalanarak sıkıyönetim komutanlığına teslim edildi. 

NİZİP'TE 

Nizip İlçesi PTT Caddesinde bulunan İş Bankası ile Türk Ticaret Bankası, kimlikleri belirlenemeyen kişilerce kurşunlandı. Olayda can kaybı olmadı. 


GAZIANTEP'TE 
, Düztepe semtinde bulunan Genç Emekçiler Derneğinde izinsiz toplantı yaptıkları gerekçesiyle, 40 kişi gözaltına alındı. 
ADANA'DA 

Adana Mühendislik 
Yüksek Okulunun gündüz ve gere bölümünde okuyan 39 öğrenci öğrenim özgürlüğünü engelledikleri gerekçesi ile gözaltına alındılar. 

Kıbrıs caddesinde bulunan kahvelerde önceki gece yapılan aramalar sırasında, Sırrı Kılınç admdaki bir lise öğrencisinin üzerinde; bir derneğe ait bağış makbuzu bulundu. Öğrenci, soruş- 


19.00 HAYVANLAR modo Canavarları) 


keleleri anlatılıyor. 


TELEVİZYON 


Belgesel dizinin bu bölümünde Komodo kerten- 


turma yapılmak için gözaaltına alında. 
BURSA'DA 

Bursa Gümüşçeken 
Caddesinde aralarında bir sivil Teğmenin de bulunduğu dört kişiye bıçakla saldırdığı bildirilen Bağımsız Çelik-İş sendikası santral görevlisi komando Recep Ekinci, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak, komando olduğu bildirilen Eğitim Enstitüsü öğrencisi o Mehmet Sümbül'ün ise arandığı bildi- 


rildi. 

$ İZMİR'DE 

Yeşilyurt semtinde Aralık ayında çıkan çatışmada bir kişiyi yaralamaktan aranan üç komando önceki gün yakalandı. 

Yakalanan üç komandodan Murat Yalçın ile İbrahim Kutluay nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme Kenan Kızıl adlı komando- nun tutuksuz yargılanmasına karar vererek serbest bıraktı. 

Karşıyaka'da bir lise Müdürünü ölümle tehdit eden okulun eski öğrencilerinden Komando Ayhan Ekmekçi polis tarafından yakalandı. Savcılik tarafından nöbetçi sulh ceza mahkemesine gönderilen komando, Ayhan Ekmekci tutuklandı. 

ÇANAKKALE'DE 

Ankara Yenişehir postanesinden üç gün önce Karabiga gazetesine gönderilen bir koli,bubi tuzağı olabileceği gerekçesi ile uzmanlar tarafından açılması için bekletilmektedir. 

NAZİLLİ $ 

Endüstri Meslek Lisesi Müdür yardımcısının okul içerisindeki makam odası üzerinde bulunan yoklama fişleri kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından yakıldı. 


DİYARBAKIR 'DA 


TRT Diyarbakır Radyosu görevlilerinden İzzet Hacıalioğlu, Bağlar semtinde bir kişi tarafından yaylım ateşine tutularak öldürüldü. 

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayın bir kan davası nedeniyle işlendiğini, kimliği belirlenen sanığın çalışıldığını bildirdiler, 


ANSİKLOPEDİSİ (Ko- 


yakalanmasına * 


19.30 DİLİMİZ TÜRKÇE 

Program dizisinin bugünkü bölümünde, özleştirilme ; açısından 1961 Anayasasının dili konusunda bir söyleşi yer alıyor. Emin Özdemir'in sunduğu programa konuk olarak Prof. Bahri Savcı, ve ömer Asım Aksoy katılıyorlar. 

21.15 MİNİK KONSER 


21.20 TV'DE SINEMA (CAT BALLOU) Yönetmenliğini Elliot Silverstein'in yaptığı, başrollerini Jane Fonda, Lee Marvin, Michael 
Callan ve Nat King Cole'un paylaştıkları 1965 
yapımı bir western güldürüsü. Tim adlı bir haydut, Frankie Ballou'nun çiftliğini eline geçirmek için onu tehdit eder, Frankie'nin öğretmen kızı Cat Ballou, bir efsane kahramanı olarak tanman silahşör Kid Shelleen'in kasabaya çağınr. Oysa Kid ayyaşın biridir. Haydut cinayetlerine devam eder. Arkasında kasabanın zengini Sir. Harry vardır. Cat, öldürülen babasının öcünü almak için Sir Harry'nin karşısına çıkar, onu öldürür ve idama mahkum olur. Toplumsal eleştiri yönü de bulunan "Cat Ballou" türünün ilginç örneklerinden biridir. 

23.00 POP MÜZİK 
23.20 HABERLER 


TRT 1 


05.00 Açılış Program ve Kısa Haberler 

05.05 Türküler, Şarkılar ve Ouyn Havaları 

06.00 Kısa Haberler 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.00 Bölge Haberleri 
12.10 öğle üzeri 

13,00 HABERLER 
13.15 Saz Eserleri 
14.32 Yurttan Sesler 
15.01 Hafif Müzik 


TRT 2 


“08.02 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.00 Şarkılar 

10.50 Hafif Müzik 
11.20 Türküler Geçidi 11.40.Beri Gel Barışalım 12.00 Şarkılar 

12.40 Türküler 

13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
13.30 Olayların İçinden 


TRT 3 


09.00 Barok Müzik 
09.30 Hafir Müzlk Sanatçıları söylüyor. 

10.00 Türk Yorumcuları 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 

16.00 Müzik Sohbetleri 


15.20 Sanatçılarımızı Tanıyalım. 

15,40 Türküler Geçidi 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
19.30 Şarkılar 

19.50 Çocuklar İçin 10 
Dakika 

20.02 Türküler 

20.15 Köy Dağarcığı 
21.00 Kısa Haberler 
21.02 Türk Hafif Müziği 21.45 Türküler 


14.30 Yabancı Dil öğrene lim, 

16.20 Arkası Yarın 
17.00 Şarkılar 

18.00 Türküler Ne Der? 
19.00 HABERLER 
19.45 Türküler 

20.00 Başlangıçtan BU Yanaiİnsanlık 

21.00 Şarkılar 

23.30 Müzikte Çağlar 
23.30 HABERLER 


19.00 Akşam Konseri 
20.30 Çeşitli Müzik 
21.00 Geöçmişten Bugune Senfonik Müzik 

22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Cuma Konseri 
24,00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapanış 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın Yayın A $ adına sahibi Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisler’ Baskı; İst GUNTUR 


Dağıtım: GAMEDA 


FERİT İLSEVER 


Yazı İşleri Müdürü MEHME I AJABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Mudur 

S AYDOĞAN BUYURKOZDEN Müessese Muduru: O GURHAN ERTUR 


“Kıbrıs”... 


(batarak. 1. Sayfada) 


konulu açık oturuma Ankara Emniyet Müdürlüğünün izin vermemesini haksız. bulduğu için, konuya. açıklık getirilmesi * istemiyle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına başvurduklarını belirttikten sonra, komutanlığın yasaklama (o tebligatında gerekçe belirtilmediğine dikkat çekti. i 

Sıkıyonetimin. Anayasann 124, maddesine göre, "Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerini önlemek"' amacıyla ilan edildiğini, gerek sıkıyönetim bildirilerinde gerekse Başbakanın açıklamalarında bu hususun kesinlik- le belirtildiğini savunan Tertip Komitesi, Başbakanlığa sunduğu dilekçesinde Kıbrıs konulu açık oturumu yasaklayan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı kararının iptal edilerek toplantının yapılmasına olanak sağlanmasını istedi. 


Kamboçya'da... 


Baştarafı 1. Sayfada) 
ne karşı savaşmak için Demokratik Yurtsever 
Ulusal Birlik Cephesinin kurulduğunu ilan etti. 

Bütün Kamboçyalıları, Vietnam işgaline karşı mücadele etmek için Cephe saflarında örgütlenmeye çağıran Demokratik Kamboçya' 
nın Sesi Radyosu, Kamboçya Komünist Partisinin bütün yöneticilerinin direnme o savaşını yönetmek için ülke içinde bulunduğunu söyledi. 


Yurt dışında yaşayan Kamboçyalıları da Cephe saflarına çağıran radyo, bütün barış sever ülkeler- 


den Vietnam'a yaptıkları yardımı kesmelerini istedi. 


Cephenin kuruluş bildirisinde Başbakan Pol 
Pot önderliğindeki Demokratik Kamboçya Hükümetinin halkın ve ulusun kaderi ve mücadelesinin tek sorumlusu olduğu kaydedildi. Bildiride ayrıca, Demokratik Kamboçya Hükümetine bağlı birliklerin askeri harekatları konusunda bilgiler verildi. 

Cephe bildirisi, Pnom 
Pen'i işgal eden saldırgan Vietnam ordularına karşı ülkenin dört bir yanında karşı saldırıya geçildiğini açıkladı.Devrimci birliklerin bütün halkın mücadelesi sayesinde ülkeyi tekrar işgalden kurtaracağını belirten Cephe bildirisi, halkın Vietnam birliklerine karşı cesurca mücadele - ettiğini açıkladı. 


Dün bir basın toplantısı düzenleyen ABD Devlet Başkanı Carter, Kamboçya'daki Vietnam saldırılarının Tayland sınırna yönelmesi üzerine Sovyetler Birliği ve Vi- 


etnam'ı uyardıklarını açıkladı. 
"Tayland'ın toprak 


bütünlüğünün korunması ile çok yakından ilgileniyoruz" diyen Carter, gerek Vietnam'ı ve gerekse bu ülkeye silah vererek destekleyen Sovyetler Birliği'ni, Tayland'a yönelebilecek herhangi bir tehlike konusunda uyardıklarını söyledi. 
KAMBOÇYA'DA 

DİRENİŞ YAYILIYOR 


Vietnam işgali altın- daki Kamboçya'da işgalciye karşı direniş büyük bir hızla yayılıyor. 

Kompong Som liman kentinin Demokratik Kamboçya kuvvetlerinin kontrolüne geçmesinden sonra, bu kentin yakınlarındaki Kampot kenti ve çevresinde de şiddetli çatışmalar oluyor. Bölge- 
-deki gözlemciler Kamboçya'da silah sesinin duyulmadığı hiç bir bölgenin bulunmadığını, her gün yeni yeni direniş cephelerinin açıldığını bildiriyorlar. 


RUSYA, SİHANUK'UN KAMBOÇYA'YI 
TEMSİLE 
ZORLANDIĞINI 
İDDİA EDİYOR 


Sovyetler Birliği'nde yayınlanan resmi Literaturnaya gazetesi, Sihanuk'un ailesinin Çinli ve Kamboçyalı yöneticiler tarafından rehin alındığını ve böylece kendisinin, BM'de Kamboçya'yı savunmak zorunda bırakıldığını iddia etti. 
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Naipler Konseyi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) lanacak yeni anayasada yasama, yürütme ve yargı organlarının yetkileri ve sımrlarının belirleneceğini söyleyen muhalefet lideri Homeymi, halkın parlamento için temsilcilerini seçeceğini, bu temsilcilerin de hükümet üyeleriyle devlet başkanını belirleyeceklerini açıkladı. 

ABD'NİN TUTUMU 
VE HOMEYNİ'NİN 
CEVABI: 

"ABD 
SİLAHLARINDAN" 

ÖNCE GİDECEK" 

Batılı radyoların açıklamalarına göre, Tahrani' nin Paris'e gitmesinden sonra, Tahran Baro Başkanı ve yüksek seviyeli bazı ordu mensuplarının da Paris'e giderek Homeyni ile görüşmek istedikleri bildirildi. 

18 Ocak günü yabancı 
gazetecileri Neuphle le Chateau'daki evinde ka- 


.bul eden Homeyni, Baş- 


kan Carter'ın sükunet çağrısını reddederek, süper devletlerin İran'ın içişlerine karışmaktan vazgeçmelerini istedi. 
"Yabancı hükümetler, özellikle süper devletler İran'ın içişlerine karışmaktan vazgeçerse İran' 
da sükunet ve istikrar sağlanacaktır" diyen Homeyni, Bahtiyar hükümetinin yasa dışı olduğunu bir kere daha belirtti. 

Homeyni, İran halkını Cuma günü büyük gösteriler düzenlemeye çagırdı. Gözlemciler, muhalefet liderinin Cuma günü İslam Devrim Konseyi üyelerini ve geçici hükümetin mensuplarını açıklayacağını belirtiyorlar. 

ŞAH'IN HEYKELLERİ 
YERİNE 
HOMEYNİ'NİN 
PORTRELERİ 

Bu arada Tahran'dan gelen haberlerde, Şah'ın yıkılan heykelleri yerine Ayetullah Homeyni'nin büyük boy portrelerinin asıldığı bildiriliyor. Tahran Havaalanının karşısındaki alana da Ayetullah Homeyni adı verildi. 

Bu arada Homeyni' 
nin Paris'ten bir telefon talimatı vererek günlük hâyatın yeniden halk tarafından örgütlenmesini istemesi üzerine İranlı gençler kentin bütün trafik işini üzerlerine aldılar. Bugüne kadar trafik işlerini düzenlemekle görevli polislerin kaldırımlarda eller cepte dolaştıkları görüldü. 

ORDU ORTADA 
GÖRÜNMÜYOR 

Öte yandan başkent Tahran'ın hiç bir yerinde ordu birliklerinin gö- 


rülmediği bildirildi. Ancak kentin girişindeki bazı stratejik noktalara halkın isteği üzerine 


tanklar yerleştirildiği laber verildi. 


ABD'NİN TUTUMU 

ABD Başkanı Carter, Washington'da düzenlediği bir basın toplantısında, Homeyni'nin Şapur Bahtiyar hükümetine bir şans tanımasını istedi. 
ABD'nin İran'ın içişlerine karışmak neyetinde olmadığını iddia eden Carter, gelecekte de bu ülke ile iyi ilişkiler içinde bulunmak arzusunda olduklarını söyledi. 

Bu arada Carter yönetimine yakın kaynaklar, İran'da askeri bir darbe olasılığının son günlerde azaldığı kanısında olduklarını ifade ettiler. 
Ayni kaynaklar buna rağ men Bahtiyar hükümetinin başarı şansının yüzde 50'den fazla olmadığını da söylediler. 

A3D SİLAHLARI 

Öte yandan ABD Başkan yardımcısı Walter Mondale bir açıklama yaparak, ABD'nin İran'a satmış olduğu silahların "düşmanın" eline geçmemesi için gerekli önlemlerin alındığını: o söyledi. 
ABD televizyonuna bir demeç veren Başkan yardımcısı Mondale, bu önlemlerin neler olduğu konusunda herhangi bir bilgi vermedi. 
UZLAŞMA ÇABALARI 

ABD Dışişleri Bakanliğinın Orta Doğu işleriyle görevli yardımcısı Harold Saunders, ülkesinin İran'da "Ulusal bir uzlaşmanın'' gerçekleşmesini istediğini söyledi. Saunders, ülkesinin İran'daki üç amacını şöyle açıkladı: Tarafların amaçlarına barışçı yollardan ulaşmalarını sağlamak, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir İran'la sıkı ilişkiler sürdürmek, Bölge ve uluslararası 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planda, üzerine düşen gö- 


revi yerine getirebilmesi için İran'ın istikrarlı ve müreffeh durumunun 


korunmasını sağlamak 


OWEN ELEŞTİRİLDI 
İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen'in Şah' 
ı destekleyen tutumu, 
Avam Kamarasında eleştirilere yol açtı. Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Owen, Şah'a karşı olan muhalefetin gücünü yanlış tahmin ettiğini kabul etti. David Owen, kendisi ve Başbakan (o Callagham'ın Şah'ı desteklemiş olmalarının, yeni İran hükümeti ile İngiltere arasındaki ilişkileri etkileyeceğini sanmadıklarını söyledi. 
MİLLETVEKİLLERİ 
VE ELÇİLER 
İSTİFA ETTİLER 
İran Parlamentosunun 
14 milletvekili istifa etti. 
14 milletvekilinin istifa nedeninin, Ayetullah Homeyni'nin önceki gün vaptığı çağrı olarak gösteriliyor. 
Homeyni, yaptığı çağ- 


rıda, parlamentonun “'yasal"' olmadığını belirtmişti. 

Öte yandan İran'ın Washington (büyükelçisi Ardeşir Zahidi'nin görevden alındığı bildirildi. Zahidi, o Şah'ın 


eski damadıdır. 
Tahran'da yayınlanan 'İttilaat"' gazetesi, içlerin- de ABD, Fransa, İngiltere elçileri olmak üzere 
8 elçinin daha görevin- 


den alındığını haber verdi. 

Bu arada İran'ır Bonn büyükelçiliği bir grup 


Şah aleyhtarı tarafından işgal edildi. Şah aleyhtarı grap elçilikteki Şah'ın fotoğraflarının o kaldırılmasını ve elçiliğin adının "İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği "* şeklinde değiştirilmesini istediler. 


Ecevit: 
"Adalet Bakanının 


istifa etmesi sözkonusu değil” 


ANKARA (THA) 
Bakanlar Kurulu dün Ecevit'in Başkanhğında yaptığı toplantıda, yeni sağlanacak ekonomik yardım konusunu görüştü. Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren de katıldı, Ecevit, toplantıdan sonrą yaptığı açıklamada, Adalet Bakanının istifası- nın söz konusu olmadığını bildirdi. 

Ecevit toplantıdan çıkarken gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye- 
ABD görüşmelerinde sunulacak taslakla ilgili olarak Dışişleri Bakanlıgıyla Genelkurmay Başkanlığı arasında görüş ayrılığı olmadığını, taslağın birlikte hazırlandığını söyledi. 

Hükümet içinde hiç bir sorun olmadığını ileri süren Ecevit, Bakanlar Kurulu toplantısıyla ilgili olarak şöyle dedi: 

"Uluslararası ekonomik ilişkiler ve yeni alınacak ekonomik yardımlar konusunda Bakanlar Kuruluna ayrıntil bilgi sundum. Bu arada iç güvenlik konularını da görüştük ve bazı münferit olayları ele aldık." 


Moskova... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

İran radyosunun ha. 
berine göre, Irak sınırı yakınlarındaki bir kö- ye giren Talabani'nin adamları, nöbetçi İran askerlerinin farketmesi üzerine askerlerle çatışmaya girdi, Çatışmadan sonra köyün dışına çıkan Talabani taraftarları, köyü ve askeri karakolu kuşatmaya devam ettiler. Kuşatma sırasında Talabani'nin adamlarının 
3 jandarma erini esir 
aldıkları ve biri ağır olmak üzere 2 jandarma erini de yaraladıkları bildirildi. 

Şah'ın İran'dan kaçacağının kesinleşmesi üzerine, İran'da tecrit olan Moskova yanlısı Tudeh partisi bir çağrı yaparak silahlı ayaklanma istemişti, Tudeh'in çağrısın- dan sonra Rusya'nın ajanı Talabani'nin İran sınırından girerek çatışma çıkarması iki olay arasındaki bağıntıyı açığa çıkardı. 
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Hür-Genç Başkanı Nevzul rüşlerini belirtirken 


Ataol, son iç ve dış gelişmeler konusundaki gö 


Gazetemize görüşlerini açıklayan Hür- Genç Genel Başkanı: 


NEVZAT ATAOL: 


"AMERİKAVE RUSYA 
TÜRKİYE ÜZERİNDE 
EGEMEN OLMAK İSTİYOR” 


ANKARA (ÖZEL) 

Kısa adı Hür Genç olan Hürriyetçi Gençlik Derneği Genel Başkanı Nev- 
: zat Ataol Türkiye'nin jeopolitik yönden çok önemli bir bölgede bulunduğunu belirterek, Amerika ve Rusya' nın Türkiye üzerinde egemen olmak istediğini söyledi. Kamboçya'nın Vietnam tarafından işgal edilmesini de kınayan Ataol görüşlerini şöyle açıkladı: 

"Hür-Genç, Türk gençliği içerisindeki bir ihtiyaçtan, bir boşluktan doğmuştur. Amacımız Türk gençliğinin ihtiyaç duyduğu demokrat bir gençliğin boşluğunu doldurmaktır. 
Demokrasiye ve demokratik rejime sahip çıkma kararlılığı içerisindeyiz. 

“Temel stratejimiz, 45 milyon Türk milletinin kardeş olduğu bir tutumdan yanayız. Üniversitelerde öğrenci hüviyeti taşıyan her kim olursa olsun, okuma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Kimliği olan herkes okuluna rahatlıkla gidip gelebilmelidir." 

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK 

ÖNEMİ BÜYÜK 

"Türkiye jeopolitik açıdan çok önemli bir bölgededir. Bu nokta- dan hareketle şuraya gelmek istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu bu jeopolitik durumu dış güçlerin yani Amerika ve Rusya'nın iştahını kabartmakta ve bu süper devletler Türkiye üzerinde egemen olmak istemektedirler, Rusya'nın geçmişten gelen bir rüyası hepimizin malumudur. Rusya sıcak denizlere inmek arzusundan hiç bir zaman vaz 


en 


doğrusu adeta ateş 


dır. 


dirler, 


reketi ancak yut" 
emperyalist tedir." 


bını verdi. 


Ökçün... 


Hükümetinin ulusal çıkarlardan ödün verdiği 


(Baştarafı 1. Sa 


fada) 


geçmemiştir. 
verimli petrol geçirmek hevesi eklenmistir. Bu yönden hareketle Rusya Akdeniz'e in mek ve Rus emperyalizmini Ortadoğu ve Akdeniz ülkelerine yaymak için olağanüstü gayret göstermektedir. Onların bu arzularına, el attığı ülkelerin yerli işbirlikçileri, yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ve ele geçirmek istediği ülkeleri zayıf düşürebilmek için,o ülkelerde an&rşiyi ler. Anarşinin pompacılığı yapmaktadırlar. 
“Yaşadığımız yüzyılda ülkeler arasında sürekli savaşlar çıkmakta, daha çıkarılmaktadır. 


ıstenmektedir. 
süper devletlerin emelleri yatmakta- 


noktasından güçlerin 


Nevzat Ataol, "'Kamboçya'nın işgalini nasıl karşılıyorsunuz?'sorumuza da "Kamboçya'nın işgalini hoş karşılamıyoruz ve kınıyoruz" ceva- 


cı bir çözüm getirmek istediğini ifade eden Ökçün, bu konuda gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: 

"Kasım ayında sorun ile ilgili yeni gelişmeler olmuştu” ABD, konu ile ilgili bazı öneride bulunmuştur. Bunlar Loplumlararası görüşmelerin başlamasını kolaylaştıracak niteliktedir. Kıbrıs Rum tarafı iç güçlükleri nedeniyle bu önerilere itiraz etmiştir. BM Genel Sekreteri Waldheim, konu üzerinde bir çündem taslağı hazırlamış ve taraflara vermiştir. Denktaş bunu olumlu. karşılamış, ancak Kıbrıs Rum tarafı sessiz kalmıştır." 

Hükümetin, Türkiye' 
nin deniz ve hava sınırını kesin bir şekilde çözmek kararında olduğunu ifade eden ökçün, Sovyetler Birliği ile Karadeniz Kıta Sahanlığı anlaşmasının imzalanmasının "başarı" olduğunu iddia etti, Ökçün, eleştirilere verdiği cevapta, hükümetin işbaşına gelmesinden sonra sorunların üzerine cesaretle gittiğini ve Türkiye'nin dış politikada sözüne güvenilir bir ülke haline geldiğini ileri sürdü. 

ökçün, Guadeloupe toplantısından sonra dört Batılı iiderin Türkiye'ye acil mali vardım yapılmasını (o kararlaştırdıklarını, bu konuda teknik çalışmalarnı bugün (dün) Bonn'da başladığını bildirdi. 
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Halk Tiyatrosu Tiyatro Kursları 


Halk Tiyatrosu 7 Şubat tarihinde başlamak üzere bir ay süreyle tiyatro kursları düzenlemiştir. İsteklilerin 7 Şubat tarihine kadar Tiyatro İdari Bürosuna başvurmaları duyurulur. 

Gazipaşa Halk Birliği 


Adres: Halk Tiyatrosu idari Bürosu İsveç 
| Konsolosluğu yanı 483/5 TÜNEL/İSTANBUL 


İSVEÇ 
Luntma 
kargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel 30 5639 


şeklindeki görüşlerin doğru olmadığını ileri süren Ökçün, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Türkiye'nin dış politikadaki tavrı daima ülkenin çıkarları doğrultusunda Olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini titizlikle korurken, daha güçlü bir ekonomik kurma kararındayız. 
Gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin, ulusal çıkarlarımız açısından önem taşıdığını belirten ökçün, Ortadoğu konusuna da değinerek, bu bölgede barışın sağlanabilmesi- nin, Filistin halkının görüşmelere katılması ve bir devlet kurması ile mümkün olacağını belirtti. 

ABADAN 


Genel görüşmede kişisel görüşlerini açıklayan Kontenjan Senatörü Prof. Nermin Abadan 
Unat, Türkiye'nin ulusal güvenliğini NATO içinde aramakla isabetli bir karar aldığını, ancak tek yönlü bir politika izlediğini öne sürdü, Unat, konuşmasında Sovyetler Birliği ile imzalanan Siyasi Belgenin yeniden ele alınmasını ve bir "'saldırmazlık paktı" imzalanmasını istedi. 


ÇAĞLAYANGİL, 


Bursa AP Senatörü 


HOLLANDA 


İSVİÇRE 


.Şimdi buna, dünyanın yataklarını ele 


körüklemektedirgörevini 


Yeryüzü küresine döndürülmek 
Bunun arkasında 


"Bu arada İsrail siyonizmine de değinmekte yarar görüyoruz. Siyonizmin ve süper devletlerin menfaatleri çok yerde ortaktır. Her ikisi de yayılmacı bir siyasetin peşinde-Örneğin Afrika'da bu süper devletlerin yayılması açıktan açığa gözlenmektedir. Günümüzde ırkçılık çağ dışı bir düşüncedir. 


Irkçılık ha- 
“Türkiye'yi parçala, böl, hareket eden işine “gelmek 


ve eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ise yaptığı konuşmada, ABD'nin Çinile ilişki kurmasını eleştirerek, bu konuda şu görüşleri ileri sürdü: 

"Ben Sayın Dışişleri Bakanımız gibi Amerika- 
Çin yakınlaşmasının detanta Olumlu katkısı "olduğu görüşünde değilim. Amerika'nın Çin'i tanıması, detantı temelinden sarsmış, yerinden oynatmıştır." 

Çağlayangil, ABD ve Sovyetler Birliği'nin askeri alandaki gelişmesini anlatarak, daha sonra, “silah gücü bakımından birbirlerine üstünlük sağlayamaz hale gelince karşılıklı yumuşama ve anlaşma yolunu izlediler" şeklinde konuştu. 

Çağlayangil, Ecevit' 
in Karamanlis'le ilgili olarak "ciddi bir devlet adamı, ambargonun kalkmasından yana" demesini de elestirdi 


TiKP Merkez... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Kadıoğlu'nun hazırladığı iddianamede TİKP' nin "Toprak Devrimi Programı" ile TİKP Merkez Komitesi üyeleri Doğu Perinçek, Gün Zileli Durmuş Uyanık, Hasan, Yalçın, ve Mustafa Kemal Çamkıran'ın 141. 
maddeyi ihlal ettikleri iddia ediliyor. 

Türkiye işçi Köylü 
Partisi Merkez Komitesi, Aydın Ağır Ceza Mahkemesinin, Toprak-İş sendikası eski koordinatörü Ali Aslan'a 141. maddeden dolayı altı yıl sekiz ay hapis cezası verdiğini açıkladı. 141 ve 142. 
maddelerin halkın vicdanında mahkum olduğunu, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin bu maddelerin kaldırılması için mücadele edeceğini de belirten Merkez Komitesi, demokrasiden, fikir özgürlüğünden yana olan her- 


kesi bu karar ve 141, 142'ye karşı mücadeleye çağırdı. 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yunt Dişi 


Yurt içi 


Ch. des Cotes | 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel 314761 


(V.D) 
Lozan 


1020 Renens 


90 TL 
270 TL 


(1 Aylık) 
(3 Aylık) 


30 DM i | Aylik 
99 DM (3 Aylık) 
540 TL. (6 Aylık) 160 DM ib Aylık 
1080 TL (1 Yıllık) 310 DM (Yullk | 


şekilde 


devrimlerin 


ihtiyarlayan ABD 


yıkıcılığını yapılamaz. 


Birli tehdidi altındadır. 


lizmini 


rilmiştir. 
Bugün 


likte olmuştur. 


da bulunmaktadır. 


Rusya'nın 

müdahalesini altetmeden 

devrim olur mu? ` 


sosyalizmi 
Kore ve Romanya, devrimlerini iancak Sovyetler Birliği'ne karşı direnerek koruyabilecekleri- nin bilincindedirler. Aynı şekilde Yugoslavya, İkinci Dünya Savaşında faşizme karşı savaşarak kazandığı bağımsızlığını, bugün Sovyet tehdidine karşı koyarak savunuyor. Şah'ın saltanatını yıkmak üzere olan İran halkı, 


(Aydinlik 


(Baştarañı 1. Sayfada) 


zanmanın şartı da budur. j 

Üçüncü ve en önemlisi : Biz Türkiye devrimdleri, Türkiye 'devriminin yolunu berrak bir görüyoruz, yani düşünce yönünden hazırlıklıyız. Dünyadaki gelişmeleri ve yeni durumu tahlil ederek stratejimizin baş köşesine daha dört yıl öncesinden şu gerçeği yerleştirmişiz;: Türkiye devrimi Sovyet sosyal-emperyalizmini altetmeden zafere ulaşamaz. 

Dünya İkinci Büyük Savaştan sonra, ABD emperyalizmi ile hesaplaşarak gerçekleştiği şadı. Çin, Kore, Vietnam, Kamboçya, Laos devrimleri ABD emperyalizmini yenerek zafere ulaştı. Çünkü o zaman dünyanın bir numaralı jandarması ABD emperyalizmi idi. 

Şimdi yeni bir dönem açılmış bulunuyor. 


bütü 


bir çeyrek yüzyıl yâ 


emperyalizminin yerini 


Sovyetler Birliği almaktadır. Bugün dünyamızın baş kabadayısı, komünizmin ve devrimin en azgın düşmanı Sovyet sosyal-emperyalizmidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, artık Sovyetler Birliği'nin denetimini, müdahalesini ve saldırısını 


altetmeden devrim 


Bırakalım yeni devrimlerin gerçekleşmesini, gerçekleşmiş olan devrimler dahi Sovyetler ği'nin ya saldırısına uğramıştır ya da 


Vietnam ve Laos halkları ABD emperyayendikten sonra Sovyet peryalizminin pençesi altına düştüler. Kamboçya devriminin, ABD emperyalizmine karşı başarıya ulaşan son devrim olduğunu yazmıştık, Ne var ki, bu devrim bile yaşayabilmek için bugün Sovyetler Birliği ile hesaplaşmak zorunda kalmıştır. Arnavutluk devrimi revizyonizme teslim olan yöneticiler tarafından Sovyetler Birliği'nin ayakları önüne se- 


sosyal em- 


ise, 


kurmaya çalışan Çin, 


bu 


zaferini ancak Sovyetler Birliği'ne karşı direnerek elinde tutabilir.Temel mesele, bir halkın ve halka önderlik eden devrimci düşünce yönünden hazırlıklı olmasıdır. Bugün Türkiye devrimini ezmek isteyen bir numaralı emperyalistin Sovyetler Birliği olduğunu biliyoruz ve yolumuzu da buna göre çizmişiz. 
Bu nedenle MHP'li başyazarların bize Moskova nın sopasını sallamalarını da yadırgamiyoruz. 
Dünyanın bütün gericilerinin ve faşistlerinin, halklar karşısında en son 


partinin 


sığınacakları yer, 


ancak Soyvet sosyalemperyalizmi olabilir. 
Kamboçya'daki ARD kalıntılarının yaptığı gibi. 


Ama ne yazık faşistlere ki, Brejnev'in sonu da Hitler gibi olacaktır. Hitler'in izinden gidenlerin varacağı başka bir yer olamaz. Üstelik Brejnev daha da maceracı bir çizgi izlemektedir ve dünya halkları Hitler zamanından çok daha uyanık, hazırlıklı ve güçlüdürler. 

Türkiye halkı ile Rusya halkları arasında eskiden gelen bir kader birliği vardır. Hepsi de, çarlardan çok çekmişlerdir. Kurtuluşlar da bir- 


Rusya'da çarlığı ve emperyalizmi yıkan Lenin'in 1917 devrimini Türkiye'de bağımsızlık savaşı izlemişti. Bugün de Yeni Çarların yenil. 
gisi ile Türkiye devrimi arasında bir kader baği vardır. Türkiye halkı, Rus sosyal-emperyalizminin her türlü tehdit, baskı, denetim müdahale, ve saldırılarına karşı Kamboçya halkı ile aynı cephede mücadele ederek,bağımsızlığını savunarak ve Yeni Çarların yıkılışına önemli bir katkı- 


Yeni Çarlârın Türkiye devrimini ezmesine bel bağlayan faşistlerin ve gericilerin güvendigi dağlara kar yağacaktır. 


Kağıthane... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Dışarıda kalan darma erlerinin olaya müdahale etmesi üzerine, kulübede bulunanlar yaylım ateşi açtılar. Açılan yaylım ateşte, jandarma erlerinden Bekir Kozak yaralandı. Bu arada kulübedeki saldırgan- 


jan- 


lar jandarma çavuşu 
Mehmet Zazgan'ı da tabanca kabzası ile 


başından yaraladı. 


Jandarmaların bazıları karakola durumu haber vermeye gittiklerin- de kulübeden çıkan dört kişi fabrikanın arka bahçesinden kaçmak istedi. 
Fabrika bahçesini jandarmaların kuşatması üzerine, jandarmalara bahçeden yaylım ateşi açıldı, jandarmalar da ateşe karşılık verdi. 

Daha sonra fabrika bahçesinden on kişi kadar olduğu sanılan bir grup, yola çıkarak Pazar Yolu Tepesine doğru kaçmaya başladı. 


MAHALLEYE 
KAÇIYORLAR 


Saldırganlar, jandarmalar tarafindan kaçtıkları Nişantaşlar gecekondu bölgesine kadar izlendi. Burada etrafa dağı- 


İLAN TARİFESİ 


24.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 
Yayın ilanı 


Küçük İlanlar 


Yayın Sayfasında 
Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim)350 lira 


lan saldırganları yakalamak için jandarmalar evleri kuşattı. Bu arada jandarmaları takviye etmek için polis de olay yerine geldi. 


Jandarma ve polis sis bombası atarak saldırganların bulunduğu tespit edilen evlerin çevresindeki çemberi daralttı. 


Sabaha karşı 05.00'de kuşatılan evlerden çıkan beş kişi teslim oldu. Olayın başlangıcında bulunan jandarma erlerinin, teslim olanların bazılarını teşhis ettikleri bildirildi. 


teslim evde gece- 


Saldırganların olmasından sonra yapılan aramada, kondu bölgesinin planları, bazı fabrika planları bulundu. Bir jandarma erini yaraladıktan ve jandarma ile silahlı çatışmaya girdikten sonra yakalanan 5 kişinin isimleri şöyle: 

Ali Araz, Zeki Düzgün, Cafer Santaş, Oral Deniz ve Gül Cemal. 

Olaylardan sonra gecekondular arasında koşarken görülen ve kuşkulanılarak gözaltına alinan temizlik işçisini adının da Hasan Kel duğu öğrenildi. N 


) 


22340. — 301 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) 5 lira 


Olaylari yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, 


TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL yazıyor 


© Cumayı Cumartesiye bağlayan gece çevre köylere yayılan MHP'liler silahlı adamlar topladı 


e PİŞKİN: “İşciler MİSK”ten 


ayrıldı. Buna karşı milyonlarca lira para harcadık. Ben bu işte varım” 


BIR TRADE BEYANI NIN ÖYKÜSÜ 


©EDEM TOPLANTISI: Eşrafın irade beyanı eH.Balcı-A.Uncu-E.Ünal-M.Bozbeyli- 


M.Bilal ve M.Tanır 


Kanlı Cuma tertibini dün açıklaaık. Tertipçileri ve yalancıları açığa çıkaran fotoğrafları yayınladık. Neden olayların başlatılması için 22 Aralık Cuma günü seçilmişti? Burada, Cuma gününün dini bakımdan taşıdığı önem yanında, bir başka olgu daha vardı. 
Bu da, Pişkinler İplik Fabrikasında yetkinin DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasına geçmesi konusuydu öige Çalışma vw Müdürlüğünün bu konu- daki kararına MİSK Bölge Başkanı Cemil Tozkoparan itiraz etmişti ve 


duruşma Cuma günü yapilacaktı. Bir sendika sorunuyla katiiam arasında ne gibi bir ilinti olabilir? İşte bu, işin püf noktalarından biridir. 
Çünkü bu olay, gerek MHP'nin katliam hazırliklarını, gerek bu hazırlıkların zirveye ulaştiği en uzun geceyi ve gerekse katliamın bu denli büyük olmasının nedenlerini açığa çıkarıyor. 


Edem Yağ Sanayii'nde çalışan bir görevli şunları anlatıyor: 


MHP'li saldırganların elinden kadın çarşafına bürünerek canını kurtaran bir Alevi yurttaş 


"Olaylardan tahminen 
15 gün önce, Hasan Balcı" 
nın fabrikası Edem Yağ Sanayii'nde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Hasan Balcı, Faruk Arıkan, Muammer Pakdil, 
Cahit Pakdil, Hacı Osman Arıkan, Abdurrahman Pişkin, Sıddık Akdişli, Zekeriya Tannverdi, Yusuf Kirişçi, Kasım 


Yağlıca, Ali Yağlıca, Mustafa Görgel, Tarık Sarıkatipoğlu, Mehmet Vakkasoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Uncu, 
MİSK Başkanı Cemil 


Tozkoparan, Faruk Kadıoğlu ve adını bilemediğim birçok kimse katıldı Toplantıyı gizli yaptilar. İlk konuşmayı toplantıyı yöneten Hasan 
Balcı yaptı. Hasan Balcı, "bugüne kadar bizleri koruyabilmeleri için ülküdaşlarımıza her ay 250 
bin lira para veriyorum. 
Bu paranın çoğu Ankara'da yatanlara gönderiliyor. Sizler ise bugüne kadar bir kuruş yardım yapmadınız, Hükümete haddini bildirmek ve Alevi komünistleri yor etmek istiyorsak mutlaka birleşip bütün gücümüzü ortaya koymalıyız' dedi. 
Toplantıya (o katılanları, elbirliği yapmaya çagırdı. 'Maraş'ı komünistlerden, Pol-Dercilerden, Töb-Dercilerden temizleyelim' dedi, 


Pişkin'in cevabı 


"Pişkin, işçilerimizi 


"komünistler 
DİSK'e ge- 


çiriyorlar. Bunun önlen- 


mesini istiyorum. Ben bu işte varım. Bu iş için milyonlarca lira para harcadım' diyerek karşılık verdi. Diğerlerinin ne dediklerini duyamadım. Duyduğuma göre, toplantıda karar alınmamış. Ancak, Hasan Balcı'nın söylediklerini hepsi tasvip etmişler ve buna uygun hareket edeceklerini söyle- 


MHP'liler, K.Maraş - Gaziantep yolunu Kapıçam'da keserek şehre giren çıkanı dövdüler ve bazılarını kurşunladılar. Pazarcık'a bağlı Topaluşağr köyünde Hasan Kaltan linç edilmek istendi. Yaralı ve şok geçirmiş durumda olan Kaltan Tevekkeli köyündenim diyerek canını kurtardı. 


tdir 


Hasan 
'bu işi ancak sen becerirsin' demişler." 


mişler, Balcı'ya 


İsmini saklı tuttuğumuz görevlinin anlattıkları bunlar, şimdi de bu kişilerden bazılarını ta- 


nıyalım. Hasan Balcı 
MHP yöneticisi ve fabrikatördür. Abdurrahman Pişkin, Pişkinler İplik Fabrikası sahibidir. Faruk Arıkan, Edem Fabrikasının ortaklarından- 


dır. Faruk Kadıoğlu, AP 
İl Başkanı ve Maraş'ın en büyük toprak ağası ailesindendir. Muammer Pakdil, Türkeş'in çiftliğini ziyaret ettiği toprak ağasıdır. Diğerlerinin hepsi ise, fabrikatör, tüccar ve toprak sahipleridir ve siyasi eğilimleri AP ve 
MHP yönündedir. Bu kadar eşrafı, aralarında Belediye İaşkanı da olmak 


üzere birleştiren temel neydi? Burada, Pişkinler İplik Fabrikasındaki 


gelişmeler ve Belediye işçilerinin durumu önem kazanmaktadır. 


MİSK çöküyor 


Abdurrahman Pişkin, İskenderun'da oturduğu ve işyerleri orada olduğu halde, işgücünün ve hammaddenin ucuz olması nedeniyle K.Maraş'ta fabrika açmayı yeğlemişti. Pişkinler İplik Fabrikası Türkiye'nin en modern kuruluşlarından biriydi. Oİşçi alımında köylerden MHP eğilimliler özel olarak toplanıyordu. Bu fabrikada 
MİSK örgütlüyken, işçilerin uyanması sonucu büyük çoğunluk Tekstil' 
e geçti. Şakası yoktu, 
400 Sünni ve eski MHP' 
li işçi, patrona ve patron sendikasına başkaldırıyordu. DİSK'e bağlı Genel-İş'e üye Belediye işçileri de grev hazırlıkları içindeydiler. Yasal işlemler o tamamlanmıştı. 
Saltanat yıkılmak üzereydi. Diğer tekstil ve çırçır fabrikası işçileri de DİSK'e geçmenin hazırlığını yapıyorlardı. 
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eMİSK BAŞKANI: 
"Mahkeme karar verirse 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Türkoğlu 


MHP'NİNADAM TOPLADIĞI KÖYLER: 


köyleridir ve dini bağnazlık çok kuvvetlidir. MHP, Belediye Başkanı Ahmet Uncu'nun otoritesi ve Belediye araçları vasıtasıyla bu yoksul insanlari şehir merkezine toplayarak, katliam için bir kalabalık yığını olarak kullandı. Bu köyler dört hat üzerinde bulunmaktadır. Birincisi, Türkoğlu» Adana hattıdır. 
Burada MHP, Çakallıhasanağa ve Çakallıçullu'dan gelenlerle yolu kesmişti. 
Suğlık Bakanı mete Tan burata saldırıya uğredi. İkinci hat, NarlrG.Antep yoludur. Burada da merkez olarak alınan köyler Tevekkelli, Verkuş ve Fituşa- i Üçüncü hat, Göksun-Kayseri hattıdır ki, burada Kılavuzlu, Tekir ve Döngel esas yığınak noktalarıdır. Dördüncü yöre ise, Ağabeyli bucağı etrafın- daki Bertiz köyleri denilen bölgedir 


Böyle bir durum, hem de en katı toprak beyliğinden sanayiciliğe yeni yeni geçen K,Maraş eşrafına çok zor geliyordu. 
İşçilerin en doğal haklarını kullanmalarına tahammül edemeyen eşraf, endişe içindeydi. 
Bunun için silahlı fedailer tutuyorlardı, İşgücü konusunda böyle meseleler. ortaya çıkarken, hammadde olan pamuğun üretimi de bir mezhep sorununu getiri- 


Çatmayayla e AĞABEYLİ 


Camuzlu 


CA #RAMANMARAŞ, Kozludere 


Bu köyler, yoksul dağ 


«Kaleköy 


. 
Başdervişli 


yordu. Çünkü, pamuğun çoğunluğunu Aleviler üretiyordu. Büyük toprak sahiplerinin toprakları da, Pazarcık Ovasında topraksız Alevi köylüleri- nin ortasındaydı. Şehir içinde bile demokrasi böylesine gelişirken, eşraf, köylerin durumundan iyice korkuyordu. Bütün bunların üstüne, devlet dair.er arık MC döneminde olduğu gibi değildi. Buralarda istedikleri işi çeviremivor. 


istedikleri gibi adam sürdüremiyorlardı. 


MHP, eşrafın bu ruh halinden yararlandı, Eşraf, işçilere, köylülere ve görevini yapan devlet memurlarına karşı, kabadayılara, serserilere ve bunların ağababası 
MHP örgütüne bağlan dı. özellikle, kendisi de eşrafın bir parçası olmak hesabıyla Hasan 
Balcı, bu işte büyük rol Oynadı, Az veren maldan, çok veren candan yöntemiyle, bu eşrafın kiminden adam, kiminden silah, kiminden para, kiminden de hiç ölmazsa devlet dairelerinden torpil sağladı. Onların, nüfuzlarından ve ekonomik gücünden yararlandı. 


Balcı ve Uncu 


Belediye Başkanı Ahmet Uncu'nun vekili, 
MHP listesinden Meclise seçilen Erkan Ünal'dır. 
Hasan Balcı, gerek iş ilişkileri ve gerekse Erkan Unal vasıtasıyla Belediye Başkanı Uncu'yu avuçlarının içine aldı, Köyler- de ve şehirdeki mahallelerde ;nuhtarlar kanalyla yapılan propaganda ve adam toplanmasında 
Ahmet Uncu'nun payı büyüktür. 


K.Maraş merkez ilçe- ye bağlı Kavlaklı köylüleri şö“le diyor: "Belediye Ba,.anı bize haber saldı. 'Din elden gidiyor 


hepiniz gelin, Alevi komünistl.. hepimizi kesecek, Camileri yakacak, 


Ulucamiyvi yaktılar. Müslümanları öldürdüler, Avratlarını ağaca çivilediler, Gün duracak gün değil' Ağabey. Bir kısmı gitti, Bir kısmı da 'bize ne' dedi." 


Cuma günü, akşamı, 
Uncu'nun adamları Hartlap (yeni adı Elmacık) köyüne de gittiler. Gelenler, Uncu'nün adamı Mustafa Balık'lâ görüştüler. Mustafa Balık, caminin he varlöründen "ey Müslümar..ar, komünist Alevi kafirleri camileri yakmış, kadınları öldürmüşler, Din, elden gidiyor.Yür in Maraş'a. Dinini seve., Müslümanlar gelsin. Silahı olanlar silahını, olmayanlar da baltasını neyini alsın gelsin" diye bağ: ı 


Katliamdan önceki gece, traktörlerle, kamyonlarla, belediye arabalarıyla köyleri dolaştilar. Belediye kamyonları Be!iz'e, Büyük- 


asır'a, Tekir'e, Keçiler'e Başdervişli'ye kadar gitti. Göksun hattından gelenlerin bir kısmı, sabah Avratoluğu'nda toplandilar. Orada parasını 
Hasan Balcı ve Ahmet Uncu'nun ödediği lokantalarda yemek yediler, Yolu tuttular, Ça taloluk'ta bir kamyonu silah zoruyla durdurdular. Şoförünü kireç kuyusuna atacakları sırada askerler yetişti. 
Yusuf Gül adlı saldırjan yakalandı, Diğer taldırganlar, Ali > İspir, Mustafa Taş, Halil İbrahim Köse, Halil Kaçık, İsmail Kale, Mustafa Kale, Suçatı köyü muhtarı Mehmet Yıldırım Kaçtılar. Saldırganlar, Relediye Başkanının emriyle Mehmet Yenilmez ve Ramazan Yıldırun adlı şoförler damperfi Ford kamyonlu, Arif Yenilmez de kamyonuyla K.Maraş'a getirdiler, Bunlar daha Cumartesi sabahı K.Maraş'a girer girmez,1. benzin istasyonunda Mithat Kurtul adlı yurttaşı CHP'li olduğu için vurdular, İstasyonda bulunan Yusuf adlı şahsın da katıldığı bu olayı, yaralı Mithat Kurtul ifadesin- de anlattı, 


Uncu'nun danişmanları 


Uncu'nun üç manı vardı,Bunlardan 
Mehmet Bozbeyli eski 
Eğitim Enstitüsü Müdürü, Mehmet Bilal Enstitünün eski öğretmeni, Mehmet .Tanır da eski Endüstri Meslek Lisesi Müdürüydü Bozbeyli, o Balcı' 
nın fabrikasında müdür, Bilal, belediyede amir oldu. Bu üç şahıs, propaganda çalışmaları sırasında Uncu'nun çevresini kuşattılar, Ve saldırılar- da en önde silahlı olarak bulundular. 

Cumartesi sabahı Hasan Balcı'nın evinin önün- 
„de toplanan katliamcı güruhun içinde, bu üç şahıs da vardı, 


irade beyanı 


22 Aralık Cuma günü, 
Pişkinler İplik Fabrikasındaki yetkili sendikayı belirlemek amacıyla İş Mahkemesinde duruşma vardı. MİSK Bölge Başka- 


danış- 


nı Cemil Tozkoparan 
35 silahlı militanla Adliyeye geldi. Yukarıda 


öldürülen öğretmenlerin cenaze töreni için hazırlıklar sürerken, aşağıda Adliyede Cemil Tozko- 


Av. Haydar Güngör iKP K.Maraş İl Başkanı: 


YALANCININ MUMUNU 
AYDINLIK SÖNDÜRDÜ 


‘Dün bu sayfada cenaze töreninin resimlerini gördük. Bu resimler, başka bir delile gerek olmadan, MHP'yi, AP'li milletvekillerini, Süleyman Demirel'i, Hergün ve Tercüman gazeteleri- nin yalanlarını ve bunlara kanan İrfan Özaydınl'nın açıklamalarını tekzip ediyordu. 


Tabutların, "“orakçekiçli kızıl bayrağa" sa- 


rıldığını söylüyorlardı. 


Oysa, tabutlar Türk 


bayrağına sarılmıştı. Hemen yanıbaşında da asker ve polisler bulunuyordu. Fotoğrafta ayyıldızlı bayrağa sarılı tabutlar hiç bir tereddüte yer bırakmayacak kadar açık duruyorlar. Kortejin önünde 46 AA 337 plaka numaralı polis ara- 


bası var. Kortej Jandarma Alayının geçerken Alayın bahçesinde subaylar 


ile seyrediyorlar. 


önünden üzüntü 


Tabutlar “orakçekiçli kızıl bayrağa” sarılı olsaydı, polis ve asker müdahale etmez miydi? 
Alayın bahçesinden korteji seyreden subaylar sakin ve üzgün şekilde seyretme yerine müdahale etmezler miydi? Hayretlerini göstermezler 


miydi? 


Tertipçiler ve onlara hizmet edenler bu açık ve ispatlanmış gerçekler karşısında şimdi ne 


yapacaklar? 


Gene, MHP'li tertipçiler ve yalanlarıyla onlara hizmet edenler "kortej Mao ve Lenin'in resimlerini taşıyordu" diyorlar, Dün çıkan fotoğraflarda korteji gördük, Taşınan resimler öldürülen iki öğretmenin resimleriydi, Arkadaşlarını son yolculuklarına uğurlayanlar, çerçeve- 


lerin etrafını 


da çiçeklerle 


donatmışlardı. 


Gene bu resimlerin hemen yanıbaşında asker 


ve polisler yürüyordu , 


Hani sizin o uydurmalarınız nerede? Şimdi bu açık gerçek karşısında da ne yapacağınızı 


merak ediyoruz? 


Uydurma senaryolar çizenler, kuru gürültü ile başarıya ulaşacaklarını sandılar, Yüzlerce 


insanın kanına 


girmeyi 


başaran MHP'li © 


katiller, katliamlarını da gizlemeyi başaracaklarını umdular, Oysa gerçekleştirilen katliam gizlenecek kadar küçük çaplı değildi. Mızrak çuvala sığmıyordu. Hergün ve Tercüman gazeteleri sadece hayali senaryolar çizdiler. 
Gerçeği sergileyemezlerdi. Çünkü gerçek ter- 


tipçileri 


apaçık ortada bırakıyordu. MHP kaldırdığı taşı ayağına düşürmüştü. Onların 


bütün çabası tertipçilerden hesap sorulmasını 


engellemekti. 


Kortej hastaneden ağırbaşlı ve bir cenaze törenine yakışır vakar içerisinde hareket etmişti, Bu cinayeti kınayan halk, öğretmenler ve öğrenciler son saygılarını gösteriyorlardı, Fotoğraflar kortejdeki insanların elinde sopa vs, gibi şeylerin olmadığını açıkça gösteriyor. 


Kortejin bu şekilde ağır ağır ilerlediği sırada, aşağılarda ve Ulucami'nin yanında "'din ve Müslümanlık" ticareti yapan MHP'liler akşam- dan beri halkı tahrik etmişler ve kandırabildiklerini, silahlı militanlarını bayrak açarak toplamışlardı. Her türlü hazırlıklarını yapmışlardı. Her dakika daha da toplanıyorlardı. Bu manzara herkesin, asker ve polislerin gözleri önünde oluyordu, Korteje saldırıdan önce durum buydu. Törene katılanlar, ağır başlı ve sakin, saldırıya hazırlananlar ise elleri bayraklı, sopalı ve silahlı, bilenmiş bekliyorlardı. Bunlara "kışkırtılan cemaat" diyenler din ticareti yapan tüccarlardır. Gerçek "müminler" sizden nefret edi- 


yor. 


paran Tekstil Sendikası Sekreteri Ahmet Şahinkanat'a sataştı. MHP ve MİSK, sırf bu duruşma içinde çok sayıda feda- iyi bir araya toplamıştı. 
Şehir merkezinde gerginlik yaratmıştı, Tozkoparan, "Karar DİSK Jlehinde verilirse kan gövdeyi götürecek" diyordu Kararın verilmesi halin- 


RESM MK ER EM RK YA NAME ŞER VEYE YA YAŞA EMELE ZEN ALİ 


SALDIRIYA UĞRAYAN iLK YÖRE YENİ MAHALLE: 


merkezinde tahribat yaptı ve ilk olarak Yenimahalle 'ye saldırdı. Evine ve í 

ladı: Fırıncı Sıddık Akçam, Yaşar Akçam, Mustafa Sofu Akçam, Hacı Kal, Mahmut Torun, Hatiç Torun, Sıddık Boğa, Genç Osman ve oğulları, Mehmet Uncu, Bilal Çoluk, Güdük Alaca ve oğulları, Bakkal Hanefi, Kitapçı öğretmen Ali Çokuçkun, Milcak 


Akçam, Yusuf Hacılı köyünden Müslim Mencan'ın oğlu Durdu've Beledi 


Cuma £ 


rın elebaşıları Belediye Başkanının akrabası Mehmet Uncu ve Zekeriya Göldur. 
Aynı saatlerde Adliyenin karşısındaki Enurya Apartmanından telefon eden CHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Ali Şahin'in kar ın 


ları söylüyordu: "Saldırganlar ellerinde silah, sopa, gaz bidonları bize doğru geli 


önüne geldiler, Alt kattaki dükkan ve işyerlerini tahrip ediyorlar. Benzin döktüler 


ARM KAZ AR ALADA LK A GL SN GENE DA a MK RR AT 2 RAMA MERA 7 m Ez amma ERGENE EMEL 


an ve oğulları, Zekeriya G 


'P'liler köylerden adam toplarken, bir grup da şehir saldırılan Mehmet Akın saldırganların isimlerini açık- 


öl, Rüstem Göl, Şerif Torun, Salih ve oğulları, Hacı Mehmet Cokuçkun, judocu Ramazan Kilci, Dilki Hatiç 'in oğlu Remzi uvuşu kalaycı İbrahim oğlu Abdullah Kepenek. Saldırganla- 


orlar. Her tarafi yakıp yıkıyorlar. İşte, bizim apartmanın Yanacağız. Allahım, bizi kurtarın.' 


de linç edilmekten korkan DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının Avukatı 
CHP İlçe Başkanı Ali 
Şahin savcıya başvurdu ve MİSK yöneticisi Tozkoparan'ı şikayet etti, Ve tedbir alınmasını istedi. 
Duruşma bu nedenle ayın 26'sına bırakıldı, Bu karar, K.Maraş eşrafı için hayati önemdeydi. Kararın verilmesini engellemişlerdi. MHP'nin yarattığı gerginlik içinde, aslında bir "irade beyanı" belirlenmiş oluyordu. Bu 


da, K.Maraş'ın sağ eğilimli eşrafının MHP doğrultusunda beyan 


ettiği iradeydi, 


Şu olay ilginçtir: Belediye işçileri, katliamdan sonra ölenler için mezar kazıyorlardı. Yanlarına, Belediye eski Temizlik Amiri Mehmet Ciğer geldi. Bağırarak, "bu, iş sizin başınıza patlayacaktı. Greve gitmediğiniz için, yakayı kurtardınız. 
Genel-İş Sendikasını terkedip, Belediyenin kurduğu sendikaya gelin" 
dedi. 


Bütün bu nedenlerle elini MHP'ye kaptıran K.Maraş eşrafı, şehrin altüst olmuş ekonomik durumu karşısında şimdi: 
ne düşünüyordur acaba? 
Eşraf, MHP'nin sözlerine aldanmasaydı, zorbalık yerine işçilerle anlaşma yolunu seçseydi, bugün, K.Maraş yine Güneyin canlı bir ekonomik hayata sahip olan illerinden biri olma özelliğini 


sürdürecekti. Oysa, artık o günler geride kaldı. Şimdi K.Maraş'ta 


durgunluk, kuşku ve güvensizlik var. 


YARIN: Bir milletvekilinin anlattıkları 


